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“Nükleer silahlardan arındırılmış bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz” 


Türkiye'de nükleer silahlara karşı imza toplanıyor 


Türkiye'de geçtiğimiz günlerde “Nük: üssüne yerleştirilmiş olan atom silahları leer Silahlara ve Nükleer Enerji Santral hem ülkemiz halkının hem de bölgenin B | d aynı istek 


lerine Hayır" kampanyası başlatıldı. Bir geleceğini tehdit ediyor. 
grup yurttaş tarafından kaleme alınarak, Diğer taraftan da Türkiye'de akar su @ Amerikan Temsilciler Meclisi ve Sena- 


Ankara Dost ve İmge Kitabevi'nde imza- ve güneşten enerji sağlama olanakları ya açılan dilekçe daha sonra Türkiye (mevcutken, tehlikeli bir enerji üretimi Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. yöntemi olan atom santrallerinin kurul- 

Ülkemizde, ABD Temsilciler Meclisi ması da hem çevre hem de insan sağ-Komisyonu belgeleriyle de doğrulandığı lığı açısından büyük tehlikeler yaratıyor. 
gibi İncirlik başta olmak üzere 5 ABD Yazısı Sayfa 4'de 


\ 


Başkanı 
Etem Ete: 


= tosu Reagan'ı dinlemeyerek atom dene-Neo-naziler melerinin durdurulmasını istedi. Ülkemizde sense e Meksika'da toplanan Arjantin, Hindisölümle tan, İsveç, Yunanistan, Tanzanya ve Mek- ef : sika temsilcileri atom silahlarının yokedil- i tehdit mesi için ilk adım olarak atom deneme- e ları ediyor leri durdurulsun dediler. bulunmasın e Reagan protestolara rağmen deneme- Etem Ete gazetemizin barı e Münster'de bir lere devam edeceğini açıkladı. şın korunması ve güvenlik so Türk ve bir Alman Yazısı Sayfa 9'da runları hakkındaki sorularını genci saldırıya 6. sayfamızda yanıtladı püradı ANAP dışında herkes hesap sorulmasını istiyor Federal Almanya'nın 


Münster kenti i 
Jaki Gri 4 i 


iç | ° | ! ti 


yurttaşımız neonazilerin saldrısı sonucu kolundan ve göğsünden bıçakla yaralandı. 


Yazısı Sayfa 5'de 


İki kere 28 Eylül 


LALE devri denildi mi zevk ve sefayı ve bir de lâleleri pek seven sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa akla gelir. İbrahim Paşa kendisi gibi eğlenmeye düşkün olan padişah Il. Ahmet ile birlikte imparatorluğun içinde bulunduğu zor duruma bakmadan İstanbul'da dillere destan alemler düzenlermiş. Tarihçiler bu ünlü sadrazamın sonunu şöyle anlatıyor: “Belli bir sınıf refah içinde yüzüp sefahat alemleri ile gönül eğlendirirken geniş halk tabakalarında göze çarpan sefalet kamuoyunda derin bir hoşnutsuzluk uyandırdı. Buna bir de Nevşehirli İbrahim Paşanın kendi ailesi ve yakınlarına sağladığı nimetler eklenince bu hoşnutsuzluk nefrete dönüştü. 
1730 sonbaharında İstanbul'da büyük bir ayaklanma 
başladı. Kendi canını kurtarmak isteyen padişah İbrahim Paşa'yı idam ettirip cesedini asilere teslim etti. 
Ancak kendisi de tahttan inmek zorunda kaldı.” 


OSMANLI padişahlarına özenen Özal ailesi Yıldız Sarayın- da verdiği balolara sultan kılığında katılıyor, havuzlarda saltanat kayıklarıyla dolaşıyor. İşsizlik ve yoksullukla boğuşan milyonlarca yurttaşa nisbet verircesine bir gecede on milyonlar harcarken bir de utanmadan bunları “hayırseverlik” uğruna yaptığını ileri sürüyor. 


BAŞBAKAN ailesinin lükse ve gösterişe olan düşkünlükleri, parayı su gibi harcayışları yalnız onlara has bir zaaf, bir karakter bozukluğu değil. Turgut bey ve ailesinin ibret verici yaşayışı 1980'den bu yana memleketin bağrına çöküp halkın varını yoğunu yağmalayanların ortak özelliği, holding patronlarının ve adamlarının hayat tarzıdır. 
İŞTE general Şahinkaya. Bir subay maaşından başka geliri olmadan 350-400 milyon liralık bir servet edindiğini kendisi açıkladı. Sırdaş hesaplarda, İsviçre ve Amerika'daki bankalarda gizleyip açıklamadıkları da cabası. Eğer Şahinkaya bu serveti gerçekten maaşından arttırarak topladysa orgeneral maaşlarını hiç vakit kaybetmeden yeniden ayarlamak gerekir. 


YALNIZ Şahinkaya mı? On gün önce Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ABD gezisi sırasında masa üzerinde 


unuttuğu bir çantadan on bin dolar 


çalındığı, sayın bakanın 


Devamı 2. Sayfada 


Gazetemizin daha önce geniş olarak haberini verdiği gibi Mannesmann Boru Fabrikaları'nın çok sayıda işçiye çıkış vermesi planlarına karşı direniş sürüyor. Bir taraftan uyan nöbetleri, yürüyüşler, fabrikada çıraklık yapan gençlerin eylemleri sürerken 


çadırlar yakıldı. 


Kampanyanın etkisi alında Ban Berlin'de sığınmacılar için kurulan 


diğer taraftan da işçiler kısa bir süre içinde sadece Duisburg Huckingen'de 20 bin imza toplayıp işletme yönetimine teslim ettiler. Mannesmann'ın Mühiheim'daki işletmesinin kapanacağı ve makara tel üretiminin İzmir'e áktanlacağı söyleniyor. 


Sığınma hakkına karşı görülmemiş saldırı 


Haftalardır süren geniş bir basın kampanyası eşliğinde sığınma hakkının ortadan kaldırılması için süren saldırılar bir taraftan hükümet partileri arasında bile sorunlara neden olurken, diğer taraftan da politik ortamın sertleşme- 


sine ve yabancı düşmanlığı- nin körüklenmesine yol açıyor. CDU ve CSU partileri anayasayı değiştirmenin yollarını arıyorlar ve konuyu seçimlerin gündemine getireceklerini söylüyorlar. 

Yazısı Sayfa 5'de 


Şahinkaya bu serveti nasıl elde etti? 


Türkiye halkı rüşvetçi, vurguncu cunta şefleri ile Özal ve ekibinden hesap sorulması istemlerini yükseltmeye başladı ve bu istemlere tercüman olarak SHP Adana milletvekili Cüneyt Canver TBMM'ye bir önerge vererek, Tahsin Şahinkaya'nın mal ve para varlığı ile bunların hangi kaynaklardan elde edildiği- nin araştırılmasını ve açıklan- 


BU SAYIDA 


© Türk-İş dörtilde miting yapıyor. 
Sayfa 3'de 


* Bir güldeste sunmaya çalıştık 
Sayfa 11'de 


© “İnsanlar eşya deġil ki gerektiği zaman 

atılabilsin.” 
Sayfa 5'de 


© Kamil Karahanlı'ya yabancı pasaportu verildi, 

Sayfa 6'da 


* Nikaragua'da Contralar tarafından öldürülen Berndt Koberstein'la öldürülmeden 


Sayta 8'de 


masını istedi. Canver'in bu önergesi, ANAP dışındaki bütün siyasi partilerden tam destek gördü 


Çankaya'da alınan kararla, Şahinkaya mal varlığını “açıklamak” zorunda kaldi Ancak Şahinkaya yaptığı açıklamada mal varlığının çok küçük bir bölümünden sözetti. 

Tahsin Şahinkaya'nın gerçekte yedi büyük sanayi ve holdingin ortakları arasında olduğu belirlendi. Canver'in ve kamuoyunun, Şahinkaya 


tarafından yanıtlanmayan sorularından birini “Sırdaş Hesaplar” teşkil ediyor, yanıtlanmayan ikinci önemli soru ise Bağfaş ve İşkur kuruluşlarıyla Şahinkaya'nın ilişkileri Kamuoyunun bildiği ve 
SHP milletvekili Canver'in önergesinde de yer aldığı gibi, Tahsin Şahinkaya komutanlık yaptığı süre boyunca hava kuvvetlerinin bütün inşaatlarının ihalelerini ve tesislerini Kalebodur Grubu'na yaptırarak servetine milyarlar kattı 
Yazısı Sayfa 3'de 


ŞAHINKAYA ÖNEPGESiNi BEKLERKEN... 


Sayfa 2 


İki kere 28 Eylül 


Baştarafı 1. sayfada 

bu parayı deklare etmeden ABD'ye sokmakla Amerikan kanunlarını da çiğnemiş olduğu ortaya çıktı, Kerimleri on bin dólar Atasoy'un özel parası mı, yoksa devleti 

parası mı, belli değil. Eğer devletin parasıysa nasıl are da nakit olarak çantasında dolaştırabiliyor? Eğer özel parasıysa yalnız bir gezide bu kadar çok para harcayabilecek serveti nereden bulmuş? 


SON iki haftada gazetelere yansıyan Şu birkaç olay neyi gösteriyor? Türkiye'de iktidar karanlık yollardan yüz milyonlar kazanmayı suç değil, marifet sayan bir zümrenin elindedir. Hırsızlık, soygunculuk ancak küçük çap- ta oldu mu cezalandırılıyor. Yüz milyonluk, milyarlık oldu mu hükümetin ve devletin desteğini alıyor. Sırdaş hesaplar, hazine bonoları, devlet tahvilleri bu paraları sahibini ve kaynağını gizleyecek şekilde saklamaya hizmet ediyor. Bu kalemlerde biriken paraların iki trilyonu geçtiği hesaplanıyor, 12 Eylül kodamanları minareyi çalan kılıfını hazırlar misali ele geçirdikleri ganimeti gizleyebilmek için gerekli yasal düzenlemeleri de çoktan yapmışlar. 


TURGUT Özal'ı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya benzettik. Fakat haksızlık etmeyelim. Lükse ve eğlenceye olan düşkünlüğüne rağmen Damat İbrahim Paşa sanata ve bilime değer veren, ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Nedim gibi büyük bir şair onun tarafından korunup desteklenmiştir. Red Kit ve Tom Miks'ten başka birşey okumadığını söyleyen Turgut Özal bizzat bilim ve sanatla uğraşan, Aristo'nun eserlerinin tercüme edilmesine önayak olan Damat İbrahim Paşa'nın kötü bir kopyesi bile olamaz. Damat İbrahim İstanbul'da ilk itfaiye teşkilatını kurduran vezirdir. Matbaanın Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başlaması da onun zamanında olmuştur. 


"YA Özal? Altı yıllık icraatı boyunca Türkiye'de gelecek nesillere kalabilecek ne yaptı? Ülkeye eşi görülmemiş bir ekonomik ve sosyal çöküntüden başka bir şey getirmeyen Turgut beyi İbrahim Paşa'ya benzetmek bu Osmanlı sadrazamına gerçekten haksızlık olur, 


NEVŞEHİRLİ Damat İbrahim Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanma 28 Eylül günü başlamıştı, Bu tarih, 
28 Eylül günü Turgut Özal'ın da siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Hepimizin, tüm muhalefetin ara seçimlerdeki hedefi ANAP iktidarına elbirliğiyle güçlü bir darbe indirmek olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak kolay değil, fakat imkansız da değil. Yeter ki, milyonların gücünü harekete geçirip mülti-milyonerlerin diktatörlü- 


ğüne dur demeyi başaralım. 


Abone Fişi 


Anlayana sivrisinek saz 


Gazetemizin 87, sayısında Avrupa Müslüman Gençlik Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sayın Zihni Edis'le yapılan söyleşiyi sevinçle ve özümseyerek okudum. 

Bizim bölgemiz Bad Kreuznach'a yakın bir yer olan Hunsrück-Hasselbach'ta 11 Ekimde merkezi düzeyde büyük bir barış yürüyüş ve mitingi yapılacağından bizler o eyleme hazırlık içerisindeyiz. Bad Kreuznach Banş Eylem Birliği devamlı FİDEF üyesi Bad Kreuznach Halkevi'nde toplanmakta olup bizlerde bu çalışmaların içerisindeyiz. Sayın Edis'le yapılan söyleşi bizlerin bu bölgede yaptığımız banş çalışmalarımıza ve hazırlıklarımıza ışık tutucu oldu. Yazıyı geniş bir yurttaş kitlesiyle beraber okuduk. Yurttaşlanmız yazıyı sona erinceye kadar büyük bir dikkat vé saygıyla takip ettiler. 

Daha sonra birlikte yazının önemi üzerinde duruldu. Bu yazının-gazetenin geniş bir çevreye, dindarlara ulaştırılması önerildi. Sayın Türkiye Postası'na böylesi değerli söyleşiler gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Sayın Zihni Edis ise bü söyleşide gerçek bir müslümanın yapması gerekeni yerine getirmiştir. Görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin güzel önerisini yapmıştır. “Akh olan insanım diyen barışı savunur” sözlerinde büyük dersler vardır. 

Anlayana sivrisinek sazdır, anlamayana ise sayın Edis'in sözlerinden çıkarak anlatmak görevi önümüzde durmaktadır Sayın Edis'e yürekten teşekkür eder, böylesi güzel yazıları gelecekte de hasretle bekliyoruz. 


Yaşam çok zor 


Ben Türkiye'den yeni gelmiş, Türkiye Postası ile yeni 


bir okurunuzum. burnumuzun dibini görme ola- 

Sizleri bu konuda göstermiş  nağımız olmadığından el yorolduğunuz özveriden dolayı damıyla kapıyı bulabildik Fakat kutlamak isterim. Sizlere Tür- (o zilibulamıyoruz Kibritlerin yarkiye'den aldığım bir mektubu O dımıyla 2il anyorum. Karşıma yazmak istiyorum. kapıya benzer bir şey çıktı. Pa-Münih'ten bir okuyucumuz ( 'aMParça olmuş bir kapi, Vur- 


duk, ama açan yok. Bir daha, bir daha... Hızlı vuramıyorsun, çünkü kapı çökebilir diye korkuyorsun, Uzun bir süre sonra 


Yani diyorum ki yaşam zor. 
Ahmet, Mehmet şöyle yaşıyormuş, bilmem hangi fabrikatör kızı bilmem hangi memlekete tatile gitmiş. Boşver bunlan. 

Pazar günü misafirliğe gittik. 
Hanımın akrabası oluyor. Istan- 


YUCU POSTASI 


11.7.1986 tarihinde 10. sınıfı bitiren kızımın okul eğlencesine katıldım. Yaklaşık 300 kişi vardı. 
Eğlence akşam saat sekizde başladı. Almanca koro, tiyatro, dansın yanında Türk öğrencilerin hazırlamış olduğu folklör çok ilgi topladı. Seyirciler folklör ekibini birkaç kere sahneye çağırdılar. 

Yaklaşık 300 kişi vardı dedim. 
Bunun 15-20'si Türk öğrencileri, geri kalan büyük çoğunluğu Alman öğrenci, öğretmen ve velileri idi. Bunların dışında bir de biz vardık. Karım ve ben, yanımızda giden arkadaşım ve hanımı, 

Bir ara kızımın 35-40 yaşlarındaki öğretmeni Rudolf Romer yanımıza gelerek ellerimizi sıkıp Oturdu. “Emine sadece senin 
kızın değil, benim de kızım. 5 
senedir benim sınıfımda oku- du. Aynılıyoruz, üzgünüm. Ben öğrencim Emine'den çok şey- 


T 


ediyoruz 
Türkiye Postası'nın 87. sayısında ve 5. sayfasında Sendikacı Gözüyle bölümünde sendikacı S.Mete Atsu'nun bir yazısı ya- 


yınlandı 

Biz Bad Kreuznach'lı işçiler sayin Atsu'yu yakından tanıyoruz. 
DGB ile FİDEF üyesi Halkevi'nin birlikte e gerçekleştirdikleri bir çok semineri sayın Atsu Halkevinde yönetti ve konferanslar verdi. Birlikte okuduğumuz bu yazıda sayın Atsu biz işçilerin anlayabileceği sade bir dil kullanmış, onun içinde gayet rahat anlayabildik. Türkiye'de gelir dağılımı ve sosyal adalet konusunu işleyen Atsu bizlerin daha bir iyi anlayabilmesi için de yazısını bir 
çok istatistiki verilerle 5 
turmıştır. 

DGB ile Halkevi ör i günlerde yine Halkevi bir seminer daha planladılar. Me- 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 


Bir okul eğlencesi 


ler öğrendim. Örneğin Ostern’ de sürekli saklanan yumurtalari topladım. Sonrada öğrencilerime Şimdi ise iki senedir barış için yürüyorum. Bunu ben öğrencimden öğrendim” dedi. Benimse kalbim çarpıyor, gözlerim yaşanyor- du. Bu konuşma bir baba olarak beni çok duygulandırdı. Kızımın okukda yürüttüğü barış mücadelesini öğrenmiştim. Bunun yarın- da bizi üzen bir olayı da anlatmadan geçemeyeceğim. 


Okulun Türkçe öğretmeni bayan da orada dolaşıyor, Almanlarla konuşup, tokalaşıyor, Bizi herhalde görmedi dedik. Ama bizi görmesini kolaylaştıran kanmın başındaki örtüsü olmalı de- 


Ea 


dik. Çünkü 300 kişini içinde tekti. Yoksa bu bayan öğretmeni ürküten karımın başındaki örtüsü mü bilmem. 


Gitmeye hazırlanıyorduk. Gece saat 11.30'du. Geldi, yanımız- daki arkadaşın ve hanımının elini sıkarak “Sizin kiminiz var? 
Niye geldiniz?” dedi. Arkadaş da bizi göstererek “Emine için geldik” dedi. Soru bitmedi. “Nereden tanıyorsunuz birbirinizi?" Arkadaş “dernekten” dedi. 
Elinin ucu ile elimizi sıktı sağolsun. 


Bu sene 1 Mayıs'ta yayın standında ben görev almıştım. Bu bayan öğretmen gelip “Marksist kitaplar yok mu sizde?” diye sormuştu. Şimdi daha iyi anliyorum © bayanın nasıl Marksist olduğunu. 


Hüseyin Kavlak/Herten FAC 


OKUYUCU ŞİİRLERINDEN SEÇMELER 


Ne fayda 


Almanya dediler geldik buraya Sıra sıra olduk girdik büroya Tercümanlar geldi girdi araya Türkçe konuşmanın hükmü kalmadı. 
Almanya yurdunda fabrika ekli Kınama kardeşim yüreğim derti 
Almanya bana beş yıl senetli Yollar uzak gelemiyorum ne fayda. 
Gurbet ellerinde bir top gül bitmiş 
Dallanmış slamın yolunu tutmuş 
Sanma ki kardeşin seni unutmuş 
Hasretimi salamıyom ne fayda. 


Almanya'yla Türkiye'min arası Arasında sıra dağlar durası Olmaz olsun Almanya'nın 


parasi 
Ben yavruma hasret kaldım ne fayda. 


Medine'yim memleketim Sivas'tır 

On yılımın çoğunluğu da yastır 


Fabrika'da işçiler bana dosttur Ben sizlerden ayrı kaldım ne fayda 


Medine Çirli/Wesbaden 


Hasret 


Doğacak güneşi düşünüyorum Çok çektirdi bize hasretini Merak ettim güler yüzünü Acaba bi, güler mi bir 


Hep bize derler başka bilmezler 


6 aylık (12 say) 


1 yıllık (24 say) C] 
Tarih: 


Abone ücretini Versinigung tür Völkerverstândigung und Solidarität, Konto-Nr 219-004090. BLZ 350 500 00. Sparkasse Dulaburg-Kalserberg hesabına yatmz ve bu abone fişi ie birlikte havale makbuzunuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Moltkestr. 45, 4100 Duisburg 1 adresine postalayınız. 


Bu abone siparişini 10 gün Kända (posta damga geçerlidir) yazılı olarak başvurarak ipta! edeilirim. 


Tarih İmza 


Für Bundesrepublik 
(Federal Almanya için) 


ABBUCHUNGSVOLLMACMHT (Konlodan çekim vekaletnamesi) 


leh ermâchtige Sie hiermit -wiederruflich- die TÜRKİYE POSTASI Abonemelgebühren von meinem Konto einzuziehen. 

(Sizlere bu imzamla -her an geri alabimek Uzere- TÜRKİYE PÖSTASTNiN abone Ücretini kontomdan çekme hakkını veriyorum ) 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Duyarlı her insan 1986 yılının barış yılı ilan edildiği dünyamızda karmaşık ve gergin günlerin yaşandığını kolaylıkla fark ediyor. Bir taraftan Moskova nükleer denemelerin nükleer silah üretiminin durdurulması ve nihayet var olan nükleer silahların üç aşamada 2000 yılına kadar yok edilmesini önerirken diğer taraftan Yıldızlar Savaşı programı ile Washington nükleer tehditin uzaya yayılmasını istiyor. 

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları bir kaç kez yok edebilecek, dünyanin iklimini değiştirecek onu senelerce kıtlığa sürükleyecek, nükleer savaş tehditi, nükleer silah stoklarının, pek çok ülke halklarının kendi siyasi ve coğrafi sınırları içinde ve dişında verecekleri etkin mücadelelerle ve ülkeler arası anlaşmalarla yok edilebilir ihtimaline rağmen uzayda yayılmasını önleyebilmek aynı derecede “kolay” bir iş gibi gözükmemektedir. 

Bir diğer ülkeyi tamamiyle yok etme garantisini temin etmek ile 


Yıldızlar Savaşı 


başlayan istek, bir ülke yönetimi tarafından karar altına alınabilmekte ve kendi ülke sınırları içinde uygulama alanına koyabilme şansına sahip olabilmektedir. 
Uzayın sınır tanımaz yapısına rağmen dünyayı çevreleyen bölümü silahlandınlmakta, yani askerileştirmekte, bir anlamda işgal edilmek istenmektedir. 

Eğer dünya bu programın uygulanmasını önlemekte zaafa düşerse yakın gelecekte bir kabus gibi dünyamızın bir nükleer tehdit çemberi ile çevrileceğini düşünmek zor olmayacaktır. 

Ve ayrıca Yıldızlar Savaşı progtamının gündeme getirilmesin- deki ısrarlılık ve dünya ulusları- nın bir bölümünün yöneticileri- nin bu davranışa karşı etkinliği- nin yetersizliği doğrusu düşündürücüdür. Öyle ki, bir nükleer savaşın sonuçları düşünüldüğünde insanlık tarihinin yargıladığı faşist İkinci Dünya Savaşı" nın sorumlu katilleri bile masum insan durumuna düşerler. 

İngiltereden bir okuyucumuz 


Türkiye Komünist Partisi'nin Ulusal Konferans Tezleri Batı Avrupa'daki Politik Faaliyetimiz Üzerine Fiyatı: 180 DM 


. 
Türkiye Komünist Partisi'nin Çıkış Yolu Önerisi Barış ve Ulusal Demokrasi Programı 


Fiyatı: 2,70 DM 


Türkiye Komünist Partisi'nin Ekonomik ve Sosyal Politika Alternatifi 


. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Silahb Kuvvetlere Mişkin Reform Programı 


Ulusal Demokrasi ve Ordu 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İsteme adresi: Ermis Verlag 


Yolu düşse de acaba uğrar mı bize? 


Ancak ve ancak biz olabiliriz Güneşi ellerinden kurtaracak! 


s'na hem de sayın Atsu'ya bu hizmetlerinden dolayı işçiler olarak minnet ve şükran borçluyuz. 
Teşekkür ediyoruz. 
Bad Kreuznach'lı bir grup işçi 


OKUYUCULARIMIZA VE TEMSİLCİLERİMİZE DUYURU Gazetemizin taşınması dolayısıyla telefonlarımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır. 
Telefonla arayacak olan okuyucu ve temsilcilerimize duyururuz. 

Türkiye Postası redaksiyonu: 0203/ 34 03 97 
Sipariş, abone ve dağıtım: 0203/ 34 03 95 
Infomedia: 0203/ 34 03 96 


Saklarlar seni, bilirim, ensesi şişikler 


SOLDAN SAGA: 1- Özal'ın geriletme vaadiyle iktidara gelip, bir türlü gerilelemediği - Alfabemizde bir harfin okunuşu, 2- İnce yapılı - SSCB'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti, 3- Yunanistan'da bulunan adı türkülerimize geçmiş bir kent - (Tersi) Tahılın öğütülmesiyle elde edilir - Dört tarafi su ile çevrili kara parçası, 4- Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler - Yumurlasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu, 5- Radyumun simgesi - Cuma ve cenaze namazlarından önce okunur - (Tersi) Fransa'da bir kentin Türkçe yazılışı, 6- Arapçada sığınmak, yakarmak - Yumurta biçiminde olan - Müzikte duraklama işareti, T- (Tersi) Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş ten üzerine giyilen giysi - Bir toplantıya katılanların bir sorunla ilgili bir kaç seçenekten birini yeğlemesi, rey - 8- Posta kutusunun kısa yazılışı - Eski dilde kuşatma, çevirme, çevrelem, 9- Klasik müzikte bir makam - Doğu Karadeniz'de bir kasaba, 10- Farsça'da gök, gökyüzü - Güreşte bir oyun. , YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- Osmanlı devrinde hristiyan erkek çocukların devşirilerek ordu ya da saray hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştirildikleri okul - (Tersi) Utanma, 2- (Tersi) Doğu'da bir yandan sulama çalışmaları yürütülürken, diğer yandan ekime hazır hale gelen toprakları asıl sahibi olan yerli topraksız halka değil, büyük toprak sahiplerine ve yabancılara uzun süreler için kiralama çalışmalarının yapıldığı ova - Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde, 3- Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, siyah erkek ceketi - Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, katarakt, 4- Kıbrıs'ta bir kent - Türkiye'de üretilen mallara vurulan damga, S- Geleneksel, 6- Beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element, 7- Elbiselerde kol ağzı - Kanşık renkli, $- Müslümanlığın şartlarından biri - Bahçıvanlıkta yasuklarda başka yerlere dikilmek için tohumdan yetiştirilen sebze ya da çiçek, 9- (Tersi) Hayvan barınağı - Dilbilgisinde şart takısı - Evet anlamına kullanılan bir söz, 10- Mirascı - Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, Ll- Radyum tuzunun su ile işlenmesinde, hidrojen ve oksijenle karışma durumunda elde edilen bir elemeni - Yolculara geceleme olanağı sağlamak amacıyla kurulmuş işletme, 12- Daha azı mümkün değil - (Tersi) Bön, avanak. 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


1. Kozmopolit, 2. Azot - Akar - Dr, 3. Romanya - Taun, 4. Mn - Yaldız, 5, eraniM - Av - 6. Nara - Dp - Tabu, 
7. Vatman, 8. Om- Re - Laal, 9, Lise - tsaK - Bu, 10, Alucra - Yak. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Karmanyola, 2. Ozon - Mil, 3. Zom - Erk - Su, 4. MTA - Ra - reC, 5. Nya Ve, 6. Payanda - Ta, 7. Okaliptüs, 8. La - Dm - Ak, 9. iri - Talk - 10, Az - Ana, 11. Du- Ab - Aba, 12. Armavutluk. 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 
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ANAP DIŞINDA HERKES RÜŞVETÇİ CUNTA ŞEFLERİ İLE ÖZAL EKİBİNDEN HESAP SORULMASINI İSTİYOR 


İşte Tahsin Şahinkaya “olayı”nın içyüzü 


© Çok sayıda büyük şirket ve holdingin ortağı olan Tahsin Şahinkaya'nın, iş ve ortaklık ilişkisi içinde olduğu kişiler arasında “gübre kralı” olarak tanımlanan Recep Gencer, kapatılan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, Tercüman gazetesi patronu Kemal Ilıcak, eski parlamenterlerden milyarder Sıtkı Yırcalı ile Kalebodur Grubu'nun patronu ve ISO'nun eski baş- 


kanı Ibrahim Bodur gibi isimler yeralıyor. 


Türkiye halkı rüşvetçi ve vurguncu cunta şefleri ile Özal ve ekibinden hesap sorulması istemlerini yükseltmeye başladı ve bu istemlere tercüman olarak, SHP Adana milletvekili Cüneyt Canver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir önerge vererek, cunta şeflerinden eski Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Hava kuvvetleri komutanı ve şu an, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi olan emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın mal ve para varlığı ile bunların hangi kaynaklardan elde edildiği- nin araştırılmasını ve açıklanması» nı istedi. SHP milletvekili Canver, önergesinde Tahsin Şahinkaya hakkında yolsuzluk rüşvet ve görevini kötüye kullanarak büyük servetler edindiğinin kamuoyunda yoğun olarak konuşulduğunu belirterek, “hesap sorma” isteminin halktan geldiğini dile getirdi. 


Canver'in bu önergesi, ANAP dışındaki bütün siyasi partilerden tam destek gördü ve asıl önemlisi, “hesap sorma”nın 12 Eylül cüler ile Özal ve ekibinin bütünü- ne yaygınlaşlınlması gündeme getirildi. Hesap sorma isteminin yaygınlaştırılması ve toplum katında güçlü bir destek görmesiyle birlikte, cunta şefleri ile Özal ve ekibi, büyük bir telaş ve korkuya kapıldı, Çankaya'da alınan kararla, Şahinkaya mal varlığını “açıklamak” zorunda kaldı. Ancak, Tahsin Şahinkaya Yaptığı açıklamada, yala- nın en kuyruklusunu söyleyerek, hem mal ve para varlığının küçük bir bölümünden sözetli ve bundan ölürü, Şahinkaya'nın açıklaması 


Ibrahim Bodur gibi isimler yeralıyor. 

Aynca, Tahsin Şahinkaya, OYAK'ın ortakları arasında bulunmakta ve o, hem bu kuruluşun ve hem de, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliklerini yapmaktadır. Bunların yanısıra,kendi açıklamasına göre, Şahinkaya'nın 7 apartman dairesi, 
3 arsası, | yazlık evi ve 2 de, binek 
otomobili vardır. 


Ancak, Şahinkaya'nın mal varlıgani açıklaması, kamuoyunda “koca dağ fare doğurdu” sözüyle karşılanırken, yeni iddialar öne sürülerek, Tahsin Şahinkaya'nın “sırdaş hesap”ta parası olduğu ve bu arada, yurtdışına para kaçırdığı belirtildi ve bankalardaki “sırdaş hesap”larda kimlerin parasının olduğunun açıklanması istendi. 


Yanıtlayamadıkları: Yolsuzluk, rüşvet, vurgun 


Bilindiği gibi, bundan bir süre önce, Türkiye'de F-16 bombardıman uçaklarının yapımcısı General Dynamics'in eski başkan yardimcısı Takis Veliotis bir açıklama yaparak, Türkiye'ye F-16'ları kabul ettirebilmek için, 23 milyon dolar (12,5 milyar lira) rüşvet verdik demişti. Bunun üzerine, “ABD Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu”, konu hakkında soruşturma açmak zorunda kalmış ve sonuçta, General Dynamics'in rüşvet verdiği firmaların TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii A.Ş.), Kal&bodur gubu, Gama Holding, İşkur, Bağfaş ve Çayeli Maden Işletmeleri olduğu ortaya çıkmış Ve böyle- 


Şahinkaya'nın eşi- nin orak olduğu 
Jfirmaların o F16 uçakları yapımcısı 
General Dynamics" 
ten rüşvet aldığı açıklandığında cunta bu olayı ört bas etmiştir. Bu kez de Şahinkaya artık ayyuka çıkan yok suzluk iddialann- dan cunianın ardina gizlenerek kurtulmaya çabalyor. Ancak bu çabası cuntanın nite liğini bir kez daha gözler önüne seri yor. Yukanda Şahinkaya cunta başı 
Evren ile. Yanda eşi ile. 


çer bu şirketleri kontrolü altına alarak, bunların önemli ortaklık paylarını yakın dostları Tercüman gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak ile Tahsin Şahinkaya'ya satmış ve böylece, bu iki kuruluş bu üçlünün. 
eline geçmişi 

Işkur'un 1983 yılında “sıkıntı” a düştüğü açıklandı ve o günü; 


ödetmek suretiyle 12,5 milyar lirayı ceplerine indirmiş oldu. 

Tahsin Şahinkaya'nın rüşvet ve yolsuzlukları, Bunlarla da bitmi- 


Soruşturma açılması istemi muhalefet partilerince destekleniyor 
D 66 


Ortak olduğu holding ve şirketler 


1) Bağfaş Gübre Tesisleri AŞ. 
2) Işkur AŞ. 


3) Gama Holding 

4) Kalebodur Grubu 

5) Çanakkale Seramik 
AŞ. 


6) Kalefleks A.Ş. 

7) Çayeli Maden Işletmeleri AŞ. 

8) OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) 

9) Ordu Vakıfları 


yor. Kamuoyunun bildiği ve SHP milletvekili Canver'in önergesinde de yeraldığı gibi, Tahsin Şahinkaya komutanlık yaptığı süre boyunca, hava kuvvetlerinin bütün inşaatlarının ihalesini ve tesislerini mefruşat donanımını, ortağı bulunduğu Kalebodur grubuna verdi ve bu yolla, kişisel çıkar sağlayarak milyarlarına milyarlar kattı 

Bu arada, Tahsin Şahinkaya hakkında, Nokta dergisine açıklamalarda bulunan emekli hava generali Güngör Önal, Şahinkaya için “elek artığı”, “askerlikten çok para ile ilgilenirdi” gibi ifadeler kullanarak, aynen şunları söyledi: “Yurtdışı seyahatlerinden dönerken getirdiği gümrüksüz eşya, lojman bodrumundaki 4 odayı ağzına kadar doldurmuştu. Bir defasında, bir C-47 (nakliye uçağı) dolusu eşya taşıdılar.” 


Tahsin Şahinkaya - Hesap veremiyor 


Hesap vermesi istenen konular 


© F-16 projesinin gerçekleşmesi için, General Dynamics adlı ABD silah tekelinden rüşvet almak. 


© Ortağı olduğu işkur adlı şirketi iflas etmiş göstererek, bu kuruluşun 12,5 milyar liralık borcunu, nüfuzunu kullanarak Denizcilik Bankası'na ödetmek. 


© Bağfaş ve işkur adlı kuruluşlardaki işçilerin hisselerini, ortaklarıyla birlikte yasadışı yollardan ele geçirmek ve bu şirketleri kontrol altına almak. 


© Hava kuvvetlerinin yurtdışından aldığı uçak, araç ve gereçlerin satınalımında belli şirketleri kayırmak ve bu yöntemle, şahsi çıkar sağlamak. 

© F-16 projesi çerçevesinde kurulan şirketlere, nüfuzunu kullanarak kendi ve yakınlarının kuruluşlarını ortak etmek. 
© Hava kuvvetlerinin bütün inşaatlarının ve tesislerin mefruşat donanımının, ortağı bulunduğu Kalebodur Grubu'na ihale etmek ve bu yolla, kişisel çıkar sağlamak. 
© Devletin askeri nakliye uçakları ile yurtdışından Türkiye" ye gümrüksüz mal getirmek ve kaçakçılık yapmak. 

© Yurtdışına para kaçırmak ve yabancı bir ülkede gayrimenkullar satınalmak. 

© “Kara para"lardan bir bölümünü, “sırdaş hesap"ta saklamak. 


Mm es 


a 


u açı pin en kuyruklusunu söyleyerek, üm ve e ale A küçük 


kesim. zlar ve f iri o AP milletvekili Canver'in önergesinde yeralan ve açıklanmasi istenen, hiç bir soruya yanıt veremedi, 


Şahinkaya'nın dünyalıkları ve ortakları 


Tahsin Şahinkaya'nın, yedi büyük sanayi işletmesi veya holdingin ortakları arasında olduğu belirlendive bunların, Bağfaş, Işkur, Gama Holding, Kalebodur grubu,, Çayeli Maden İşletmeleri, Çanakkale Seramik AŞ. ile Kalefleks A.Ş. adlı kuruluşlar olduğu belirtildi. Tahsin Şahinkaya'nın iş ve ortaklık ilişkileri içinde olduğu kimseler arasında, “gübre kralı” olarak tanımlanan Recep Gençer, kapatılan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, Tercüman gazetesi patronu Kemal Ilıcak, eski parlamenlerlerden milyarder Sıtkı Yırcalı, Kalebodur grubunun patronu ve 1SO'nun eski başkanı 


dur. pru 


(Türk Uçak Sanayii A.Ş.), Kaleboma Holding, Işkur, . 

Mâderi Işletmeleri olduğu ortaya çıkmış ve böylece, rüşvetin başta Şahinkaya olmak üzere generallerin kontrolünde olan veya bunların yakın ilişkiler içinde bulundukları bazı tekellere verildiği belirlenmiş ve rüşvetin kaynağını da, cunta şeflerinin yediği açıklık kazanmıştı. 


SHP milletvekili Canver, önergesinde F-16 rüşvet olayıyla birlikte, hava kuvvetlerinin yurtdışından satınaldığı uçak ile öteki araç ve gereçler hakkında, araştırma ve kovuşturma yapılmasını istiyor ve bunların alımında, yolsuzluklar ya pıldığını belirtiyor. Ancak, Tahsin Şahinkaya, yaptığı açıklamada bu soruya hiçbir yanıt veremiyor. 

Canver'in ve kamuoyunun, Şahinkaya tarfından yanıtlanama» yan bir başka önemli sorusu da, Bağfaş ve Işkur adlı kuruluşlarla ilgilidir. Bilindiği gibi, bugün Türkiye'nin en büyük gübre sanayii kuruluşu olan Bağfaş ve Işkur adlı işletmeler, çoğunluğu yurtdışında çalışan işçilerin katılımıyla kurulmuş ve daha sonra da, Recep Gen- 


Şahinkaya'dan bazı seçmeler 


© Şahinkaya, mal beyanında bulunmadan önce, bir gazetecinin “hakkınızdaki iddialara cevap vermeyecek misiniz?” şeklindeki soruya, “biz ne yapmışsak beş arkadaş birlikte yaptık, açıklama gerekiyorsa birlikte karar 


veririz” dedi. 


è Tahsin Şahinkaya bu sözleriyle, bir yandan rüşvet ve vurgun varsa birlikte yaptık demeye getiriyor ve öte yandan da, cunta şeflerine “beni koruyun, yoksa birlikte 


yanarız.” demek istiyor. 


© Hürriyet gazetesi muhabirinin, ne kadar mal varlığınız Şeklindeki soruya da, Şahinkaya “Tasarruflarımızla ne yaptıksa, normal insanlar tasarruflarıyla ne yaparsa, biz de aynı şeyleri yaptık” dedi. 

« Şahinkaya, rüşvetçi ve vurguncu olmadığını da, şu sözleriyle kanıtladı ve inandırıcı oldu!: “Türk milletine olan inancım kadar, Türk milletinin de bana inancı olacağı kanaatindeyim. Çünkü ben, canımı, her şeyimi Türk milletine vererek, 12 Eylül hareketını yapıp, herkesi istiklaline kavuşturmak için çalıştım. Yani, herhalde kamuoyunun bana inanacağı kanaatindeyim.” 

e Sizinle ilgili bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta, Şahinkaya, “Kenan Evren'e de bu konuda sataşıldığını” söyleyerek, “bu işin sonu nereye gider bilmem. Bunlar 12 Eylül'ü yapanları gözden düşürmek ve anayasayı değiştirmek istiyorlar” 


dedi. 


Kemal Ilıcak ile 
Tahsin Şahinkaya'ya satmış “ve «böylece, bu iki kurulüş'bü üğlünün “eline geçmişti. 

Işkur'un 1983 yılında “sıkıntı” ya düştüğü açıklandı ve o günün parasıyla, bu kuruluşun 12,5 milyar liralık borcunu ödeyemeyeceği, belirtildi. Bu “sıkıntılı dönemde, araya Tahsin Şahinkaya girerek, Işkurun Denizcilik Bankası tarafindan 6 milyar liraya satınalınmasını 

dı. Oysa, İşkur teknik olarak Bağfaş'a entegre ve bağlı bir kuruluştu ve bu nedenle de, kendi başına hiç bir işe yaramazdı. Ancak, satın almanın nedeni de, bu kuruluşu çalıştırmak değil; Şahinkaya ve ortaklarının, bir taşla bir kaç kuşu birden vurmalarını sağlamaku, 

Nitekim, Denizcilik Bankası, sa-Unalmasıyla birlikte Işkur'un bütün borçlarını ödedi ve ayrıca, Türkiyeli göçmen işçilerin bütün hisseleri ve hakları yokedildi ve bir kaç ay sonra da, Recep Gençer, Tahsin Şahinkaya, Kemal Ilıcak ve yakınları tarafından, Işkur satış fiyaundan daha ucuza satınalındı ve böylece, bu ekip, hem işletmeyi tümüyle ele geçirmiş ve hem de, bir devlet bankasından, borçlarımı 


yolsuzlukları, bunlarla KE bitmi. 


Soruşturma şaçılması istemi muhalefet partilerince See 


taşıdılar. 


saklamak. 


SHP “hesap sorma” 
kampanyası başlatıyor 


Tahsin Şahinkaya hakkında, 50- ruşturma açılması istemine ilişkin olarak, yasal muhalefet parti yet-Kililerinin yaptıkları açıklamakirda, bu partilerin tümünün bu girişimi destekledikleri görüldü ve bu arada, SHP bir açıklama yaparak, partinin “hesap sorma” kampanyası başatacağı söylendi ve 1980-1986 döneminde, devlet yönetiminin çeşitli kademelerinde yeralmış kimselerden hesap sorulacağı ve buntanm, mal varlıklarının açıklanmasının isteneceği belirtildi. 


SHP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Çavdar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Şahinkaya'nın “sırdaş hesap”la parası olduğunu belirterek, konunun üzerine gideceklerini ve bu hesaplar» da, kimlerin paralar olduğunun açıklanması için mücadele edeceklerini söyledi ve SHP'nin, “hesap sorma” kampanyasi hakkında bilgi verdi. SHP Genel Başkan Yardımcisi Çavdar, yaptığı açıklamada, Başbakan'ın, bakanların ve devletin üst düzeydeki görevlilerinin de, mal varlıklarını açıklamalarını isteyeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu: 


“Başbakan Özal, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, hangi şirketlere ortaktırlar? Göreve gelmeden önce, mal varlıkları ne kadardı? Şimdi, ne kadardır? Açıklasınlar, Kimlere çıkar sağlamışlardır, bunları kamuoyuna (açıklayacağız. Dolar milyarderi Korkut Özal birader, Turgut Özal'dan nasıl soyutlanir?” 


SHP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Çavdar, seçim kampanyası sırasında bu konuların dile getirileceğini ve Özal hükümetinden devamlı hesap sorulacağını söyleyerek, “Hesap Sorma Kampanyası” içinde şu ana unsurların buluna» cağını belirtti 


© Rüşvetbüyük boyutlara ulaştı, © Yolsuzluklar, devletin her alanına yayıldı 


Güneyi Canver'in önergesi kamuoyunda güçlü bir destek gördü 


© İşkence ve güvenlik soruşturmalarının üzerine gidilecek. 

© Sendikal hakların yokedilişi, gündeme getirilecek, 

SHP Genel Başkan Yardımcısı Çavdar, ANAP iktidarı sırasında yolsuzlukların ve adam kayırma» Dın büyük boyutlara ulaştığını belirterek, Özal hükümeti döneminde devletin 1 milyar liranın üzerinde olan devlet ihalelerinin kimlere ve hangi şirketlere verildiğinin 


açıklanmasını istedi ve şunları söyledi: 

“İstenen, kapalı ve karanlık bir rejimdir. Vuran vurana olacak, her türlü talan olacak ve bunlara, kimse ses çıkarmayacak. Türkiye'de nakit paraların gizli saklanacağı yerler var. Sırdaş hesap var. Bu sırdaş hesaplarda kimlerin parası var, açıklanmasını isteyeceğiz. 
Bunlar arasında, Tahsin Şahinkaya da var.” 


İki isim 


ve 


düşündürdükleri 


A Suat Polat; 1980 sonrası Eskişahir subay lojmanlarının, Eskişehir hava üssü ve orduevinin parkelerinin tümü bu şahıs tarafından değiştirildi. 

Ne ilginçtir ki, hava kuvvetlerine ait inşaat işlerinde hep bu kişi ihaleleri kazandı. Üstelik de parkeler Kalebodur'dan getirildi. 

1982 yılında 35 yaşında olan Suat Polat askerlik yapmaktan muaf tutuldu. 

Tahsin Kaya - Kayalar Inşaat; bu müteahit de hava kuvvetlerinin ihalelerini aldığı için Tahsin Şahinkaya'ya Kadıköy'de yukarda resmi görülen 5 katlı bir han hediye etti. 


Ne dediler? 


SHP milletvekili 
Fikri SAGLAR: 


“Tahsin Şahinkaya'nın mal varlığı açıklamasının sadece tapu kayılan üzerinden yapıldığına” dikkati çekerek “oysa konuşulan konular çok farklı, Onlara açıklık getrilmesi bekleniyor. Şimdi sırdaş hesaplar açıklanmalıdır” 


SHP Genel Başkan 

Yardımcısı 

Tevfik ÇAVDAR: 

“Sadece kendisinin ve ailesinin sahip olduğu tapuları açıklaması yetersiz kalacaktır. Sırdaş hesaplarda dış ülkelerdeki bankalarda 


ya da Türkiye'de hamiline yazılı hisse senetleri olup olmadığını söylemelidir. 


Teoman EREL 

2.8.1986, Milliyet 

“Şahinkaya, ‘bu öneriyi verenler’ diyor, *12 Eylül'e karşı olanlardır. Anayasayı değiştirmek isteyenlerdir.' Dedikleri yanlış degil, Cüneyt Canver'ler Fikri Sağlar'lar gerçekten de 12 Eylül zihniyetine karşıdırlar, İşkence ve benzeri birçok konuda tavırlarını daha önce ortaya koydular. Anayasayı değiştirmek istedikleri de 


benimseyen güçler 
Şahinkaya'yı koruyacaklar, 12 


Eylül'ü benimseyenler ile Şahinkaya konusundaki iddialara duyarlı olanlar ise karşı cepheyi oluşturacaklardır.” 


HDP Genel Başkanı 

Mehmet YAZAR: 

“Ancak bu tip konular gündeme geldikten sonra, yasalar önünde beraat etmek bir yana, kişinin kamuoyu vicdanında beraat etmesi gereklidir. Esas olan Türk milletinin vicdanında beraat etmektir.” 


DYP Genel Başkanı 
Hüsamettin CİNDORUK 


“Mal bildirimiyle olay kapanmadı, Tam aksine şimdi başladı.” 


Sayfa 4 


Yirmi yıl sonra 


“Dickson raporu”  AiDALoGLu 


yirmi yil önce, 7 Temmuz 1966'da eski Milli Birlik Komitesi üyesi Haydar Tunçkanat, Cumhuriyet Senatosu'nda üç gizli belgeyi kamuoyuna açıkladı. “Dickson Raporu" diye bilinen bu belgeler büyük yankı uyandırdı. Amerikan emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin ülkemizdeki faaliyetlerinin içyüzü, böylece, daha çok sayıda yurttaş tarahından bilinir oldu. 


Gizli belgelerden birl, bir “Türk” tarafından CENTO'da çalişan Amerikalı deniz albayı E. M. Morgan'a sunulan rapor- du. Ikinci belge, albay Morgan'ın Ankara'daki ABO askeri ataşesi albay Dickson'a yazdığı “çok gizli” damgalı bir mektuptu. Üçüncü belgede ise, “etkin biçimde tarafsızlaştırılması" gereken 20'si subay ve general, 50 tanınmış politikacı, bilim adamı ve gençlik liderinin adlan yer alıyordu. P 

Işbirlikçi bir Türkün albay Morgan'a, onun da albay Dickson'a sunduğu ve kamuoyuna “Dickson Raporu” diye yan syan bu belgeler neyi gösteriyordu? à 

Birincisi, ülkemizde en etkih makamlarda ABD hesabina ajanlık yapan kimselerin varlığını gösteriyordu. Bunlardan birinin eski Demokrat Parti milletvekili, Istanbul Ekspres gazetesi sahibi ve Yassıada'da beş yıl hapse mahkum edilen Mithat Perin olduğu ortaya çıkıyordu. 

Ikincisi, raporda “çetin ceviz" diye nitelenen Ismet Inönü" nün ve muhalefetin “Atatürk'ün ulusal politikası, ikili anlaşmalar ve Amerikan üsleri gibi konuları sık sık öne sürmesinin can sikici” olduğu belirtiliyordu. “Bu nedenle, muhaleletin tedricen parçalanması, bütün arzu edilmeyen sonuçlarıyla birlikte sol ve solcu eğilimlerin (27 Mayıs 1960'ta olduğu gibi) bir birlik yaratmalarının önlenmesi zorunlu" görülüyordu. Tunçkanat'ın da belirttiği gibi, “arzu edilmeyen 

deyimiyle, 'bir terör havasının yaratması kastediliyordu. Bu terör havası içinde; komplo, tertip ve kara çalmalaria demokrasi güçlerinin ve sol akımlarının boğulması amaçlanıyordu. 

Üçüncü olarak, raporda, “Devlet aygıtı, muhalefetin elindedir” deniyor. demokrasi ve ulusal bağımsızlıktan yana memur ve subaylara “rejime sadık olmayanlar” damgası Vuruluyor, “bu subay ve memurların en tehlikelilerinin bir program dahilinde tasfiyesi” vurgulanıyordu. 

Raporda aynca, “rejimin geleceğinin güvenliği için 1961 
Anayasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi” gereğin- den sözediliyordu. 

“Dickson Raporu” diye bilinen belgelerdeki görüşlerin daha sonra 12 Mart 1971 darbesinin sonuçlarıyla uyum içinde olduğu görüldü 

1975'te AD “uzmani” Richard Padol'un raporunda ise, “yirmi yıldan fazla bir zamandır Türkiye'de faaliyette bulunan Amerikan Yardım Heyeti'nin meyvelerini vermeye başladığı, önemli mevkilerde Amerika'da eğitim görenlerin sayısının arttığı" belirtiliyordu. (Nokta, 19 Ocak 1986). 

Bugün bunlara bakınca ne görüyoruz? 12 Eylül 1980'deki askeri darbe, çoğu West Point Askeri Akademisi'nde ya da Panama Kanalı'nda ABD eğitimli generallerle yapılmadı mı? 


Özal hükümetinin 1983 yılındaki seçim kampanyası baştan 


Türkiye'de nükleer silahlara ve santrallere karşı kampanya başlatıldı. - - -. 


HABERLER-YORUMLAR 


“Nükleer silahlardan © - arındırılmış 


bir Türkiye” 


Türkiye'de “Nükleer Silahlar ve Nükleer Enerji Santrallarine Hayir” kampanyası başlatıldı. 

Bir grup vatandaş tarafindan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmek üzere imzaya açılan dilekçe de 6 Ağustosta Hiroşima, 
9 Ağustosta Nagazaki'ye atılan 


Orhan 
Balaban 


hakkında il İsveçli politik göçmenler Yeni Gündem dergisine mektup yazdılar | 


<orusturma 


atom bombasının, uygarlığın bir dehşet ve utanç dersi olduğu belirtlerek, “Burnumuzun dibinde konvansiyonel ve nükleer silahlann her geçen gün biraz daha yığıldığını farketmiyoruz bile. 
Hiroşima bombasının 4 bin 400 
katı tahrip gücüne sahip nükleer denemeler bombaların üretildiği, yer üstündeki nükleer denemeler- 


Iki yazar - iki görüş 


Talat HALMAN 
8.8.1986, Milliyet 


“Allah başımızdan eksik etmesin, Batı'nın savunma tanrıları bizim ela gözlerimizi çok seviyor olsa gerek... Milletçe gurur duyduğumuz Amerikan üsleri var ya ülkemizde? Başta incirlik'teki üs olmak üzere, beş Amerikan üssünde, tam 54 
tane -evet elli dört tane- nükleer depo kurulacak. Yazık ki bizler, alelade vatandaşlar bu görkemli depolar ve içindeki güzelim bombalar, füzeleri, başka yıkım araçlarını seyredemeyeceğiz. Çünkü hepsi ABD üslerinde saklı duracak hepsi yer- altında olacak.” 

"Ülkemizde tesis edilecek 54 nükle- 
« depo, her yönden yanlış bir iştir. Bir kere, bu depolar, savunmamıza bir şey kazandırmayacaktır. Hiçbiri bizim tasarrulumuzda olmayacaktır. Ancak ABD'nin veya NATO'nun isteğine göre kullanılacak olan bu nükleer sah ve araçlar, bize tehlikedan başka hiçbir şey getirmez.” 

~.a 5 üste kurulacak 54 yeraltı istasyonu, 54 nükleer silah deposu... Bu yaman yığım, korkunç bir yıkımı davet etmek gibidir. Bizim için, intihara hazırlıktır ” 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 


de açığa çıkan radyasyonun üçte ikisinin atmosfere karışıp, nükleer bulutlar halinde tepemizde gezdigi” belirtilen dilekçede şöyle deniliyor. 

“Tüm dünya modem bir toplama kampına dönüştürüldüğünde, herhalde bugünkü anlamıyla bile demokrasiden söz etmemiz mümkün olamayacaktır. 


“Türkiye, bu nükleer skandalına son vermelidir. ne yazık ki ABO ve Batı savunma sistemine aşırı bağımlılığımız var. 
Kamuoyunun büyük ba kesimi hala Amentan oyunlarındaki çapanoğlunu görmek istemiyor. Muhalefet, sürüp giden *şaşlon siyaset dönemi'nde, en hayati ulusal sorunlarda görevini yapmaya vakit dutamıyor 

Kimse Türkiye'de özgürlük yok demesin. Oylanmızla seçtiğimiz hükümet sayesinde, nükleer cennet olmak özgürlüğümüz var... Günün birinde, mah birlik ve beraberlik içinde, hep birlikte, havaya uçurmak özgürlüğümüz var.” 


Abdurrahman DİLİPAK 17.7.1986, Milli Gazete 


“Sanırım gündemdeki en acil konu bu ara seçimlerden daha önemli bir olay atom tehdidi. Belki hiçbir zaman kulandmayacak olan bu silahlar, bizim için her zaman ebedi bir tehdit, bir demokles ilacı olarak tepemizde sallanıp duracaktır. Bir kaza, saldın hedefi olması halinde insamamiz sabahı olmayan bir geceyi yaşayabilir“ 


Nükleer enerji Konusundaki yaygın bilgisizlikten yararlanarak dünyanın her yanındaki nükleer lobi uzmanları kamuoyuna yanlış bilgi pompalayıp duruyorlar. Nükleer enerjinin güvenilir olduğunu anlatmaya devam ediyorlar. Dünya çapındaki gizleme kampanyası başta Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Özemre olmak üzere, ülkemizde de sürdürülüyor. 


Tüm bu gelişmelerden ve onlano sonuçlarından kaygı duyan bizler, bir nükleer çılgınlık içinde bulunan dünyada, nükleer silahlardan ve nükleer eneji kaynaklarından arındırılmış ve bu özelliğiyle örnek olacak bir Türkiye'de yafamak İstiyoruz ve bunun mümkün olduğunu biliyoruz” 


Dilekçenin imzalanması Ankara Dost ve Imge kitabevinde devam ediyor. 


Türk-İş dört ilde miting yapıyor 


Türk-İş seçimler dolayısıyla Samsun, Manisa, Zonguldak ve Gaziantep'te miting karan aldı 

Türk-İş'in seçim döneminde yapacağı eylemleri, miting ve kapalı salon toplantılannı belirlemek üzere Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplanuda seçim bölgelerinde yapılâcak eylemlerde işçilere ve halka çalışanlar aleyhine iktidar uygulamalarının anlatilmasi, dolaylı olarak, çalişan- dan yana olmayan iktidara öy verilmemesinin istenmesi görüşü benimsendi. 

Dörtilde yapılacak mitingin tarihlerinin daha sonra belirlenmesinin — kararlaştırıldığı toplantıda, basına kapalı kismuna toplantıyı izleyen güvenlik görevlilerinin salonu terketmemesi üzerine ara verildi. 
Toplantıya polisler salondan aynldıktan sonra devam edildi. 


Güvenlik soruşturması toplumsal skandaldır 


SHP Genel Sekreteri Banş Can bir basın toplanısı düzenleyerek güvenlik soruşturmasının toplumsal skandal haline geldiğini gizli ve ne idüğü belli olmayan karamamelerin arkasına sığınılarak toplumun cephelere bölünmek istendiğini söyledi. Can, güvenlik soruşturmasıyla insanların bir yandan düşüncelerinden ve siyasal görüşlerinden ötürü işe alınmadığı bir yandan da iş ve mesleklerinden uzaklaştırıldığını kaydederek, “örtülü faşist yöntemlerle halkımızın baskı altında tutulmasını iktidarnımız döneminde mutlaka kıracağız ve bu yöntemlerin uygulayıalanından kim olurlarsa olsunlar hesap soracağız” dedi. 


Muırat Paloö'vea acık maktin 


mesi için çaba harcamalısınız. Porik umuklulan va oğremenleri kan 


Ve yirmi yıl 


nusu edilmesi deği mi? 


ve ordu kademelerinde geldiği ei av eyi ; t t 
Raporu'nda 


ie 


demokrasi güçlerinin birliğinden ABD için “en can sikici sorun", bir kez daha ikili SEIA anlaşması” i ve Anadolu'daki Amerikan üslerinin kamuoyunda tartışma ko- 


or mi 


Dokuz kişi öldürüldü 


Tunceli'nin Ovacık ilçesi yakınlarında güvenlik kuvvetlerince “Bal- 


yoz ” harekatı adı altında sürdürülen operasyonda 9 kişi öldürüldü. 


Üç araçlık askeri birlikle bölge sarıldıktan sonra kaçmaya çalışan 


iki kişinin öldürüldüğü, helikopterlerle süren aramalardan sonra öldürü- 


len kişilerin sayısının 9'a yükseldiği bildiriliyor. Bölgede aramalar bütün hızıyla devam ediyor. Öldürülen Kişilere yataklık ettiği gerekçesiyle 


4 kişilik bir aile gözaltına alındı. 


Öldürülen kişilerin kimlikleri şöyle: Ali Demir, Cahit Tulum, Cumhur Içöz, Yusuf Tosun, Yusuf Yıldırım, Ismail Kaya, Veli Gür, Süleyman 


Kaya, 


Kürt halkına karşı özel timler yetiştiriliyor 


Ara seçimlerden sonra Kürdistan'da sıkıyönetimin kaldırılacağı bölgelerde, halen görev yapan özel harekat timlerinin sayısının artirlarak, Kürt halkına karşı kullanılacak Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda yaptığı açıklamada, “Bizim anti-terör kuvvetlerimiz, Almanya ve ABD'dekilerden daha çevik ve başanlı, girdikleri her mücadeleden en büyük başan ileçikacaklarından eminiz” dedi. 

İçişleri Bakanlığında kurulan bir Anli-Terör Daire tarafindan yönlendirilecek olan timler, Almanya" da öğrenim görmüş ve bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından eğiüliyorlar. Bü tim mensuplan ope rasyonlarda tanınmamak için yüz- 


lerini boyuyorlar, İlerde 3000 kişiye yükseltilmesi düşünülen bu timlerin sayısı ara seçimlerden sonra 1500'e ulaşacak. 


Özel Timler 


Geçen temmuz ayında, Istanbul'da toplanan Oleyiş sendikası- nın başkanlar kurulunda “Anava tan Partisi'ni ortadan kaldırmak hedefimiz olmalıdır” şeklinde konuşma yapan Türk-İş Genel Örgütlendirme Sekreteri Orhan Balaban hakkından Sendikalar Yasasına muhalefetten soruşturma açıldı. 

Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Hayri Tayhan ANKA ajansına yaptığı açıklamada, Balaban" ın Sendikalar Yasasının sendikalann siyasi faaliyette bulunmayacakları şeklindeki 37. maddesineaykırı hareket ettiğini bildirdi. Savcı, Orhan Balaban hakkında 6 aydan 2 
yıla kadar hapis cezasi istemiyle dava açılacağını belirtti. 


TKP davaları 


Bir “TKP Davası” daha sonuçlandı. İstanbul'da 75 ilerici, “TKP üyesi” olmak iddiasıyla baskı, zorbalık, işkence altında yargılandı. Savunma hakkının kıs sıtlandığı “Şavaş hali hükümleri” nin uygulandığı duruşmalardan sonra 15 yıl ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarpunldilar. 

12 Eylül 1980'den sonra başlatılan koğuşturmalar ve soruşturmalarla binlerce ilerici hakkında çeşitli illerde “TKP davaları” açıldı. Başta Ankara TKP Davası olmak üzere diğer illerdeki TKP davalarında Türk Ceza Kanunu" nun 141. ve 142. maddelerinden verilen mahkumiyet kararları bugüne kadar bu maddelere dayanılarak verilen cezaların en ağırıydı. 

İçlerinde DISK ve Barış Derneği sanıklarının da olduğu, Istanbul TKP Davası” başlamadan önce bu davanın savcısı Kuray Gülkök, emniyet kuvvetlerine emirler veriyor, İstanbul ilinde 
5000 kişinin TKP'li olarak yakalanarak getirilmesini istiyordu. 


Yeni Gündem dergisinin 16-27 Haziran tarihli 15, sayısında yeralan ve politik göçmenleri bezgin, sefil, ülkesi ile bağları kopuk, yaşadığı ülkeye ayak uyduramamış kişiler olarak anlatan yazı üzerine Isveç'te yaşayan politik göçmenler Yeni Gündem dergisi Genel Yayın Müdürü Murat Belge'ye bir mektup yazdılar. Bu mektubun bir bölümünü aşağıda yayınlıyoruz: 

“Yazıda politik gurbetçiler hep “gençler”, *aydınlar' olarak ele alimiyor. Belli ki, bu yazının konu ettiği kimseler bu kişilerle sınırlı. 
Oysa gurbetçiler arasında işçiler, öğrenci olmayan başka meslekten insanlar, sendika yöneticileri, öğretmenler vb, var. Bilmeniz gerekir ki bunlar arasında gençlik heyecanıyla politikaya atılmış ve şimdi 


Dilruba YENEN 


Böylece başlatılan operasyonlarla sendikacılar, demokratik kitle örgülleri temsilcileri, sanatçı ve bilim adamları, eski CHP'li bazı parlamenterler TKP'li olmak iddiasıyla koğuşturmaya uğratıldı. 
Hiç bir hukuksal temeli olmayan düzmece iddianameler hazırlandı. İşkence altında dayatıfn iddiayı kabul etmeyenler, kabul etmedikleri için, kabul edenlerin ifadeleri ise ikrar sayıldığı için, cezalandırıldılar. Sonuç en az $ yıl hapis, 

Yasal olmayan mahkemeler- den verilen ve yok sayılması gereken bu kararlarla, bir tek şey amaçlanıyordu. Tlericilerin, direncini kırmak, onları yılgınlığa sürüklemek, demokrasi mücadelesinden vazgeçirmek. 

Oysa cunlanın beklentileri gerçekleşmedi, gerçekleşmiyor. 
Cunta mahkemelerinde verilen her ceza karan, bu insanlık düşmanı rejimin, bir an evvel yıkılması mücadelesinde kararlılığı pekiştiriyor, boyun eğmeyenlerin direnci, onurlu savaşımı, demokrasi mücadelesi yürütenlere işik tutuyor. 


; 
*artik tamam" demiş olanlar ya da örgütünden aynimış ve mücadele- yi birakmış olanlar, Avrupa *demokrasilerinin' karşısında hayranlıktan şaşkına dönüp Avrupa *demokrasilerine" adapte olanlar azımsanmayacak sayıdadır. Siz, daha çok bu tiplerin düşüncelerini yansıtıyorsunuz. Siz, yılgınlığa, kafa karışıklığına, örgütsüzlüğe, *arayış' adına amaçsızlığa ve denenmiş bilimsel doğruların yadsınmasına, bireyciliğe prim veriyorsunuz, Politik göçmenleri ve Avrupa'daki işçi yurttaşlarımızı gelişmiş *yüce" Avrupa karşısında aşağılıyor, onlan alaya alıyorsunuz. ‘Özgürlükçü Avrupa karşısında, 'şaşkınlıklarımizi’ abartarak gelişen ırkçılığa ve aşağılanmamıza prim veriyorsunuz. Böylece Avrupa'nın emperyalist, gerici niteliğini unutturmaya çalışıyorsunuz. 

Bütün bunlar Avrupa'ya sığınmak zorunda kalmış insanlanmıza gerek ülkemizde cuntacılann, yurtdışında ırkçı ve gericilerin yakıştuırmalarına ve saldırılanna hizmet ediyor. Oysa bir ilerici dergi olarak derginizin Avrupa'da yaşayan poli- 


tik göçmenlere sahip çıkması, onların vatan hasretlerinin temelinde yalan yurtseverliği, Avrupa'daki şaşkınlıklarıyla onlan aşağılamayı değil, ülkemizin geri bıraktrılmışhëm, Avrupa'ya çıkıp da politikayı bırakanların düşüncelerini değil, 

«politik göçmen sıfatını gerçekten taşıyan ve örgütlü savaşımını yürüten insanları, onların düşüncelerini, geçmişteki Türkiye'yi kendilerine birilerinin sunması hayalleriyle yaşayanları değil, gelecekte gerçekten de bir demokratik Türkiye" yi yaratmak için her koşulda çaba sarfeden ve zamanı geldiğinde hiç tereddüt etmeden Türkiye'de bunun savaşımını verecek olanların yaşamlarını, burada gerektiğinde bulaşık da dahil, her işi emekçilik onuruyla yapanlara saygı duymak gerektiğini ön plana çıkarmak aydınlık şerefi ve demokratlığın bir ölçütü olmalıdır. 


Politik göçmenlerin günlük dert- 


lerini böylesi yakışıksız bir biçimde öne çıkaracağınıza, onların Avrupa'da yaptıkları çalışmaları, politik faaliyetleri incelemeli ve bu insanlann Türkiye'ye özgürce dönebil- 


Yeni Günder 


sayan genel af için sesinizi yükselt meniz, bununla ilgili olguları derginizde öne çıkarmanız demokratlıkla daha çok bağdaşmaz mi? 

Umanz, bundan sonra yayınlayacağınız yazılarda daha gerçekçi, dürüst, objektif davrorursınız ve tek yanlılıktan, önyargılardan kurtu-Tursunuz.” 


KISA... KISA... KISA. 


THKP/C davasında 


3 idam kararı 


Askeri Yargıtay'da bozulduktan 
sonra, Ege Ordu Komutanlığı 1 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yeniden karara bağlanan THKP/C Kurtuluş davasında 3 idam kararı verildi. 

1 sanık ömür boyu, 9 sanık da 
toplam 149 yıl 2 ay ağır hapis cezasına çarpunldı. Idamı istenen sanıkların isimleri şöyle, Süleyman Selen, Hüseyin Aktaş, Erdem Keçer. 


25 idam 
kararı 


Adana Sıkıyönetim Mahkemesi" nde 5 yıldır sürmekte olan 638 samkh Adana PKK davası sonuçlandı. 25 kişi idama mahkum oldu. 
25 sanik müebbet hapis cezasına 
çarpunlırken, 230 sanık da 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen cezalar aldılar. 


Emniyet vermedi izin 


Tutuklu ve hükümlü ailelerine yardım demeği adıyla bir süre önce Istanbul'da kurulan ve İstanbul Valiliği'ne başvurularak tüzel kişilik kazanan demeğin kuruluşu Emniyet Amirliği'nin bir yazısı ile durduruldu. Durdurma kararının gerekçesi ise şöyle: Derneğin suç işlemek ve suç işlemeyi teşvik ve telkin etmek amacıyla kurulmuş ok duğu ileri sürülüyor. 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 


HABERLER-YORUMLAR 


Sığınmacılara karşı kışkırtmalar seçim kampanyasına da konu oluyor 


Sığınma hakkına karşı görülmemiş saldırı 


Federal Almanya'da anayasal bir bak olan sığınma hakkına karşı haftalardır sürdürülen yoğun kampanyanın anayasanın delinmesinin yanısıra seçimlerde de sağcı partiler tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılacağı açıklandı. Hükümet partileri Hristiyan Sosyal Birlik ve Hristiyan Demokrat Birlik yöneticileri basına verdikleri demeçlerde halkın “haklı ölkesini seçim kampanyasında dikkate alacaklarını” dile getiriyorlar. 
CDU, CSU partileri ve onların etkisindeki sağcı basın sığınmacılara karşı kampanyayı antikomünist propaganda ve demokratik haklann gasbı, yabancıların haklarının kısıtlanması amaçlarıyla birleştirmeye çalışıyor. “Sığınmacı akını” konusunun haftalardır en önemli haberler arasında yer alması sonucu sığınma kamplarına ve sığınmacılara karşı saldınlar da yoğunlaşb. 


Anayasa değiştirilmek isteniyor 


CDU ve CSU partilerinin başkanları Kohl ve Stranss'un basına ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalara göre sığınmacıların Federal Almanya'yı “istila etmesi” ancak anayasanın 16. maddesinin değişürilmesiyle olanaklı, Halbuki bu madde Hitler faşizmi sırasında ya şanan deneyimlerden, 600 bin Alman yurttaşının yabancı Ülkelere sığınarak yaşamlarını kurtarabildikleri gerçeğinden yola çıkarak anayasaya alınmıştı. 


Hükümet partilerinden FDP (Liberal Parti) henüz anayasa değişikliğine karşı çıkıyor, fakat yasaların sertleştirilmesini kabul edebileceğine işaret ediyor. CDU ve CSU partilerinin yöneticileri ise sığınma hakkını pratikte ortadan kaldırabilmek için Bünü gerekli görüyorlar. 


EZimmermann ve FJ.Stray8 sığınma haklanı tümden yoketmek istiyorlar. 


daha fazlasının ancak anayasa değişikliğiyle olanaklı olacağını biliyorlar. 16. maddenin değiştirilmesin- den sonra polis sığınmacılan sınır- dan geriçevirebilecek, onlardan vize almaları istenecek. Hükümet partileri çalışma yasağını 5 yıla çikarmayı ve kampta kalma zorunlu» luğu getirmeyi amaçlıyorlar. Mu, halefet partileri SPD ve Yeşiller ber türlü yasa değişikliğini reddediyorlar. 


Kampanya nasıl gelişti? 


1985 yılında özellikle Ortadoğu" 
da iç ve diş savaşların kızışması; Asya ve Avrupa'daki gerici diktatörlüklerin baskılarının yoğunlaşması sonucunda Federal Almanya'da ve diğer Batı Avrupa ük kelerindeki sığınma taleplerinde önemli bir artış görüldü. Benelüks ve İskandinav ülkeleri bu durumu doğal karşılayıp, karşı önlemler almaya kalkmazken, başta Federal Almanya olmak üzere Isviçre ve Fransa gibi ülkelerde sığınma hakkı daha da kısıtlanmaya çalışıldı. 
Sağcı partiler Feder! Almanya'da sığınma yasasını yeniden değiştirmeyi gündeme getirdiler. Bilindiği gibi 1980'de sığınma başvuruları 


Sehmidi hükümeti döneminde yasa değiştirilmiş, hukuksal olanaklar sınırlanmış ve iki yıllık çalışma yasağı getirilmişti 


1986 yılında da sığınmadilekçesi 
verenlerin sayısındaki artışın sürmesi üzerine, durumunun Federal 


Almanya Cumhuriyeti ekonomisi ve iç güvenliği açısından herhangi bir sorun teşkil etmemesine rağmen sağcı hükümetparülerinin politik çıkarları çerçevesinde yoğun bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya bir yanıyla seçimlerde sağ seçmen polansiyeli oluşturmaya ve yabancı düşmanlığını artırmaya yönelirken, diğer yanıyla da sığınmacıların bir kısmının Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC) üzerinden Batı Berlin'e gelmesi nedeniyle bu sosyalist Ülkeyi karalamayı amaçlıyor. 


Sorumlu DAC mı? 


Federal Almanya'da sığınma dilekçesi verenlerin Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya gibi çeşitli komşu ülkelerden ve özellikle Frankfurt havaalanından ülkeye gelmelerine rağmen son zamanlar- 


Savaştan, gerici diktatörlükten kaçan sığınmacılar FAC'de de bürokratların elinde esir oluyor. 


da DAC başkenti Berlin'den transit yoluyla Batı Berlin'e geçenlerin sayısında artış olması bu ülkeye karşı saldırılar için bahane olarak kullanılıyor. 


Daha önce DAC hükümetinin transit hattında uyguladığı sıkı kontrollerden yakınanlar, şimdi de Batı Berlin'e transit geçenlerin engellenmemesinden yakınıyorlar, Gerek DAC yetkilileri ve gerekse res- 


Neonaziler ölümle tehdit ediyor 


Münslter'e 14 kilometre uzaklıktaki Greven kasabasında oturan Tahir Kanyılmaz 2 neo-nazi- nin bıçaklı saldırısına uğradı ve ölümle tehdit edildi. 25 bin nüfuslu bir kasaba olan Greven'de ağabeyi ile birlikte lokanta işleten 
22 yaşındaki Tahir Kanyılmaz 
olayı şöyle anlatı: “27 Temmuz günü gece 12 sıralarında lokantayı kapattıktan sonra, Türk kahvesine gidiyordum. Eski Münster caddesinin yeni Münster caddesiyle birleştiği köşede aniden iki kişi ‘domuz Türk, hepinizi öldüreceğiz', ‘Almanya Almanlarındır” vb. bağırarak üzerime çullandilar. lik şaşkınlığımdan yararlamp yumruk ve tekmeyle beni bir hayli aaladılar. Daha sonra 


DüşmanıOrdu) imzalı bir tehdit mektubu bulundu. Gelen mektupta şöyle deniyor: “Olayı gazeteye bildirmekle delilik yaptın Tahir K. Onun için öleceksin. 
Onun Alman arkadaşı olarak sen de, Sen bir Alman hainisin. Hepinizi öldüreceğiz. Saygılarla. 
T.FA” Olaya el koyan Greven polisi, konuyla ilgili araştırmaya başladı. Saldırgan neo-nazilerin daha önce o çevrede görülmemiş oluşu, amaçlı bir şekilde hazırlanmış bir planı uygulamak için çevre kasabalardan getirilmiş ol ması olasılığını kuvvetlendirmektedir. 

Bu tehdit olayından bir gün sonrasakşam saat yine 12 civarında Tahir Kanyılmaz ile birlikte 


Bu saldırıların olduğu sıralarda özellikle Türklerin oturduğu Emsweg, SiaufTenbergstrusse gibi yollardaki binalara neo-nazilerin bildiriler dağıtıp, çöp kutularına gamalı haç çizmeleri bu saldırının bireysel bir olay olmadı-Ém kanıtlıyor. Saldırıya uğrayan Tahir Kanyılmaz ise Münster ve Çevresi Işçi-Öğrenci Demeği ve SDAJ üyesi, 


mi haber ajansı ADN yaptığı açıklamalarda Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin 192) Barselona Anlaşması çerçevesinde önemli bir transit ülkesi olarak kendi topraklarından geçerek başka bir ülkeye gitmek isteyenlere bu hakkı tanıdır ını açıkladı. Berlin konusunda ise Batı Berlin'e kimin girip kimin giremeyeceği konusunda ABD, Ingiltere ve Fransa işgal kuvvetlerinin karar verebileceğini, bu konunun DAC'nin sorumluluğu çerçevesinde olmadığını vurguladılar. 


Gerçekten de Federal Almanya kendi yarattığı bu sorunu ancak kendisi çözebilir. Batı Berlin'i Federal Almanya'nın bir parçası olarak görenler, Bonn'da çıkan yasalan Batı Berlin için de geçerli sayanlar şimdi de bunun faturasını sosyalist komşuya yüklemeye çalışıyorlar. FAC Anayasası'nın 16. 
maddesi Batı Berlin için de geçerli olunca doğal olarak çok sayıda insanı bu hakkı kullanmak üzere Batı Berlin'e geliyor. Sığınmacılar Batı Berlin'in kapasitesini aştığı için de tüm Federal Almanya'ya dağıtıyorlar, 


Sayılar abartılıyor 


Federal hükümet ve Batı Berlin yetkilileri “sığınmacı akınının” De kadar sorunlu boyutlara vardığını göstermek amacıyla gerçek olma- 


n sayı T d 


uygulanıyor. Yeşiller partisinin milletvekili Uli Fischerin açıkla» malanna göre Cenevre Anlaşması" na aykırı olarak 16 yaşından küçüklere de sığınma dilekçesi verdiriliyor. Federal Almanya'ya bir gezi için gelmiş olan Polonyahlara kısa bir süre sonra ülkelerine geri dönecek bile olsalar sığınma dilekçesi imzalatılıyor. “Der Spiegel” dergisinin bildirdiğine göre Moskos öğrenim görmek üzere yola çıkmadan önce Batı Berlin'de dolaşan 
9 Ruandalı gencin ceplerinde uçak 
biletleri olduğu halde pasaportları alınıp kendilerine sığınma başvurusunda bulundu damgalı birbelge verildi. 


Hamburglu avukuat Jakobi'nin basına açıkladığına göre de Hamburg Yabancılar Dairesi sığınma» clann geldiği ülkelerden insanlara sığınma dilekçesi vermeleri için dayatmalarda bulunuyor. Sığınmacı» lann sayısını yüksek göstermeye yönelik tüm çabalar rağmen Fedeml Almanya, Bat Avrupa'da Isveç, Isviçre, Avusturya ve Danimarka" dan sonra beşinci sırada yeralıyor. 
Yeryüzündeki 15 milyondan fazla sığınmacının ancak çok küçük bir kısmı Federal Almanya'da yaşıyor. 
Her 1750 kişiye bir sığınmacı düşü yor Federal Almanya'da. Ama Strauss ve Zimmermann gibi poli tikacılara bakılırsa, sanki dünyanın tüm sığınmacılar Federal Almanya'yd gelmek için can atiyor, 


gine işaret ediyor. CDU » ve SU partilerinin yöneticileri ise sığınma hakkını pratikte ortadan kaldırabilmek için bünü gerekli görüyorlar. 
Çünkü anayasa uzmanları bu anayasa çerçevesinde mümkün olan bütün sertleştirmelerin yapıldığını 


Sağcı yünler Federal Alaianya'da sığınma yasasını yeniden değişti meyi gündeme getirdiler. Bilindi; gibi 1980'de sığınma başvuruları" nın özellikle Türkiye'deki darbe nedeniyle birden rekor düzeye ulaşması üzerine sosyal demokrat 


Sığınma kamplarındaki sağlık koşulları ve sıhhi tesisler insanca bir yaşama olanak tantmıyor. 


Gelsenkirchen'de sınırdışı edilmek istenen Hatice Coşkun ve oğlunu kilise koruması altına aldı 


reveğiz', ‘Almanya Almanlanndır vb. bağırarak üzerime çullandilar. TI şaşkınlığımdan yararlamp yumruk ve tekmeyle beni bir hayli hırpaladılar. Daha sonra kendimi savunmaya başladım. 
Bu arada birinin bir sustalıyla saldırdığını gördüm. Sol göğsüm ve elimden hafif yararlanmama rağmen saldırganı etkisiz hale getirdim. Sustalıyla saldıran hareketsiz bir şekilde yere düşünce, diğeri şaşkınlıkla biraz uzaklaştı. 
Yere düşenin kendi sustası ile yaralanan bileğinin de telaşı ile or- dan koşarak uzaklaştım.” 

Tahir Kanyılmaz'ın siyah kemer sahibi Teak-Wando'cu oluşu ve kendini savunma tekniğini iyi bilmesi, bu saldırıdan hafif bir iki sıynkla kurtulmasını sağladı. 

Bu olaydan sonra yerel Westfâlische Nachrichten gazetesinde 
8 Ağustos günü olayla ilgili bir 
haber yayınlandı. Aynı gün Tahir'in öğrencisi olan ve lokanta- da çalışan 16 yaşındaki arkadaşı Thomas'ın evinde “T.F.A” (Türk 


ması olasılığını kuvvetlendirmektedir. 

Bu tehdit olayından bir gün sonrasakşam saat yine 12 civarında Tahir Kanyılmaz ile birlikte çalışan Thomas neo-nazilerin saldırısına uğruyor. Kendisi ancak elindeki gaz tabancası sayesinde saldırganların elinden kurtulu- 


Tahir Kanyılmaz neonazilerin saldırısından sonra 


“İnsanlar eşya değil ki gerektiği zaman 


Geçen sayımızda da bahsedildiği gibi Hatice Coşkun ve oğlunun 
1 Ağustos gününe dek F.Almanya" 
yı terketmesi gerekiyordu. Bunun üzerine onlarda Hasel'deki Luckas kilisesine sığındılar. Yine sınırdışı edilmek istenen Ümmügülsüm Bektaş iki kez intihara teşebbüs ettiğinden doktor gözetimi altında tutuluyor 


Bilindiği gibi adı penkt için 


Eyalet Af Komisyonu'na başvurulmüuştu. Ancak Eyalet Af Komisyonu karan görüşmeden tatile çıktı. 

Hatice Coşkun, Cemal Coşkun ve Ümmügülsüm Bektaş Eyalet Af Komisyonu'nun bir dahaki toplantsina kadar F. Almanya'da kalma- nın yollarını arıyorlar ve bu amaçla da kiliseye sığındılar. Kilise ve AWO düzenlediği basın toplantısında Papaz Dr. Rolf Heinrich şöy- 


le dedi: “Üç yıl önce de aynen böyle bir olay olmuş, baba ölünce Çekilmez ailesinin sınırdışı edilmesi kararlaştırılmıştı. Mahkemeler bunu onaylamıştı. Biz kilise olarak Çekilmez ailesini kabul etmiş, insanlarla kuruluşlarla birlikte bir dayanışma göstermiştik. 
Eyalet İçişleri Bakam burada kalmalanna izin vermişti. Biz neden bu aileye yardım etmek istiyoruz? 
İnsanlar eşya değil ki gerektiği zaman alınsın, gerektiği zaman atılsın. İncil'in 3. ayetinde*Yabancılan koruyunuz. Ülkenizde yabancılar oturuyorsa baskı yapmayınız. 
Siz de bir gün yabancı olursunuz" deniliyor. Biz bu nedenle bu aileyi korumamız altına alıyoruz.” 


Türkdanış görevlisi Ümit Yiğin olayın gelişmesini özetledikten sonra: “Coşkun'un kocası 15 yıl 


ğ burada maden işçiliği yapmıştır. O z 2 ölmeseydi böyle bir olayla karşı-A E laşmayacaktık... Fakat böyle du-SİZ rumlarda AWO yurttaşlarımızı saë vunmasını bilmiş, onların güvenini > kazanmıştır. Biz diyoruz ki, yaban- 


Hatice Coşkun ve oğlunun son çaresi kiliseye sığınmak oldu. cılar dairesinin bu karan yasalara 


dayanabilir, ancak sosyal problemi çözmüyor. Ve bu insanları Türkiye” de iyi bir gelecek beklemiyor. Fakat öte yandan sevinçliyiz ki kamuoyu bu olayın karşısında duyarsız kalmamış, dikkatlerini toplamıştır. Bu insanların burada kalması için daha çok dayanışma gösterecektir, Ve deneylerle biliyoruz ki, tüm kuruluşların, kişilerin destek vermesi sonucunda bu gibi uygulamalar önlenebilmektedir...” dedi. 
Yine Sosyal Danışmanlar Dermeği Başkanı Ismail Kaplan da bir açıklama yaparak: “Bu olay çeşitli nedenlerle sınırdışı etmelerin tipik bir örneğidir.” dedi. “Aynı zaman- 


Hatice Coşkun ve oğlu için dayanışma yükseliyor. 


atılsın” 


da insanları acıya, ağrıya, çaresizliğe sürüklemenin de bir örneğidir... Öte yandan insancıl nedenlerden ötürü tüm örgütlerin, kuruluşların göstereceği dayanışma ile çözülebilecektir.” 

Tüm kuruluşlar; dermeklerden camilere kadar Hatice Coşkun, oğlunu ve Ümmügülsüm Bektaş'ı destekliyor. Şimdi bakalım ne olacak? Yabancılar dairesi kapıp bu insanları sürebilecek mi, yoksa örgütler ve kuruluşlar mı baskın çikacak? Baskı çıkmaları için daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var. Çok çeşitli kuruluştan dayanışma bekleniyor. 


Federal hükümet ve Batı Berlin 


| Suni olarak yükselti- 
1980'de resmi verilere göre sığınma başvurusunda bulunanların sayısı 108 bin dolayındaydı. Bu yılın ilk yarısında yine resmi verilere göre Nürnberg'deki Federal Sığınma Dairesi'ne 42 bin sığınma başvurusu ulaşmış durumda. Sayıların 1980 seviyesine ulaşacağı bile şüphe götürürken Federal Içişleri Bakanı Zimmermann sığınma başvurularının rekor düzeye vardığını tehlikenin büyük olduğu tezini savunuyor. 
Birleşmiş Milletlerin Federal Almanya'daki René van Rooyen'in açıklamalarına göre Federal Almanya'daki sığınmacı sayısının 
126 bin civarında olmasına rağmen 
federal hükümet bunu 700 bin olarak duyuruyor. Bu sayının içinde savaş sonrası göçmenleri, Ülkesinin vatandaşlığından çıkmış tabiyetsiz yabancılar, sığınması reddedilmiş, fakat ülkesine geri gönderilemeyen sığınmacılar yer alıyor. 
Bilindiği gibi sosyalist ülkeler ve Afganistan, Etyopya ve diğer demokratik ülkelerden gelen sığınmacılar sığınma talepleri reddedilse bile sınırdışı edilmiyor, Federal Almanya'da kalabiliyorlar. Sığınmaların kabul edilme oranına bir bakılırsa Afganlılar yüzde 72, yıllardır iç savaşın sürdüğü Lübnan yurttaşlarında ise yüzde 0,4. 
Sığınmacıların sayısının yüksek gösterilmesi için çeşitli yöntemler 


JI POOU PUURS GR, -Puna Strauss ve Zimmermann lig tikacılara bakılırsa, sanki dü a tüm sığınmacıları Federal Almar- ya'yd gelmek için can phyor- ; 


Yabancı düşmanlığı alabildiğine körükleniyor 


Basında, radyo ve televizyonda aralıksız sürdürülen bu kampanya sonucu son haftalarda yabancı düşmanlannın saldırılarında önemli bir artış kaydedildi. Berlin-Lankwitz'de sığınmacıların barınması için kurulan çadırlar ateşe verildi. 
Yine Batı Bertin'de dazlaklarla birlikte “Demokrasi ve kişilik” adlı bir girişim yürüyüş düzenledi. 
Helmstedi'te sığınma kampına tabancayla aydınlatma roketleri atıldı. 


Federal Içişleri Bakanı Zimmermann sığınma talebinde bulunanlan sadece hursızlık ve ahlaksızlıkla suçlamakla kalmadı, onlan bir terör potansiyeli olarak bile gös. 
termeye yeltendi. Bakan sığınmacılara layık görülen insanlık dışı yaşam koşullarını tek kelimeyle bile dile getirmiyor. Buna karşılık Bir leşmiş Milletler Yüksek Komiseri" nin temsilcisi van Rooyen ve Caritas Hayır Kurumu başta olmak üzere çok sayıda demokratik kişi ve kuruluş yıllardır bu konuya dikkati çekiyor. Kimi yetkililerin insanların ihtiyaçlarının sağlık koşullarının hiçe sayıldığı bu kamplar konusunda verdikleri tek yanıt şu: “Kamplar özendirici değil, caydırı- a olmalıdır.” 


Hiç gerekmediği halde Kantoi tepki arttırmak için sığınmacılar spor tesisleri ve belediyeye ait binalarda kurulan çadırlarda yatınlıyoriar. 


Sayfa 6 


Halkçı Devrimci Federasyonu Genel Başkanı Etem Ete ile bir söyleşi 


HABERLER-YORUMLAR 


Erhan ÖZÇELİK 


Ülkemizde atom silahları bulunmasın 


Türkiye Postası: Atom denemelerinin durdurulması için süren tartışmalar SSCB'nin denemeleri tek yanlı olarak durdurmasıyla daha da yoğunluk kazandı. Nükleer denemelerin dünya çapında durdurulmasının atom savaşının en gellenmesine yönelik önemli bir adım olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 
Etem Ete: Sow runuza teşek- 
Wi kürler, bu konud] da görüşlerimi 
© açıklamak bana da memnuniyet verecek. Kişisel d kanımı belirterek şöyle açıklamak istiyorum. Yerküre hepimizin yerküresi tüm insanların yerküresi, bunun dışında insanlann doğuştan kendilerinde varolan çok güçlü bir içgüdüleri var, yaşama içgüdüsü bu, olayı tüm ideolojilerin ve siyasetleri dişında da hiç değilse bu şekilde de ortaya koymakta yarar var. 

Biliyorsunuz ben Avrupa'daki sosyal o demokratların o sözcüsü HDP'nin genci başkanlığını yapiyorum. Sosyal demokratlar ve demokratik sosyalistler dünya barışının da en tavizsiz savuncularındandır. Bir kere yaşamamız için dünyada şöyle veya böyle barışın sağlanması lazım. Barış tüm dünya insanlarının birinci çıkarıdır. Eski 


Hindistan lideri Mahatma Gandi" nin bir sözü vardı. “Barışa giden yol olmaz, yol barışın kendisidir” diye. Bu güzel sözden çıkarak eğer yaşamak istiyorsak içgüdümüz gereği, eğer bu yerküreye daha fazla sahip çıkmak istiyorsak, kalıcı bir barışın, adil bir barışın mutlaka sağlanması gerekli, Bunun yolu da bence, her şeyden önce silahsızlanmadan geçiyor. Ülkeler birbirlerinin içişlerine karışmamalı, büyük ülkeler küçük ülkelere ikide birde askeri müdahalelerde bulunmamali ve bu doğrultuda da silahlanma büyük ülkelerin küçük ülkelere bir tehdit aracı olarak kul-İanılmamalı, Barış tavizsiz olmalı barış kalıcı olmalı. 


Barışı nasıl sağlayacağız: Bunun için insanların birbirine daha hoş görülü yaklaşmaları lazım. Bu yaklaşım için de birinci koşul, silahsızlanma, Silahsızlanma derken tabii silahsızlanmaya piyade tüfekleriyle başlanılmayacak, silahsızlanma» ya ilk başta atom silahlarından başlanacak, önce nükleer denemelerin dünya çapında durdurulması, bence son derece yerinde bir teklif. 
Askeri uzman olmadığım için hangi ülke nerede nasıl nükleer denemeler yapıyor, bu Konuda fazla fikir belirtemeyeceğim. Ama bir dilek olarak nükleer denemelerin son bulması, insanlığın geleceği açısın- 


dan bence çok önemli. Bu dene- 


melerin son bulması lazım, uluslararası kurulacak komisyonların da, bütün dünyadaki nükleer denemeleri bir denetim altında tutmalan bence barışa giden yolda ilk atılım. Olumlu bir atılım, bunun gerçekleşmesi beni mutlu edecek. 


Türkiye Postası: ABD'nin Yıldızlar Savaşı projesinde direnmesi var olan nükleer silahlanmayı denetlemeye yönelik Salt- gibi anlaşmalara uymayacağımı açıklaması hangi tehlikelere yol açıyor? 


Etem Ete: Bence genel olarak ABD'nin ikinci dünya savaşindan bu yana izlediği dış politika son derece olumsuz, gerek nükleer silah tekelleriyle başka ülkelere şantaj yapmak, şimdi daha da ileri giderekten, Yıldızlar Savaşı projesini yaratmak, Salt-H anlaşmalarına uymayacağını açıklamaları, dünya barışını son derece tehdit eden bir faktör gibi geliyor bana. Özellikle şimdiki Amerikan Başkanı Reagan, maalesef uyguladığı politika ile hem kendinden önceki Amerika başkanlarını gerek Carteri gerek diğerlerini, hayli hayli sollamış durumda. Tabii ideolojik lan sollamış durumda. Gerek Üçüncü Dünya ülkelerine, gerek diğer sosyalist blok ülkelerine karşı uyguladığı politika bence barışı bayağı tehdit eder nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Batı Avrupa ülkelerinde özellikle, İskandinav ülkelerinde ve bir de Sosyalist Entemasyonal'de Reagan” dış poli 


dabulunmayacak. Sadece silahlanmayı daha ileri boyutlara görürecek ve bu konuda harcanan milyarlara gerçekten yazık. Milyonlarca insanın aç olduğu, sosyal sorunların bu kadar arttığı bir dünyada ABD çok daha hümanist yollardan bu parayı değerlendirebilir. 
Ancak tabii Amerika'nın yapısı icabı ilk başta silah tekellerinin kârlan ön planda ve üçüncü dünyadaki hammadde kaynaklarının denetimi ve askeri kontrolü ön planda, bu bakıma genel olarak insanlann geleceği, mutluluğu, barış Reagan'ın dış politikasını maalesef günümüzde etkilemiyor. 


Türkiye Postası: Saygın sosyal demokrat liderlerden öldürülen Isveç Başbakanı Olof Palme'nin adı “atom silahlarından arındırılmış Avrupa” istemiyle birlikte anılmaktadır. Ülkemizin de kapsamına gireceği atom silahlarından arındırilmış bir Avrupa konusunda siz ne düşünüyorsunuz? 


Etem Ete: 
Özellikle merhum İsveç Başbakanı Olof Palme hepimizin bütün dünyada- 
| ki demokratlann, sosyal demokratların büyük ölçüde saydığı çok yüce bir kişilikti. Kendisi bundan bir kaç yil önce bir teklif ortaya attı. Ve benim yukarda size belirttiğim fikirlerle de uyuşan anlatımlardı bunlar. Olof Palme de barışa geçişin önce silahlardan, hiç değilse nükleer atom silahlarından anndırılması nükleer denemelerin son bulması, atom başlıklı silahla» rın Avrupa'dan arındınlmasıyla ik 

vardı. Kendisi dedi 

ilk Avrupa devletleri Alokratik Cumhütiyeti, Federal Almanya, demokratik dialog- 


dünyanın çeşitli yörelerinde tatbik edilebilirdi, Örneğin İskandinav Ülkelerinde örneğin Balkanlar'da bizi çok yakından ilgilendiren Balkanlar'da bir bakima Olof Palme" nin 70'li yıllarda yaptığı önerisi gerek Avrupa'nın sosyal demokrat partilerinde gerek Sosyalist Enternasyonal'de hâlâ tazeliğini koruyor. Ve bu doğrultudaki kişiler partiler kurumlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı şekilde tabii gönül arzu ederdi ki, Türkiyemiz de bu tartışmaların bu görüşmelerin dişında kalmasın. Özellikle yeni stratejiler oluşturma konusunda Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleriyle birlikte sürdürülen dialoga katılsın. 


Türkiye Postası: ABD yöneticilerinin de açıklamaktan çekinmediği gibi Türkiye'deki atom silahlarının da bulunduğu başta Incirlik olmak üzere ABD askeri üslerini ulusal egemenlik ve ulusal güven- 


liğimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Etem Ete: 

Maalesef ülke- 


mizde dış politika bir tabu, bu 


adamları, dişişleri bakanları, bakanlar yüksek düzeyde askeri sorumlular tartışabilir. Değil halkımızın dış politika konularında bilinglendirilmesi, bu konuda halkımizm da demokratik tartışma ortamina katiması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile Türkiye'nin dı 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litikada daha çoğulcu daha akılcı bir çizgi sürdürmemizi engelliyor. 
Bunun dışında da ülkemizde atom silahlarının bulunmasının, insanlarımızın geleceğinin güvenliği aşısından bence büyük sakıncaları var, Patlayabilecek ilk dünya savaşında ülkemiz ilk hedeflerden biri olacak. Hiç değilse bu konuda da artık kamuoyunda, halkımız arasında bir tartışmanın başlatılması lazım. Bu konuda Türkiye'nin de hiç değilse Avrupa'daki bu yeni tartışmalara katkıda bulunması lazım. Fikir üretmesi lazım. Bu da bir başka dileğimiz. 


Türkiye Postası: Nobel Barış Ödülü sahibi Atom Savaşına Karşı Doktorlar Girişimi IPPNW atom savaşı çıktıktan sonra alınabilecek hiçbir önlemin olmadığını, en iyi korunmanın savaş çıkmasının engellenmesi olduğunu dile getiriyor. 
Bir doktor olarak bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? 


Etem Ete: ilettğiniz aslında bir soru değil çok açık bir gèrçek ve hekimlik mesleğinde gerçekten yürekten iyi niyetle çal- 


mek olası değil, Biz Hipokrat yemini ederiz, hangi koşullarda olursa olsun, ırkı, dini, milleti ne olursa olsun bütün insanların hastalık anında, ızdırap anında doktoru yanında bulması lazımdır. 


Bir atom savaşı çıktığı takdirde bir doktor olarak bence insanlığı yapılacak hiç bir yardım yoktur. 
Bu dünyanın sonu olacaktır Önemli olan atom savaşının çıkmasını önlemek için tüm dünyada yapılan çabalara katkıda bulunmaktır, Bu konuda hekimlerin üstüne düşen büyük görevler var, Hekimler sadece mesleklerinle ilgili görüşlere eğilmemeli aynı zamanda bütün dünya insanlığının geleceğini ilgilendiren sorular karşisin- da da açık açık tavırlarını koymalan gereklidir. Bu konuda çeşitli hekim kuruluşlarının, atom savaşının. 
çıkmasının engellenmesi çalışma lannı yürekten destekliyorum. 
Kendim yurttaşlarımla ilgili siyasi sosyal konularda çalışmalarım çok ağır olduğu için bu konuda herhangi bir şekilde katkıda bulunamıyorum. Ama hiç değilse gönülden mutlaka desteklenilmesi gereken bir eylem, Ve tüm dünyanın hekimleri de mesleklerinin onuru apisından ve hümanizm açısından bu konuda katkıda bulunmaları gereklidir. 


Dr. Etem Ete 43 yaşında ve 1961 yılından beri Federal Almanya" da bulunuyor. Lise öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra 1970'de Münih Üniversitesi Tip Fakültesi'ni bitirdi. Bugüne kadar çeşitli aralıklarla doktorluk görevini sürdüren Etem Ete şu anda Hamburg Ochsenzoll'daki Ruh Hastalıkları Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışıyor. 60'lı yıllarda öğrenci hareketlerine katılan Ete, 70'li yıllarda ise demokratik sol hareket içersinde yerini aldı. 
Fte günümüzde Avrupa Türkiye Halkçı Devrimci Federasyonu'nun 


Sadi 


Genel Başkanı. 


Gelsenkirchen'de 
Islam mezarlığı açılıyor 


Yıllardan beri yurt dışında olan ölüm olaylar işçilerimizi bir sıra zorluklarla karşı karşi- ya getiriyordu. Dini ve resmi işlemlerin tamamlanması, cenazenin Türkiye'ye gönderil mesi maddi ve manevi yıkımlara neden oluyordu, Bu konuda Gelsenkirchen Merkez Camii Başimamı ve vaizi Isa Koç gazetemize şu demeci verdi: 

“Yurttaşlarımızın öldükten sonraki problemlerini halletmek üzere Gelsenkirchen resmi dairelerinden müsade alınmış ve camlimizin bir bö-Wmüne cenaze İşlemlerini yapacak bir organize kurmuş bulunuyoruz. Hem dini hem de resmi İşlemler burada tamamlanabilmektedir. Yurttaşlarımız bir yakınını kaybedince o acıyla nerelere baş- 


vuracaklarını bilmiyor, zorhaklarla oo karşılaşıyorlardı. 
Şimdi bu zorluğu halletmiş durumdayız. Aynca bir de mezarlık için dilekçe verdik. 
Gelsenkirchen'de yaşayan 35 
bin müslümanın büyüğünden küçüğünden burada öldükten sonra kalanlar olabilir. Bunların gömülebilmesi için, arife günlerinde o müslümanların gidip ölülerini ziyaret edebilmesi için ve Ülkedeki dini yaşayış ve adetlerini burada halledip ruhlanm dinlendirme-Jeri için bir mezarlık mutlaka gerekiyordu, Resmi kurumlarla ön konuşmalar yaptık, onlar da olumlu buldular. Bize bir mezarlık verecekler, dört duvarla çevrili, müslümanların gömüldüğü yer olacak. Bu konuda da bir merhale katetmiş olduk...” 


ternasyonal'de Reagan'ın dış politikasına karşı büyükeleştiriler var. 
Ve Apaia yeni bir eğilim baş- 

di, EE rA dış politikanın dünya barışını gittikçe tehdit eder duruma yönelmesinden sonra bu ülkeler kendi aralarında toplanıp, yeni stratejiler yapmak ihtiyacını duydular, o bakımdan. 

Amerika'nın. Yıldızlar Savaşı projesinin bence, kişi olarak, barışa inanmış bir insan olarak, bir hekim olarak desteklenecek hiç bir yönü yok. Dünya barışına bir katki- 


0 NASI, MOM DAŞTIRI ld 
nn Avrupa'dan arındırılmasıyla il-Tiirbirtekliri vardı. Kendisi dedi 


ayin devletleri Alokratik Cumhuriyeti, Federal Almanya, demokratik dialoglanni sürdürdükleri, artırdıkları, ön yargılanm daha azalttıkları ölçüde daha ileri giderekten, orta Avrupa'da 200 km diyelim atom silahlarından arındırılmış bir bölge yaratabilirlerdi. Hiç değilse özellikle Alman insanı kendisini daha güvenceli bir yaşam içinde bulabilirdi. Bu örnek başarı ile sonuçlandığı takdirde diğer Avrupa ve 


mızın dış politika konularında bilinçlendirilmesi, bu konuda halkimuzin da demokratik tartışma ortamuna ketiması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile Türkiye'nin dış politikasının ivedi sorunlarını bile tartışmak çok az rastlanan bir dutum. Ülkemizde, en son gazeteler- de okuduğumuz gibi çeşitli atom silahları da varmış. Bu yıllardan beri özellikle sol basının üstüne 

gittiği bir konu. Ülkemizdeki atom 

silahlarının varlığı komşu ülkelerle 

ilişkilerimizin daha sıcak bir şekil- 
“de gelişmesini engelliyor. Dış po- 


Kamil Karahanlı'ya'yabancı 


pasaportu verildi 


1986 Ocak ayında F. Almanya" 
da Freiburg Konsolosluğu tarafindan pasaportuna elkonan Kamil Karahanlı demokratik kuruluşların baskısı sonucu Baden Württemberg eyalet hükümetinden yabancı pasaportu (Fremdenpass) aldı. 

9 yıldır F. Almanya'da sosyal danışman olarak çalışan Kamil Karahanlı 1985 Aralık ayında pasaportunu uzatmak amacıyla Freiburg Konsolosluğuna vermişti. 
1986 Ocak ayı başlarında aldığı 
pakn üzerine konsolosluğa giden Kamil Karahanlı pasaportuna el konduğunu öğrendi. Nedenini sorduğunda aldığı cevap ise: “Devlet böyle istiyor, sebebini söylemeye yetkili değiliz” oldu. 

Pasaportunu geri almaya yönelik her türlü girişimi sonuçsuz kalınca Karahanlı başta işyeri olmak üzere Frciburg'daki tüm demokratik kuruluşlara durumu bildirdi. İçişleri bakanlığına yabancı pasaportu almak için müracaat etti. Bakanlığın cevap vermemesi Üzerine başta bilim adamları, milletvekilleri, demokratik kuruluşlar tarafından mektuplar yazıldı, imza kampanyası açıldu Kamuoyunun baskisı sonucu IL Temmuzda içişleri bakanlığınca yabancı pasaportu verilmesine karar verildi. 


İçişleri bakanlığının yazısında: “Yabancı pasaportunun verilmesi- nin dış politikayı etkilemediğini ve Türkiye'nin içiş lerine karışma anlamına gelmediğini, bu nedenle 


pasaport verilebileceği” bildirildi. 

Daha sonra Freiburg Konsolosluğunca pasaportun alınma nedeni olarak, Türk evlerinin canlandırı!- dığı sergi gösterildi. Nürnberg'de konsolosluk ve göçmen işçi örgütlerinin katıldığı, eşyalarla Türk evlerini canlandıran bir sergi açılmış» tı, Konsolosluk “Kürtlerden, insan haklarından bahsediyor, Türkiye karalanıyor” gerekçesi ile eşyalarını sergiden çekmişti. 

Bu sergiden esinlenerek ve geliştirilerek, Türkiyeli ailelerden eşya toplanarak, - Freiburg'da Alman 


Ty 


örgütleri ile birlikte yeni bir sergi açılmıştı. Bu sergi belediye tarafından finanse edilmişti. Sergi boyunca çeşitli konular işlenmiş, bu arada Türkiye'deki azınlıklar konulu bir toplantı yapılmıştı. Serginin bu bölümü konsolosluğun tepkisini çekti ve serginin Türkiye'yi karalama amacı taşıdığı ileri sürüldü. 

Freiburg'da 4 hafta boyunca başan ile sergilendikten sonra Münih Belediyesi'ne devredilen kültürümüzü, geleneklerimizi tanıları sergi Almanların büyük ilgisini çekmişti. 


Barış ve silahsızlanma üzerine “Bir soru: 

. 
bir yanıt 


Erol DENİZ 


Bana öyle geliyor ki, barış konusunda Reagan'a ve ABD'ye haksızlık ediliyor. ABD'de en az Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkeler kadar silahsızlanmayı, silahlanma harcamalarının azaltılmasını ve dünya barışının sağlanmasını İstiyor. Halbuki dünya kamuoyunda “suçlu” olarak sadece ABD ve Reagan gösterilmek isteniyor. Bu görüşümde yanılıyor muyum? 

Kazım O./Oldenburg 


Bu sorunuza biz deği, Reagan'ın son dönem çalışmaları yant versin. Reagan'ın iktidarda olduğu 1981 yılında, 160 milyar dolar olan ABD silahlanma harcamaları, 1982'de 219, 1985'de 293, 1986'da 314 milyar dolara yükseldi. Bütün bunlara Reagan'ın planladığı “Yıldızlar Savaşı” harcamaları dahil değildir 1988'e kadar silahlanma harcamalarının 412 milyara çıkarılması planlanıyor. 

Dünya barışının günümüzün en yakıcı sorunu olduğu şu sıralarda, sizin tabirinizle sayın Kazım O. “Haksızlık edilen” Reagan, kıtalararası balistik füze türlerinden (ICBM) olan ve her biri 
10 atom başlığı taşiyan 100 “MX” roketinin üretimini başlattı, 
Bu füzelerin her başlığının patlama gücü 600 kilotondur. Bir kilotonun patlama gücü ise, Hiroşima'ya atılan bombanın patlama gücüne eşittir. 

Yine aynı anda Midgetman ICBM füzelerinin üretimi için 30 
ABD silah tekeliyle anlaşma yapıldı. 

Trident-2 füzelerinin üretimine hız verilmesine ve bu tüzelerin 1989'dan itibaren atom denizaltılanna yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Mer denizaltı 24 Trident-2 füzesi taşıyacak ve “her füze” 14 atom başlığı taşımaktadır. 

Pentagon 1989'a kadar 100 tane B-1 atom uçağının hizmete gireceğini söyledi. Her uçak 30 Cruisse Missile füzeesi taşımakta, Ve bütün bunlar devlet borçları toplamının 2 trilyon do lan aştığı günümüz ABD'sinde “barış uğruna" yapılmakta. 

Yıldızlar Savaşı projesini tam gaz yürürlüğe koyan güya “silahlanma harcamalarını azaltmak isteyen" Reagan değil mi? 
ABD-Sovyet silahsızlanma görüşmeleri daha başlamadan “Uzayin sllahlandırılması konusunda görüşme yok” diyen “dünya banşını isteyen"Reagan değil mi? Salt-l'yi tanımayan, atom denemelerini artıran Reagan değil mi? 

Sayın Kazım O. Acaba kim kime haksızlık ediyor? 

Bakın sosyalist ülkeler bütün bunlara karşı ne diyor: 

— Nükleer ve konvansiyonel silahların savaşlarda kullanılma sinin yasaklanması 

— Uzayın silahlandınlması yasaklanmalı, atom denemeleri durdurulmalı, kimyasal silahlar yasaklanmalı ve varolanlar yokedilmeli, tüm yeni tür kitle kırım silahlarının üretiminin yasaklanması 

= Tüm ülkelerdeki silahların kontrollü bir biçimde azaltılması, 

= Askeri güçlerin azaltüması, askeri ve silahlanma harcamalarının kısıtlanması. 

Günümüzün yakıcı sorunu olan banış ve silahsızlanmanın sağlanabilmesi için “suçlu” aramak kadar, şimdi önemli olan bu önerilere yanıttır sayın Kazim O, Sorun, eşitlik ikesi içersinde bu sorulan çözebilmek için var mısın, yok musundur.” 

Kimin gerçekten barıştan yana olduğu, kimin banşı tehdit edip, silahlanma yanışını körüklediği ondan sonra meydana çıkacaktır. Hem de kendiliğinden. 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 


HABER-RÖPORTAJ 


Sayfa 7 


Contralar tarafından öldürülen Berndt Koberstein:; 


“Uluslararası dayanışma hepimizin görevidir” 


“Wivili içme tesisleri projesinin 1. bölümü 8 Kasımda tamamlanacak, ondan sonra dönmeyi düşünebilirim” diyordu, Berndt Koberstein 30 Haziran tarihli mektubunda. 
28 Temmuzda ölüm haberi geldi. 

Berndt Koberstein 31.8.1956'da Bremerhaven'da doğdu. 
Uzun yıllar makine teknisyeni olarak çalışan Koberstein, Freiburg'da 1974'de SDAJ üyesi oldu. 1975'de Alman Komünist Partisi'ne girdi. 

Sendikanın gençlik kolunda aktif görevler alan Koberstein ilk olarak 1984 yılında “Carlos Fonseca” brigadıyla (gönüllü çalışma birliği) Managua'da, Alman Komünist Partisi, SDAJ, MSB'nin ortaklaşa finanse ettiği matbaayı kurmak için gitti. 

Matbaa kurma çalışmalarından dolayı uluslararası dayanışma tarafından ödüllendirilen Koberstein Almanya'ya döndükten sonra bu kez de Nikaragua'da içme suyu tesislerinin kurulmasında gönüllü çalışmak için istemde bulundu. 

Freiburg ve Nikaragua'daki Wivili şehri kardeş şehirdi. 
Freiburg'dan Koberstein ve arkadaşı Reinold Siedalmann içme suyu projesini gerçekleştirmek üzere Nikaragua'ya hareket etmeden önce bir süre Freiburg Elektrik ve Su Idaresi'nde FEW öğrenim gördüler. 

1984 yılında Nikaragua'dan ilk dönüşünde SDAJ'ın 
Pfingsten kampında Koberstein'la gazetemiz adına Soner Gürler'in yaptığı röportajı sunuyoruz. Onun özverisi ve anısı dünya barış ve demokrasi güçlerine ışık tutacaktır. 


Türkiye Postası: Berndt, senin belirli bir süre Nikaragua'da kal dığını duyduk, dün akşam da uluslararası dayanışmada gösterdiğin özveriden dolayı ödüllendirildiğin anlatılıyor. Bize, Nikaragua'ya niye ve nasıl gittin, anlatır mısın? 

Berndt Koberstein: SDAJ örgütü Nikaragua'ya giderek, devrim sonrası inşaada katkıda bulunmak için, öncelikle basın üzerinde bir şeyler bilen kişiler arıyordu. Benim de bu konuda bilgim olduğundan 
1984 senesinin eylül ile kasım aylan arasında Nikaragua'ya gittim. 
Bu kendine bilinçli işçi gençlik adın e enterasyonalizmi bayii inni insanın görevidir. Ben de hi: oğrevi varina se 


Türkiye Postası: Nikaragua halkıyla ilgili bize biraz bilgi verir misin? Biliyorsun orada pek demokrasi olmadığı gerekçesiyle Reagan ambargo uyguluyor, ayrıca kapitalist ülke basınının büyük bir bölümü aynı doğrultuda yayınlar- da bulunuyorlar. Orada sen neler gördün? 

Berndt Koberstein: (Bıyık altın- dan gülümsemeye başladı) Bu dediklerin, sadece Nikaragua'daki yönetime karşı yürütülen kampanyarın bir parçası, bu burjuvazinin Nikaragua'ya karşı yürüttüğü ilan edilmemiş savaşın bir parçası. Ora- ya gidip gelmiş biri olarak rahatlıkla iddia edebilirim ki, Nikaragua'da sı andaki demokrasi Fede- 


Açık bir şekilde Nikaragua halkının Sandinist cephesinin arkasında olduğunu gösterdi. 


Türkiye Postası: Somoza'yı devirme sırasında Nikaragua halki- nın gösterdiği özveriyi gördün, bu başarının ana halkasını nerede hissettin? 


Berndt Koberstein: Burada çok önemli bir olgu var. Hem benim için büyük bir deneyim hem de diger uluslardan ulusal kurtuluş mücadelesi veren güçler için çok önemli. Ortak eylem birliği, ortak 


Contralar 3 Avrupalı uzmanı öldürdüler 


28 Temmuz 1986, Nikaragua halkı yeni bir acıyla sarsıldı. ABD’ 
nin desteklediği contra'lar Managua'nın 105 kilometre kuzeyindeki Hinotega şehri yakınlarında bir sivil araca bombalı saklırı yaparak 2'si Nikaragualı, 3'ü Avrupalı 5 uzmanı öldürdüler. 

William Blandon, Maria Acevedo Nikaragualı, Joel Fieux Fransız, lvan Leyvraz İsviçreli, Berndt Koberstein Almandı. 

Batılı uzmanlar Nikaragua'nın Wivili kentinde Ortak Pazar ülkeleri tarafindan finanse edilen içme suyu tesisinin kurulmasında gönüllü olarak' çalışmak üzere Nikaragua'da bulunuyorlardı. 

Contralann bu saldınsı tüm Avrupa'da nefretle karşılandı. Öldürülen beş brigadist için Almanya'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri ve ABD konsoloslukları önünde uyan nöbetleri tutuldu. 

DKP üyesi Bemdi Koberstein için Düsseldorf'ta bir anma toplanısı düzenlendi. Alman Komünist Partisi Başkanı Herbert Mies toplantıda yaptığı konuşmada Koberstein'ı her zaman ateşli bir yurtsever ve özgürlük savaşçısı olarak anacaklarını söyledi. 

Daha sonra ABD yönetimine bir protesto mesajı yollayan Alman Komünist Partisi Başkanlık Divanı en son olarak üç uzmanı öldü ren karşı devrimci çetelere yaptığı yardımın durdurulmasını istedi. 
Öte yandan, Üç uzmanın öldürülmesinden sonra Federal Almanya’ nın Münih şehrinde 55 gençten oluşan yeni bir uluslararası dayanışma grubu Nikaragua'ya hareket etti. 


bir cephede ortak ve acil istemler için birleşme sorununun çözülebilmesi çok önemli. Nikaragua ilerici güçleri ulusal güçleri bu soru- nun üstesinden gelmişler ve Somoza'yı böylece devirebilmişler. Şöyle bir geriye bakıyorum Almanya'da böylesine bir: birliğin kurulamamuş olması bu yüzyılın başında 55 
milyon insanın hayatına malolmuştu, başka başka ülkelerde örneğin bildiğim kadarıyla da Türkiye'de de ortak bir platformda toplanmamak ilerici, devrimci güçlerin büyük kayıplar vermesine ne- 


R MEKTUBU 


Nikaragua'dan döndükten sonra, Berndt Koberstein Heilbronn yakınlarındaki SDAJ'un Pfingsten kampında gazetemizin sorularını yanıtlarken, 


den olmuştu. Fakat Nikaragua deneyimi bize işte şimdi doğru yolu gösteriyor. 

Dindar çevreler bile Nikaragua” da bu eylem birliklerinde üzerlerine düşen görevleri yapmışlar. 
Şimdi iki türlü kilise izlenebil mekte Nikaragua'da, bunlardan il- ki, burjuvazinin yolunu izlemeye çalışan “Amstkirche” denilen ve Vatikan tarafından yönlendirilen dini çevreler ki, bunlardan biri Managua kardinali, bunların halk arasında büyük güçleri yok, halbuki halkın çok büyük bir kesimi katoliktir. Diğer gruba gelince, bunlar katolik olmalarına rağmen, Vatikan'ın etkisi altında kalmayan gruplar ki, kendilerine “Halk kiliseleri” adını veriyorlar. 


Somoza'ya karşi ayaklanma srasında Vatikan'a bağlı papazlar, silahlı ayaklanmaya kalkan halka “hristiyanlıkta öldürmek yasaktır, silahlarınızı bırakın, çünkü onlarla adam öldürmeye gidiyorsunuz” di- 


Bemde Kobersicin 1984 yılında matbaa inşaatı için girtiği Nikaragua” da arkadaşlarıyla birlikte (soldan ikinci). 


ye telkinlerde bulunurlarken, koyu katolik diyebileceğimiz halk, bu papazlar “Öldürmek dinimizde yasakür, ama öldürmeye müsade etmek de yasaktır, eğer biz silahlarla karşı koymazsak, kendimizin 


öldürülmesine müsade edeceğimizden daha büyük günah işleyeceğiz” diyerek Somoza'ya bağlı kontrgerillaya silah çekmiş. 

Türkiye Postası: Anlattıklarna çok teşekkür ederiz Berndt. 


Firat DILGEŞ 


lan arasında Nikaragua'ya gittim. 
Bu kendine bilinçli işçi gençlik adını yakıştıran ve entemasyonalizmi bayrak edinmiş her insanın görevidir. Ben de bu görevi yerine getirdim. 


Türkiye Postası: Üzerinde “Los Muchachos” yazılı bir fanila var, bu ne ifade ediyor? 

Bemdi Koberstein: “Los Muchachos” Nikaragua'da Sandinst gençliğin çıkardığı gazetenin ismi dir. Biz Nikaragua'ya bir matbaa kurmak üzere gitmiştik. Basın ideölojik savaşımın vazgeçilmez silahlanndan biridir. Nikaragua'da ise okuma yazma bilmeyenlerin sayısı devrim öncesine kadar yüzde 56civarındaydı, gerçi devrim sonrası yürütülen okuma yazma kampanyalan ile bu sayı 1984 senesinin sonunda ben oradayken yüzde 1'in altina inmişti. Nikaragua öyle bir ülke halindeydi ki, basit roman ve gazetelerin satışı dahi pek azdı, çünkü halkın büyük bölümü okuma yazma bilmeyince kime salacak bu kitap ve gazeteler. Bu okuma yazma seferberliği sırasında ister istemez pek çok kitap ve gazeteye ihtiyaç belirmişti. İşte biz Federal Almanya'da Alman Komügist Partisi (DKP) ve SDAJ ile MSB Spartakus'un yürüttüğü bir kampanya sonucu toplanan parlarla alınan bir matbaayı Nikaragua'ya kurmak üzere gittik. İşte bu gazetenin ismi de üzerimde giydigim atlette yazılı olan, 


Nikaragua'ya karşı yürüttüğü ilan edilmemiş savaşın bir parçası, Ora- ya gidip gelmiş biri olarak rahatukla iddia edebilirim ki, Nikaraguü'da şu andaki demokrasi Federal Almanya'da uygulanan demokrasinin kal kat üzerinde bir demokrasidir. Hem de Federal Almanya" nın tüm teknik imkanlara sahip bir ülke olduğunu buna karşılık Nikafağua'nın Somoza devrilene kadar hiçbir şeyi olmadığını da düşünürsek. 

Demokrasiyi de öyle olur olmaz değerlendirmelere sokmamak lanm. 

Nikaragua'da, Somoza zamaninda açlık ve hastalıktan ölüm oranının çok yüksek olduğu biliniyor. Bugün Nikaragua'da açlıktan ölen bir kişi dahi yok. Basit hastalıklardan ölenlerin sayısının sifir olmasının yanında, upla yapılan değişikliklerle uygulanan yöntem, hastalandıktan sonra iyileştirme değil, hastalanılmasını önlemektir. 
Düşünün bir kere, bir insanın hastalanmasını önlemek için alınması gereken önlemlerin ne kadar geniş bir sektörü kapsadığını. Aynca buna paralel olarak hastalanmış olanların tedavisi için de bugüne kadar olmayan bir şey yapılıyor. 
Tam teşekkülü hastaneler inşaa ediliyor. 

Bütün bunların yanısıra, halk kendi hayatını kendisi yönlendirebilir duruma getiriliyor. Daha böylesine bir olanağa halk ne desin ki? 
Seçimlerdeki sonuçlar da gayet 


=E) 


DIYARBAKIR MEKTUBU Fırat DİLGEŞ 


Kürdistan'ın kanayan şehri Diyarbakır'da 1979 yılından beri kanlı bir sıkıyönetim sürüyor. 
Yüzlerce genç insan işkencelerde ve sürek avlarında katledildi. Binlercesi faşizmin zindanlarında gürütüldüler, çürütülüyorlar. Üstüne üstlük, yıllardan beridir süregelen ekonomik ve ulusal baskıların yanısıra yukarıda siraladıým sorunlar nedeniyle gerçekten, yaşam dayanılmaz bir hal almıştır. 


Bugün Ergani'de polisten habersiz kahvede oturmak veya bir arkadaşınla gezmen bile adeta yasaklanmıştır. Hele ki oturacağın yer bir ilericiye aitse, gezdiğin, 


Komandonun gölgesi 


konuştuğun insan bir ilericiyse yasaktan öte bir durumla karşı karşıyasın demektir. Çünkü böy-Je bir durumda önce polisin yakın bir takibine alınırsın, sonra da karakola. 

Geçenlerde cezaevinden tahliye olmuş bir arkadaş, yine cezaevinden tahliye olmuş bir arkadaş ile beraber dolaşırken polisçe görülmüşler ve hemen ertesinde karakola çekilip bir ilerici olan amcası oğluyla gezmesinin kendisinin yararına olmayacağı söylenmiştir. Görülüyor ki siyasal hak ve özgürlükler bir yana, insanın en temel haklarının kullanılması bile yasaklanmıştır Ergani'de. Tabii ki Ergani tüm böl- 


Eğitimsizlik, doktorsuzluk, açlık gibi sorunlar çocukların gelişmelerini önlüyor. 
Bunun yanında bir de geceyansı evlerinin 
Jandarmalarca basilması, işkence, öldürme olayları çocukların güvensiz ortamda büyümesi tüm yaşamlarını derinden etkiliyor. Do- du'da çocuklar çocukluklarını yaşayamiyorar. 


gedeki uygulamaların bir Ömegğidir yalnızca, 


Gelelim o komandojandarma baskılarına. Komandolar köylerimizde “Apocu avı” diye yapmadıklarını bırakmıyorlar: 


- Arama yaptıkları evlerde herkesi dışarıya topluyorlar ve arama esnasinda gördükleri değerli eşyalan, birikmiş paralar alıp götürüyorlar. 


- Dişanda boş bir sahada topladıkları köy halkını “bölücü terötistlere yataklık ettikleri’ gerekçesiyle toptan dayaktan geçiriliyorlar. Tabii ki bu suçu nasıl tesbit ettiklerini bilmek mümkün değildir, sormak kimsenin haddine 


değildir. 


— Yine geçtiğimiz günlerde komandonun olağan taramaları esnasında rastladıkları Berivan aşireti ailelerinden zorla koyun almaları olayı da artık hergün görülen sıradan olaylar haline gelmiştir. 


— Bütün bu olanlar yetmiyormuş gibi, bütün bu olup bitenleri konuşmak da suç olarak işlem görüyor, duyulduğunda ‘bir güzel” cezalandınlmaktadır. 


Tüm Türkiye'de ve Türkiye Kürdistanı'nda açık bir işsizlik hüküm sürmektedir. Ancak Kürdistan'da hüküm süren işsizliğin kendine özgü kimi özellikleri vardır. Öncelikle: zaten bu arada iş sahası yok denecek kadar azdır ve yeni iş sahaları açılmamaktadır, 


- Açılan iş sahalanna da kaşarlanmış halk düşmanları, muhbir ve fesatlar yerleştirilmektedir. 


- Ama olur da bir iş sahası açıldığında veya kamu kuruluşlanna yeni memurlar alınacağı zaman ne mi yaparlar? Kim daha çok para verirse onu alırlar. Boş kadro neredeyse açık artırmaya çıkanlır. Yıllardır işsizlikten kıv- 


ranan binlerce ortaöğrenim mezunları ellerinde avuçlarında ne varsa satıp açık arurmaya katılırlar. Ama öyle yağma yok. Her mahm mülkünü satıp açık artırmaya katılanın şansı yoktur. Çünkü işe girmek için verilecek rüşvetin gibi torpilin de olmalıdır. 


Evet kısaca anlatmaya çalıştı-Ëm bu “açık artırma” olayı Diyarbakır'da hergün yaşanan bir olaydır. Ve bunu bilmeyen tek bir yetkili yoktur. 


Genel perişanlık bunlarla da kalmıyor > 


- Feodal beyler komandolarla işbirliği halindedir ve istediğini “şaki” diye ilan edip öldürmekte veya öldürtmektedir. Hiç bir resmi yetkili de hesap soramaz. 
(Kim kimden hesap soracak?) 


— Komando kendi gölgesinden bile korkuyor, kendi gölgesine bile kurşun sıkıyor. Dağlarda sürü güden çobanlara ateş edip öldürüyor, sonra da “şaki öldürdük” deyip uygun bir senaryo yazıyorlar. Ve bu günlerde bu çoban katili kahramanlar devlet erkanı tarafından madalyalarla taltif ediliyorlar. 


- Bügün Kürdistan'da hiç bir kültüre! faaliyete izin verilmez Faşizm kültürel faaliyetlerimiz” den korkuyor. Kültürümüze kat lanamıyor. TV seyretmek, kahvelerde kağıt oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak son derece serbesttir. Bu nedenle son yil larda Kürdistan'daki yozlaşma da akıl almaz bir hızla gidiyor. 

Eh artık bütün bu olumsuz tablonun yanısıra bir de ANAP'lı belediye başkanlarının ne çok şey yaptıklarını sıralayabiliriz: Nüfu-Zu olmayan insanların arazilerini istimlak etmek ve kendi adamlan ile belediyeyi arpalık olarak kullanmak. Örneğin Ergani Böle- diye Başkanı Osman Aslan. Yeni yapılacak karayolunun Ergani- den geçen bölümleri için istimlakları yaparken yol planına bile uymuyor, onun yerine yol planinı nüfuzlu ve nufüzsuz ailelere göre plani değiştirip istimlakları yapıyor. Ergani'nin sorunlarını çözmek için hiç bir çabada bulunmayan bu gerici ANAP, şeyh, belediyeyi kendi “militanlan“yla doldurmuştur. Osman Aslan bir şeyhin oğludur ve ANAP ile yobazlığın güzel bir izdivacını sergilemektedir. 


İşçinin dövizi 
“teneke” midir ki? 


Özlem ÖZGÜR 


Geçtiğimiz yıl, Türkiye 11,5 milyar dolar tutarında dışalım yapmıştır. Ayni yıl, ödenen dış borç miktarı ise, 3,6 milyar dolardır. Bu iki kalemin toplamı, 15,1 milyar dolar etmekte ve bu rakam, Türkiye'nin ulusal gelirinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmaktadır. 

Bir başka deyişle, Türkiye ekonomisinin dışalım gereklerinin. 
ve dış borç ödemelerinin karşılanabilmesi için, bundan böyle her yıl, toplam ulusal gelirin üçte birine yakın miktarlarda döviz bulmak gerekecektir. Bu durum, herşeyden önce, Tür kiye ekonomisinin çok büyük bir ağırlıkla dövize bağlandığını göstermekte ve tek kelimeyle, ulusal ekonominin, “körtopal” da olsa “ayakta kalabilmesi”nin yolu, gerekli dövizlerin bulunmasından geçmektedir. 

Evren-Özal rejimi, bu veriden kalkarak, “herşey döviz için” belgisinde somutlanabilecek bir politikayı, programının en başına koymuş; ve dışsatımcı holdinglere, devlet kasasından sunulan. trilyonluk teşvikler, ülkeye “döviz kazandırma”nın mükafatı olarak tanımlanmıştır. 

Soruyu sormadan önce, holding patronlarına verilen teşviklerle ilgili olarak, bir kaç bilgilendirme yapalım. 1985 yilında, dışsatımcı holdinglere verilen dolaysız teşviklerin tutan, tamı tamamına 1 trilyon 168 milyar liradır; ve bu rakam, 


devlet bütçesinin yaklaşık beşte birine denk düşmektedir." 


Içinde bulunduğumuz yılda ise, dışsatımcı holdinglere vertlen dolaysız teşvik oranı, ortalama olarak yüzde 79'dur. Bir başka deyişle, Merkez Bankası, dışsatımcı holdinglerin getirdiği yabancı paralara, resmi kurun yüzde 79'u oranında daha fazla ödeme yapmaktadır. 

Biraz açalım. Örneğin, 1 Ağustos 1986 tarihinde, Merkez Bankası, bir ABD dolarını 670 lira 50 kuruştan, bir Alman markını ise, 320 lira 50 kuruştan satınalıyor. 

Aynı gün, aynı Merkez Bankası'nın, dışsatımcı holdinglerin her dolarına ödediği para ise, 1,200 lira; ve her bir Alman markini satınalış fiyatı da, 573 lira 70 kuruştur. 

İşin aslını ve astarını bir yana bırakıp, hadi diyelim ki, Türkiye ekonomisinin en temel gereksinimi, ya da sorunu, “döviz kazanmak"ta ete kemiğe bürünmekte; ve bu nedenle de, dışsatım teşvik edilmektedir. Neden? Türkiye'nin döviz geliri artsın diye! Söylenen, aynen budur. 

O zaman, soruyu soralım ve eğer, deyim yerinde bulunursa, taşı da gediğine koyalım: Son yirmi yıllık sürede, Türkiyeli göçmen işçilerin ekonomiye kazandırdıklan döviz miktan, dışsatımcı holdinglerin getirdikleri dövizin üç katı kadardır, 1964-1985 döneminde, göçmen işçilerin gönderdiği döviz miktarı, Türkiye'nin toplam dışsatımının yüzde 48'ini oluşturmuş; ve sonuç olarak, neresinden bakılırsa bakılsın, işçi dövizleri, ekonominin döviz açıklarını kapatan birincil kaynak işlevi görmüştür. 

O halde, niçin holdinglerin dövizleri teşvike değer de: işçi dövizleri için, yıllardır hiç bir teşvik düşünülmez? Dışsatımcı holding patronlarının, her bir Alman markına 573 lira 70 kuar zalime ie PYNE QDA emele 220 e) 


dövizler, “altın” da; işçi dövizleri; Takim — 


Dahası var. Türkiye, bugün kapitalist dünyadan aldığı diş 


EKONOMI 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 


Ek irkiyeli göçmen işçilerin vizleri yok pahasına kapatılıyor 


XE TITANIK Transatlantiği ilk seferinde deryanın dibini boyladı 


© Evren-Özal rejimi, dışsatımcı holdinglere yapılan teşvikleri, ülkeye döviz kazandırmanın “mükafat” olarak yorumluyor, Ancak, şimdi yurtdışında çalışan Türkiyeli göçmen işçilerin, yıllardır Türkiye'ye dışsatımcı holdinglerden daha fazla döviz kazandırmalarına ve işçi dövizlerinin, ulusal ekonomiyi ayakta tutan en büyük kaynak olmasına karşılık, “neden göçmen işçilere hiç- 


bir teşvik öngörülmüyor?” sorusu soruluyor. 


Evren-Özal rejimi, Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümü» nün “döviz gelirlerinin artırılmasından geçtiği” gerekçesinden kalkarak, dışsatımcı holdinglere yapilan trilyonluk teşvikleri bu nedenle açıklarken; ulusal ekonomiye en çok döviz kazandıran Türkiyeli göçmen işçilere, “neden yıllardır hiç bir teşvik önlemi düşünülmediği?” sorusu gündeme getirildi. 


Bu arada, işçi dövizi girişleri resmi kur üzerinden satınalınırken; 
1986 yılında, dışsatımcı holdinglere verilen teşvik miktarı daha da artinlarak, bunların, dövizlerine resmi kurdan yüzde 79 oranında fazla ödeme yapılmaya başlandı. 

in, Merkez Bankası'nın | Ağustos 1986 tarihli işlemlerine göre, Türkiyeli göçmen işçilerin dövizlerine, resmi kur üzerinden 
bir ABD dolan için 670 lira 50 
kuruş ve bir Alman markı için de, 
320 lira 50 kuruş ödenirken; aynı 
gün, dışsatımcı holdinglerin her doları 1,200 liradan ve her bir Alman mark ise, $73 lira 70 kuruştan satınalındı. 


Geçtiğimiz yıl içinde, dışsatımcı holdinglere verilen teşvik miktarı- nın İ trilyon 168 milyar liraya ulaştığına ve devlet bütçesinin yüzde 20'sinin bunlara aklarıldığına dikkati çeken ekonomi uzmanları; yeni getirilen teşviklerle, bu rakamın 


holdingiere verilen bu teşvikleri 


getirerek; bu konuda, Türkiyeli göçmen işçilerin seslerini yükseltmeleri ve haklarına sahip çıkmaları gereğini dile getirmeye başladılar. 
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 1964-1985 dönemini kapsayan son 22 yıllık sürede, Türkiye" ye 25 milyar dolarlık işçi dövizi girişi oldu ve bunlar, Türkiye ekonomisinin döviz açıklarının kapatılmasında, en önemli kaynağı oluşturdu. 
in, dönem boyunca, Türkiye'nin dış ticaret açıklarının (ki bu, döviz sıkıntısının kaynaklandığı birincil nedendir), yansından daha fazlası (yüzde 51'i)işçi dövizleri ile kapatıldı. Aynı şekilde, 


100 milyonluk bir “hayali dışsatım” daha 


Bir ihbar sonucu, devletten milyarlarca lira “teşvik” almak amacıyla, 100 milyar liralık yeni bir “hayali dışsatım” olayı daha ortaya çıktı ve “hayali dişsatım”dâ bulunmak isteyenlerin, Türkiye'nin önde 


gelen dışsatımcı büyük lendi. Türkiye'nin büyük 9 dışsatımcı kuruluşa, Antalya ame) an görmemi bime erik Mğiltere'ye 


1964-1985 döneminde, Türkiyeli göçmen işçilerin gönderdikleri döviz miktan, Türkiye'nin toplam dışsatımının yüzde 48'ini oluşturdu. 

Bilindiği gibi, göçmen işçilerin Türkiye'ye gönderdikleri döviz miktarı, “işçi dövizi girişleri”nden ibaret değildir. Bunun yanısıra, göçmen işçiler, “işçi döviz mevduat hesaplan” adı altında değişik bankalarda açtırdıkları hesaplar kanalıyla Türkiye'ye döviz göndermekle ve örneğin, bugün bankalarda biriken işçi alacaklarının 3,5 milyar dolar dolayında olduğu belirtilmektedir. 

Yine bilindiği gibi, Türkiyeli göçmen işçilerin “döviz mevduat hèsapları"ndaki paralarına ödenen yıllık faiz oranı, yüzde 6 ile yüzde T'yi geçmiyor ve üstelik, işçilerin alacakları zamanında ödenmiyor. 
Oysa, Türkiye kapitalisi dünyadan; çeşitli devlet ve kuruluşlardan, bankalardan aldığı dış borçlara, yillik ortalama yüzde 18 ile yüzde 
20 arasında faiz ödüyor. 


olduğu belir- 


Bu durumu dikkati çeken ilerici ve demokratik çevreler, “yıllık faiz 
oranı, dış borçlanmada yüzde 18 
ile yüzde 20 arasında değişirken, neden göçmen işçilerin döviz mevduat hesaplanna yüzde 6 ile 7 arasında faiz ödendiği” sorusunu gündeme getirdiler; ve bu konuda da, işçilerin haklarını almak için mücadele etmek ve seslerini yükseltmeleri gerektiğini dile getirdiler. 


Ancak, ihbar üzerine “Şafak I" adlı gemide yapılan kontrolde, beyan edilen malların yerine, kırpılmış deri parçaları, hoparlöre benzetilmiş plastik parçalar, kereste artıkları ve benzeri, hiçbir işe yaramayan şeyler bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 100 
milyar liralik bu yeni hayali dışsatımı gerçekleştirmek isteyen kuruluşların adlân şöyle: 


Öle yandan, döviz sıkıntısının Uurmanarak sürdüğü ve “döviz kıthý” nedeniyle, gerekli dışalımlann zamanında yapılamadığı belirtliyor. Özal hükümetinin, “döviz sıkıntısı yoktur” biçimindeki aşıklamalarına karşılık; sanayici ve işadamları, “Türkiye'de döviz sıkımtısı var, bankalarda döviz yok ve biz, ihtiyacımız olan dışalımı yapamiyoruz” dediler 

Örneğin, bu konuda bir açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, Başbakan” Turgut Özal'ın “Türkiye'de döviz sorunu yoktur” biçimindeki değerlendirmesine verdiği yanıtta, “tiim sanayiciler bankalarda akreditif açtıramadıklarını, gerek duydukları dışalım için gerekli dövizi bankalarda bulamıyorlar” dedi ve Nurullah Gezgin, özet olarak şöyle konuştu; 

“Hükümet var derken, dövizin 
piyasada bulunmaması, bana 1979 
yılını hatırlatıyor... O zaman piyasada, sigara sıkıntısı çekiliyordu. 
Buna karşın, Tekel Genel Müdürü, sıkıntı olmadığım söylüyordu. 
Şimdi, dövizde aynı durum yaşanıyor”... 


| 


ruş ödenir de; neden, ayni gün, işçilerin markları 320 lira 50 
kuruştan satınalınır? 
Pik va lll izleri, “altın” da; işçi dövizleri; ki? > w ” 
Dahası var. Türkiye, bugün kapitalist dünyadan aldığı dış borçlara, yıllık yüzde 18 ile 20 oranında faiz ödüyor. Türkiye, yurtdışındaki göçmen işçilerden ise, dış borç alıyor; vē bu, bankalarda açtırılan “işçi dövizi mevduat hesapları” yöntemiyle gerçekleştiriliyor. işçilerin döviz hesaplarına ödenen faiz oranı, yüzde 6 ile yüzde 7'yi geçmiyor. 
Yani, Evren-Özal rejimi, emperyalist finans Kuruluşlanndan 


aldığı dış borçlara, yılda ortalama yüzde 18-20 oranında faiz öderken; Türkiyeli göçmen işçilerden alınan borçlara, yıllık yüzde 6-7 oranında falz öngörüyor. Neden? Emperyalist finans 


kuruluşlarının dövizleri, “altın” da; işçi dövizleri, “teneke” midir ki? 

Olayın, bir başka önemli yanı daha var. Türkiye ekonomisi, neden bu denli dövize bağlanmıştır; ve ekonomi, her yıl ulusal gelirin üçte biri oranında döviz bulmak konumuna getirilmiştir? Türkiye, gırtlağına kadar borçlandırılmış; yıllık dış borç anapara ve faiz yükü, bir kaç yıl içinde kat be kat artmış; ve Türkiye ekonomisinin, girdi yoluyla dışa bağımlılığı katmerlenmiş; ulusal ekonomi, döviz yutan bir “canavar” haline getirilmiş de ondan... 

O zaman, soruna “her şey döviz için” belgisi yerine, neden, bu ekonomi bu denli “dövize bağımlı” kılınmıştır sorusuyla yaklaşmak, daha gerçekçi olmaz mı? 


KISA... KISA... KISA... KISA.. 
Dış ticaret açığı yüzde 30 arttı 


Devlet Istatistik Enstitüsü'nün (DIE) yapuğı açıklamaya göre, içinde bulunduğumuz yılın Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk beş ayında, Türkiye'nin dış ticaret açığı, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla yüzde 
30 dolayında artış gösterdi. DİE'nin verilerine göre, Ocak-Mayıs 1986 döneminde, Türkiye'nin 3 milyar 88 milyon dolarlık dışsatımına karşılik, 4 milyar 619 milyon dolarlık dışalım gerçekleşti ve böylece, dış ticaret | milyar $31 milyon dolar tutarında açık verdi. Bilindiği gibi, 
Ocak-Mayıs 1985 döneminde, Türkiye'nin dış ticareti | milyar 182 
milyon dolar açık vermişti. 


. i.m 
TU'nin değer kaybı sürüyor 

Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, 1986 
yılında da bütün huzıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 
1986 yılının başından 5 Ağustos tarihine kadar geçen yedi aylık sürede, Türk parası, yabancı paralar karşısında yüzde 20 ile yüzde 42 
arasında değişen oranlarda değer kaybetti. Ilgili verilere göre, içinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında, Türk parası ABD doları karşısında yüzde 20, Ingiliz sterlini karşısında yüzde 25 ve Alman markı karşısindğ da, yüzde 42 oranında değer kaybına uğradı. 


ekonomi uzmanlar, ilerici ve demokrat çevreler, “o halde neden, işçi dövizlerine benzeri teşvikler getirilmiyor?” sorusunu gündeme 


Son 


yali dışsatım” olayı daha ortaya çıktı ve “hayali dışsatım”da bulunmak isteyenlerin, Türkiye'nin önde gelen dişsatımcı büyük holdinglerinin olduğu belirlendi. Türkiye'nin büyük 9 dışsatımcı ku falya Limanı'ndan “Şafak 1” adlı gemiye 


An 
İtere'ye 


dışsatım yapmak için yükleme yaptılar ve bunlar, 


gümrük yetkililerine, gemideki malları lüks deri giyim eşâsı, ayakkabi, motor blokları ve parçaları, kristal avize, elektronik parçalar, radyo ve teyp hopartörleri olarak beyan ettiler ve bunların dışsatım değerinin de, 100 milyar lira tutarında olduğunu belirt- 


tiler. 


mış deri parçaları, hoparlöre benzetilmiş plastik parçalar, kereste artıkları ve benzeri, hiçbir işe yaramayan şeyler bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 100 
milyar liralık bu yeni hayali dışsatımı gerçekl isteyen kuruluşların adlân şöyle; © $ 


“Hasal Dış Ticaret A.Ș.7 Atlas Uluslararası Pazarlama ve İhracat A.Ş.; Mesa Dış Ticaret A.Ş.; İstanbul Dış Ticaret A.Ş.; Menteks Dış Ticaret A.Ş.; Boğaziçi Bilgisayar Sanayii ve Ihracat A.Ş.; Gürpa İhracat İthalat A.Ş.; Mepa Merkezi Pazarlama ve İhracat 


İthalat A.Ş. ile Tekpa İhracat İthalat A.Ş.”. 


hafta içinde bes kamu isletmesi özel sektöre devredildi 


Holding patronları bayram ediyor KİT'lerin satışına başlandı 


Hürriyet gazetesinin 24 Temmuz tarihli sayısında yeralan habere göre, Kamu Iktisadi Teşebbüsleri'nin (KIT) özelleştirilmesi- ne ilişkin yasanın yürürlüğe girme- 


| 
| 
| 


Temmuz sonu enflasyon oranı 
yüzde 40 


Bundan bir kaç hafta önce, Başbakan Turgut Özal ve ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardım ası Kaya Erdem, yıllık enflasyon oranının yüzde 30'un altına çekilerek, yüzde 29 dolaylarına indirildiğini açıklamışlardı. Ancak, ve ekibinin gerçeği söylemediği bir kez daha kanıtlandı ve Istanbul Ticaret Odası'nın (ITO) indeksine dayanarak yapılan açıklamada, Temmuz ayı sonu itibarıyle yıllık enflasyon oranının yüzde 40 oldugu belirtildi. 


sinden sonraya raslayan iki haf ta içinde, Sümerbank'aait beş KIT kuruluşu, $ milyar 250 milyon liraya özel sektöre satıldı. Aralarında “Tortum Yün Sanayii” ve “Izpir Ayakkabı Tesisi”nin de bulunduğu beş KIT kuruluşunun, maliyetinin çok altında bir fiyatla holding patronlarına devredildiği belirtildi. 


KIT lerin holdingler ile yabancı sermayeli kuruluşlara satılması, siyasi partiler, işçi sendikalar, demokrat ve ilerici kişi ve kuruluşlar tarafından tepkiyle karşılandı ve bu arada, SHP yöneticileri yaptiklan açıklamada, iktidar olduklannda özel sektöre devredilen kamu kuruluşlarını yeniden devletleştireceklerini söylediler. Türk Sanayici ve Işadamları Derneği (TÜSIAD), 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Istanbul Sanayi Odası (ISO) başkanları ise, konuya ilişkin olarak birer açıklama yaparak. 
KIT'lerin özel ve yabancı sermayeli kuruluşlara satılmasını “olumlu” bulduklarını belirttiler ve ileri- de, bu kuruluşların yeniden devletleştirilmesini önlemek amacıyla, Özal hükümetinden yasal önlem alınmasını istediler. 


'TOBB Başkanı Ali Coşkun, yaptığı açıklamada KIT'lerin görevle, rini tamamladığını ve bunların, özel ve yabancı sermayeli kuruluşlara devredilmesini doğru bir karar olduğunu belirterek, “özelleştirme, özel sektör kuruluşlarının mal kapma yarışı değildir!.. Yeni iktidarlar geldiğinde, bunların tekrar devletleştirilmemesi için tedbir 


alınmalıdır.” dedi. 

Sabancı Holding'in patronu ve TÜSLAD Genel Başkanı Sakıp Sabancı yaptığı açıklamada, en büyük kamu kutuluşlarından birisi olan Isdemi'i satınalmak istediğini ve KIT lerin özelleştirilmesini TÜSIAD olarak çok yerinde bir karar olarak karşıladıklarını belirterek, “özelleştirme birileri satı- yer, birileri cebe indiriyor değil. 
Verimliliğin muskasıdır... ABD'de adliyeler bile özelleştiriliyor.” şeklinde konuştu. 


1SO Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin ise, yaptığı açıklamada kuruluş olarak KIT'lerin özelleştirilmesi karannı olumlu 


karşıladıklannı belirtti ve uygulamanın, “milletin malının millete devredilmesi!” olduğunu iddia etti. 


Uluslararası Para Fonu 
nun (IMF) direktifi ile 15 
Temmuz tarihinde, Özal hükümeti tarafindan yeni bir “ekonomik İstikrar paketi” nin açılmasıyla birlikte, kamu 


yatınmlarnın iyice askıya alındığı, Gümrük ve Maliye Bakanlığı'nın “para yok” ge rekçesiyle, yapımı sürdürülen kamu yatırımlanna bile ödenek vermediği belirtildi. Özal hükümeti, bütün yatırımcı kamu kuruluşlarına birer genel- ge göndererek, programda yeralmasına rağmen yeni yatırımlara gidilmemesini ve yapımı sürmekte olan yatırımlann da, yavaşlatılmasını istedi. 

En büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri'nin (DSI), 
1986 yılı programında yeralan 
41 baraj ve hidrolik santral yapımı projesinden 33'ünün, ödenek yokluğu nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Aynı şekilde, 1986 ve 1987 yılı programlanında yeralan çok sayıda enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörüne ilişkin yatrım projelerinin, yapımından vazgeçi belirtildi. 

e yandan, önemli kamu kuruluşlarının yatırımları için “Kamu Ortaklığı Fonundan, KiTlere kaynak aktarılması uygulamasına da, son verildi-Bi açıklandı. Örmeğin, DST'ne “Kamu Ortaklığı Fonu”ndan 
160 milyar liralık Kaynak aktanimas, programda yeralmasına rağmen, bu kuruluşa hiçbir ödeme yapılmayacağı belirtilerek, yatırımlann aski- ya alınması istendi. Cumhuriyel tarihinin en düşük düzeyinde olan kamu yatırımlar- nın, IMF nin direktifi ile daha da geriletilmekte olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bu uygulama ile işsizliğin çok daha büyük boyutlara ulaşacağıru belirttiler. 


Türkiye Postası, 15 Ağustos 1986 
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ABD Türkiye'deki nükleer güçlerini modernleştiriyor 


Türkiye her an nükleer bir serüvene sürüklenebilir 


ABD, Türkiye'deki nükleer güçlerini modemleştirme faaliyetlerini son yıllarda hızlandırdı. Türkiye" nin Sovyet topraklarının çok daha derinliklerine ulaşacak sistemlerle donatılması, nükleer bomba atabilen uçakların modemleştirilmesi 1983'den bu yana NATO toplantılarının gündeminde yeralmaktadır. 


Geçtiğimiz yıl sonunda, Washington'da Politika Çalışmaları Enstitüsü'nde görevli araştırmacı William Arkin'in, “Bulletin of the Atomic Scientists” adlı dergide yaz dığı bir yazı Türk basınına da yansımıştı. Arkin yazısında, Türkiye" deki nükleer savaş uçaklarının teyakkuz durumuna geçirildiğini, yani banş zamanında da nükleer bomba yüklü bir biçimde 24 saat bekletildiğini belirtiyor, ve bu durumun “Tirkiye'nin Ortadoğu" daki askeri operasyonlar için uygun bir üs olma konumundan” 


W.Arkin, iddialarına kaynak olarak Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 1983 Ekiminde “Cephane Bülteni” adlı dergiyi göstermişti. Daha geçtiğimiz günlerde, Temmuz ayı ortalarında Pentagon'un, aralarında Türkiye de olmak Üzere sekiz ülkede, toplam 20 üsdeki nükleer depoları yenilemek Üzere ABD Kongresi Ödenekler Komisyonu'na yaptığı bir başvuru üzerine ortaya çıkan belgeler, Arkin'in açıklamalarının doğru olduğunu gösterdi. Bu tür üslerin beşi Türkiye'de, beşi Federal Almanya'da, üçü Ingiltere'de, üçü Italya'da, geri kalan dört üs ise Hollanda, Belçika, Güney Kore ve Yunanistân'daydı. Bu üslerdeki 


uçaklar 24 saat teyakkuz durumun- 


yi reddettiği açıklandı. Yapılan planlara göre, ilk aşamada İncirlik” e 30 adet olmak üzere, 54 nükleer depo kurulacak. 


489 nükleer başlık mı? 


Türkiye'deki yetkililerin güvenlik gerekçeleriyle İncirlik dışındaki nükleer depoların varlığını kabul etmemeleri, ve sayı konusunda hiç bir açıklama yapmamalarına kar-Şın, çeşitli kaynaklarda yeralan vetilere Türkiye, topraklarına yerleştirilmiş olan nükleer başlıklar açısından 489 sayısıyla Federal Almanya, İngiltere ve Italya'dan sonra dördüncü sırayı alıyor. Türkiye deki başlıca nükleer silahlar ise, 1960'lardan kalan kısa menzilli Honest John füzelerinin yerine 


yerleştirilen 30 km. dolaylarında menzile sahip, 203 mm'lik Howitzer'ler, ve nükleer bomba atabilen ardır. Erhaç, Mürted, Balıkesir ve Eskişehir havaalanlarında» ki, ikisi F-4, diğer ikisi ise F-104" lerden oluşan dört filo da, bu amaca uygun donatılmış bir şekilde, NATO erken mukabele sistemine tahsis edilmiş durumda, Sözkonusu o havaalanlarında, 
1983 yılından beri iki uçağın pistin 
bir köşesinde 24 saat nöbet beklediği bildiriliyor. Sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, bu havaalanlarındaki depolarda nükleer başlıklar da var. ABD'den gelen uzmanların katılımıyla bu uçakların denemeleri yapılıyor. 


İncirlik'te anahtar 
ABD'de 
Bu havatlanları dışında, aynca 


Incirlik üssünde de nükleer yetenekli uçaklar ve nükleer başlık de- 


6 ülkenin temsilcileri Meksika'da toplandılar 


Beş kıtadan aynı istek 


Hiroşima'ya atom bombasının 
atılışının 41. yıldönümü olan 6 
Ağustos çarşamba günü Meksika” nın İkstapa şehrinde Meksika Cumhurbaşkanı Miguel de la Madrid'in daveti üzerine Arjantin Cumhurbaşkanı Raul Alfonsin, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi, Isveç Başbakanı Ingvar Carlsson ve Tanzanya'nın eski cumhurbaşkanı Julius Nyerere toplanarak bir deklarasyon yayınladılar. Meksika Deklarasyonu adı verilen bu belgede Hiroşima" daki felaketin tekrarının mutlaka önlenmesi gerektiği vurgulanarak her türlü nükleer silahların kullanılmasını yasaklayan bir uluslar- 


Bu nedenle Incirlik üssü Türkiye" nin kendi iradesi dışında, nükleer bir serüven de içinde olmak üzere, herhangi bir maceraya sürüklenebilmesi yönünde en büyük tehlike- yi barındırıyor. 


Niçin gerekli? 

Türkiye dışişleri yetkilileri, nük-Jeer depolara ilişkin haberleri tūmüyle reddetmemişler, “mevcutlar islah ediliyor, ömürleri uzatılıyor. NATO çerçevesinde, savunmamız için gereken çalışmalardır” demişlerdir. Oysa, NATO'nun erken mukabele sistemi özellikle Sovyetler Birliği'nden gelecek tehditlere yöneliktir. Türkiye'ye Sovyetler Birliği'nden böyle bir tehdit gelmediği gibi, Sovyetler Birliği" 


arası antlaşmanın imzalanması isteniyor. Deklarasyonda aynca ül kelerin güvenliğinin silah üretimini sürdürerek ve yeni cins silahlar üreterek değil, ancak silahların azaltılmasıyla sağlanabileceği belirtiliyor ve atom silahlarının azaltılmasına ve giderek tamamen yasaklanmasına mutlak öncelik verilmesi isteniyor, 

Ikstapa'da toplanan devlet ve hükümet başkanları şu anda en önemli görevin bütün atom dene melerinin yasaklanması olduğunu belirttiler ve Sovyetler Birliği'nin bir yıldır bütün atom denemelerini durdurmuş olduğuna işaret ederek Amerikan hükümetinin de atom denemelerini durdurmasını istediler. Sovyetler ve ABD ile birlikte atom denemelerinin durdurulmasını denetleyecek bir sistemi kurmaya hazır olduklarını açıkladılar ve bu konuda ayrıntılı önerileri içeren bir belgeyi kabul ettiler, 

Atom denemelerinin durdurulması isteği bütün dünyada gittikçe yaygınlaşırken Reagan “yeni atom silahları geliştirmemiz lazım” diyerek denemeleri sürdürüyor, Gerrekçe olarak da ABD'nin güvenliğinin ancak bu yoldan sağlanabileceğini iddia ediyor. Oysa Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senatosu ağustosun ilk haftasında bir kaç ara ile aldıkları kararlarla Amerika'nın da Sovyetler gibi atom denemelerini durdurmasını istèdiler, Böylece gerek bütün dünyada, gerekse Amerikan kamuoyunda Sovyetler'in bir yıldır tek taraflı ilan ettikleri atom denemesi yapmama kararına (buna kısaca moratoryum deniyor) ABD'nin de katılmasını hedefleyen kampanya yeni bir aşamaya ulaştı. Fakat maa- 


lesef ABD anayasasındaki anti- demokratik hükümler parlamento çoğunluğunun aldığı bu karam rağmen Cumhurbaşkanı Reagan” ın bildiğini okumasına izin veriyor. 
Fakat yine parlamentonun bu kararından sonra Reagan'ın politik olarak zor durumda kaldığını gözlemciler belirtiyorlar, 


Amerikalı bilim adamları Sovyetler'de 


Reagan hükümeti atom deneme lerinin yasaklanmasına karşı çikarken gerekçe olarak sık sik böyle bir yasağın kontrol edilemeyeceğini, çünkü Moskova'nın Sovyet topraklarında yabancı uzmanların kontrol istasyonları kurmalarına izin vermediğini öne sürüyor. Bu yüzden de imzalanacak bir yasaklama antlaşmasının pratikte değeri olmayacağını iddia ediyor, Sovyet hükümeti daha önceden de bu iddialan yalanlamış ve yerinde yapilacak kontrollere izin vereceğini açıklamıştı. 

Bu yaz başından beri ise Sovyet meslektaşlarının davetine uyan bir grup Amerikalı bilim adamı moratoryum (denemeleri durdurma) ka» rarından önce Sovyet atom denemelerinin yapıldığı bölgede bir istasyon kurmuş ve çalışmaya başlamış bulunuyorlar. Bölgenin jeolojik yapısı hakkında araştırma yapan Amerikalılar ve Sovyetler'de bir yıl kalacaklar, Daha sonra da bir grup Sovyet bilim adamı ABD'de benzeri çalışmalar yapacak, Böylece Reagan hükümetinin denemeleri durdurmamak için bahane olarak ileri sürdüğü bir iddia daha yalanlanmış oluyor. Hem de yalnız sözle değil, yapılan işle. 


bomba yüklü bir biçimde 24 saat bekletildiğini belirtiyor, ve bu durumun e'nin Ortadoğu’ 
daki akl için uygon bir üs olma konumundan” 


kaynaklandığını yazıyordu. Uçak». 


lann ber an harekete hazır bekletilmeleri ise, onların Avrupu'daki Cruise ve Pershing füzeleri ve ABD'de karadan atılan füzelerle ayni görevleri yapacak durumu getirilmeleri demekti. 


Aynca, Türkiye'de 300'ü uçaklardan atılacak şekilde 500 nükleer başlık olduğunu, nükleer bombaların ise Mürted, Erhaç, Eskişehir, Balıkesir'de bulunduğunu belirten Arkin, “ABD, Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne karşı baskıyı arttırmak için istekli ve güvenilir bir ortak olarak görüyor... Türkiye'de şim- diye dek gözlerden ve akıllardan uzak tutulan nükleer operasyon ve nükleer yığınağa artık dikkati yöneltmek gerekir” demiştir. 


Bu iddialara karşı o dönemde EvrensÖzal yönetimi yetkililerinin tepkisi, “nükleer başlıklar yenileniyor, ancak nükleer politikamız- da bir değişiklik yoktur, NATO içindeki yükümlülüklerimizi yine aym düzeyde devam ettirecek bir düzenleme” denilmekle yetinilmiş, o dönemin Halkçı Parti'si (şimdi SHP) milletvekili Fikri Sağlar'ın bu konudaki önergesi mecliste tar-Uuşmaya açılmamış, “milli güvenliğimiz açısından hassas bir konudur” deyip geçilmiştir. 


KISA... KISA... KISA... 


daydı. ABD Başkanı'nın özel emri ile 15 dakika içinde havalanıp, “hedefe” yönelebilecek durumdaydılar, Uçaklardaki nükleer bombalar ancak ABD Başkanı'ndan özel kodlu yetki geldikten sonra ateşlenebilmekteydi. Şimdiki durumda ek nükleer bombalar, havaalanlarından uzakta kurulan depolar- dan özel koruma altında getiril mekte, bu durumda da kalkan uçakların ardından geri kalanlara silahları yerleştirmek zaman aldığı gibi güvenlik açısından da tehlike yaratmaktaydı. Kurulacak olan yeni güvenlik depoları ile, silahlar 
24 saat tetikte bekleyen uçakların 
yanına getirilmiş olacak, böylece de Pentagon'un çok üzerinde durduğu operasyon gücü de artırılacak, 


Nükleer depoların modernleştirilmesi konusunda Evren-Özal yönetiminin ABD'ye olumlu görüş bildirdiği, Yunanistan'ın ise öneri- 


KISA... KISA... KISA 


© Afganistan ile Pakistan arasında, İsviçre'nin Cenevre şehrinde BM Genel Sekreterliği aracılığıyla görüşmeler yapıldığı açıklandı. Görüşmelerin Afganistan'daki durumun çözüme kavuşturulması amacıyla sürdürüldüğü bildiriliyor. Bu konuda, Sovyet ordu gazetesi Krasnava Zvezda" ya verdiği bir demeçte, Afganistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Dosi, sözkonusu görüşmelerde dört ana belge taslağı üzerinde çal şıldığını bildirdi. Ayrıca Şah Muhammed Dost, SSCB'nin bu yıl sonuna kadar 6 alayını Afganistan'dan gekme karanna ülkesinin büyük değer 


biçtiğini bildirdi. 


© Bir Ora Amerika ülkesi olan Honduras'ta köylüler pazartesi günü “Ulusal Tarım Enstitüsü'nün bürolarına işgal ederek toprak reformunun uygulanmasını. istediler. Eylemi düzenleyen üç tanm işçbi örgütü ülkede hala köylülerin ve tarım işçilerinin bir kanş toprağı bile sahip 


*olmadığını belirttiler. 


© Kisa adı ANC olan Afrika Ulusal Kongresi'nin üç yöneticisi ve Zambiya'daki ABD Büyükelçisi arasında toplantı yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı sözcüsü görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Böylelikle ABD uzun süredir düşmanca tavır içinde olduğu Afrika Ulusal Kongresi'yle 


muhatap olmak zorunda kaldı. 


Türkiye'deki 5 nükleer Amerikan üssü. 


Özal'ın Sovyetler Birliği gezisi sırasında, SBKP Genel Sekreteri Gorbaçov'la görüşmemesi Türkiye basınında büyük yankıları yolaçtı. Bir süredir herkes olayın sorumlusunu arıyor. Bu yüzden Türkiye'nin Moskova elçisinin, batta Dışişleri Bakanı Halefoğlu" nun görevlerinden alınacakları bile söyleniyor, 

Gorbaçow-Özal görüşmesinin gerçekleşmeyiş nedenlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya dökebilecek verilere sahip değiliz. Ama bunun nedenleri araştınlırken, Evren-Özal Türkiyesinin dış politikası Üzerinde durulmazsa, hiçbir zaman sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacaktır. , hangi yetkiliyi görevden alacağını düşünmeden önce, “sağlamlığıyla” çok övündüğü, meydan mitinglerinde “bizim dış politikamızı eleştirenlerin hepsi kıç üstü oturdu” diye “veciz” bir biçimde de-Berlendirdiği dış politikasını gözden geçirmeyi düşünse, herhalde çok daha isabetli bir iş yapmış olacaktır. 

Hiç kuşkusuz, Sovyetler Birli-Bi'nde yapılan görüşmelerin, kurulan ekonomik ilişkilerin dünya ve bölgemiz barışı açısından taşıdığı önem arka plana itilmemelidir. Bunu zaman içinde izleyeceğiz. Ancak, özlenen politik sonuçlar doğmamışsa, bunun $orumluluğunu en başta Evren-Özal yönetiminin ABD'ye bagımlı, kişiliksiz ve sorumsuz dış politikasında aramak gerekir. Bu politika, Özal'ın son seyahatinde ve özellikle de silahsızlanma kunularında aldığı tavırlar ile bir kez daha sergilendi. 


Bu havatlarları dışında, aynca Incirlik üssünde de nükleer yetenekli uçaklar ve nükleer başlık deposu bulunuyor. İneirliğin bir önemli özelliği de şu: Diğer üslerde nükleer başlık depolarına girmek için Türk ve Amerikan yetkililerinin ellerindeki farklı anahtarları aynı anda kullanmaları gerekiyor, İncirlik'te ise çift anahtar sistemi geçerli değil. Karar ABD'ye ait Buradaki pilotlar da Amerikalı, 


Gerek Başbakan Rijkov, gerekse eski dışişleri bakanı ve şimdiki Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkani Gromiko'nun, Özal'a görüşmelerinde önemle üzerinde durdukları konu nükleer silahsızlanma olmuştu. Sovyet yöneticilerinin bu konuda söyleyecekleri çoktu; önerileri, somut girişimleri vardı. Ya Özal'ın? Başbakanın Türkiye'deki nükleer başlıklar konusunda yöneltilen sorulara yanıtı: “Nükleer silahsızlanmada bir tarafın silahlarını tek taraflı olarak kaldırması düşünülebilir mi?” demek oldu. Sovyet yöneticilerinin “Yıldızlar Savaşı” projesine ilişkin endişelerini ise, “biz bu işin araştırma aşamasıyla ilgiliyiz. Zaten uzay teknolojisi ala- 


minda siz de araştırma yapmiyormusunuz?” inde karşılıyor- du. Bu arada Özal, Sovyet yöneti- 


cilerinin kendisine barışcıl uzay araştırmalarına katılma yönünde yaptıkları sürpriz teklifi duymazlıklan gelmiş, sistemlerin uzaya yerleştirilmesinin doğuracağı felaket konusunda ise, “Vallahi bu, ABD ile Sovyetler Birliği'nin kendi aralarında görüşecekleri bir konu” diyerek sorumluluğu üzerinden atıvermişti. 

Evet, Hiroşima'ya atılan bombaların artık çocuk oyuncağı kaldığı dünyamızda, dünyanın ve ülkemizin kaderiyle ilgili can alıcı konularda Evren-Özal yönetiminin tavrı, “Bu konu büyüklerin işi, onlar aralarında anlaşsın” biçimindeydi. Türkiye Başbakanı, yurdunu ve halkını ateşe atmayacak bir tercih yapmak, egemence bir karar vermek konumunda degildi ki... 


lerd 


ve mukabele özellikle Sovyetler e 'nden gelecek tehdidere yöneliktir. Türkiye'ye Sovyetler Birliği'nden böyle bir tehdit gelmediği gibi, Sovyetler Birliği" nin topraklarında nükleer silah bulundurmayan ülkelere nükleer silah kullanmama yönünde taahhütü de vardır. Türkiye'deki nükleer silahların modemileştirilmesi konusunda da Sovyetler Birliği Türkiye'yi, bir kez daha düşünmesi için uyarmak durumunda kalmıştır. 


Kapalı kapılar ardındaki pazarliklar sonucunda yurdumuzun topraklarına yerleştirilen ölüm silahlarını, hangi ABD üssünde ne gibi karanlık planlar yapıldığını, hep Amerikalı yöneticilerin ağızlarından kaçırdıkları sözlerden, kamuoyuna sızan Pentagon raporlarından, NATO dergilerin- den öğrenmek durumundaydık. 
Daha geçtiğimiz günlerde, ABD Kongresi'nin gizli bir takım tutanaklarının açığa çıkması sonucunda, ülkemiz topraklarındaki beş üsse nükleer depolar yapılacağını öğrenmedik mi? Yine bir kaç ay önce, ABD'nin yeni tür kimyasal silahlar üretme programını Türkiye'nin de onayladığı» ni, üstelik bu silahların yurdumuz topraklarında da depolanacağını ilk defa yabancı basında okumadık mı? 

Bu denli ciddi konularda, Evren-Özal yönetimi yetkilileri kamüuoyuna hiçbir zaman doyurucu bilgi vermemişler, mevcut parlamentoda taruşma açılmasına da yanaşmamışlardır. 

Öte yandabugün, nükleer silah potansiyelinin Hiroşima'ya atılan bombanın bir milyon katına yardığı koşullarda, daha pahalı, daha modem daha tehlikeli silahların üretilmemesi, silahlanma yarışının durdurulması, dünyamızın varlığının raslanılara terkedil- 


önemlidir. Gerginliği azaltacak, karşılıklı güveni pekiştirecek her adım önem taşımaktadır. Dünyamızı nükleer bir cehennemden korumakta en büyük rol ABD ve Sovyetler Birliği gibi büyük ülkelere düşmekle birlikte, küçük 


Suçlu aranırken gözden kaçan gerçek 


devletlere, farklı politikalara sahip tüm devlet yöneticilerine, politikacılara, bilimadamlarına, din adamlarına, bu gidişi kabullenmeyen tüm sağduyulu, gerçekçi insanlara iş düşmektedir. 

1986 Barış Yılı'nın ilk yedi ayını devirdik bile, Evren- yö netimi bu süre içinde, en azından “büyük”lerin işini kolaylaştır. 
mak, onların daha kolay anlaşabileceği, yumuşak bir havanın yaratılmasına hizmet etmek yönünde herhangi birşey yapmış mıdır? 

Bilindiği gibi Reagan yönetimi, 

18 Temmuzda Nevada'da bir 
atom patlaması daha gerçekleştir- di, Bu deneme, bu yıl içindeki 7., bir yıl önce Sovyetler Birliği" nin tek yanlı olarak uygulamaya koyduğu moratoryumdan bu yana ise 14, denemedir, Son bir yıl içinde, kimi kapitalist ülkelerin sağduyulu politikacıları da içinde olmak üzere çok geniş güçler, ABD yönetiminden atom denemelerini durdurmasını ısrarla talep ettiler. Evren-Özal yönetiminin ise bu konuda hiçbir açıklaması yoktur. ABD'yi bu yönde de destekleyen tavırlarını ise, geçtiğimiz yıl sonunda Birleşmiş Milletler'de bu konuda yapılan oylamalardan izlemek mümkün, Türkiye, B.M.'de nükleer denemelerin durdurulmasına öngören karar tasarılarına karşi çoğu zaman İsrail, Federal Almanya gibi ülkelerle birlikte çekimser oy kullanmıştır. Hatta, nötron bombasının yasaklanmasını, ve nükleer silahlanma yarışının durdurulmasını öngören tasanlara Türkiye, ABD, Ingiltere gibi ülkelerle birlikte red oyu vermiştir. 


Filiz KARDAM 


Evren-Özal yönetimi, Barış Yıli'nda, NATO eski Genel Sekreteri Luns'a Atatürk Barış Ödülü” nü vermek, Türkiye'de barışı yargilamayı sürdürmek, komşularıyla ilişkilerini gerginleştirmek, ülkemizin topraklarında nükleer ve kimyasal silahların depolanmasına izin vermek, ABD ile kölece anlaşmaları sürdürmek için kirli pazarlıklara devam etmek, savunma sanayii kuracağım diye yabançı silah tekellerine davetiye çikarmak, ve savunma fonu adı altında emekçi halkın son birkaç kuruşuna da göz dikmek, sonra da, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olmakla övünmekten başka ne yapmıştır? Şu yaptıklarıyla hangi komşusuna güven verebilir? Hangi komuşusuyla iliş kilerini istikrara kavuşturabilmiştir? 

Komşularına, başka ülkelere güven verebilmek için bir devlet yönetiminin en başta kendi bağımsız politikasına, kendi halkına güvenmesi, kendi halkının desteğini sağlaması lazımdır. Bu da ancak demokratik bir rejimde, parlamentonun denetimi, halkın bilgilendirilmesi, özgürce kararlara katılabilmesi, onları etkileyebilmesiyle gerçekleşebilir. Dünya barışının, bölgemiz halklarının ve ülkemizin çıkarları, ABD ve NATO çıkarlarının önüne konmadıkça, sağduyulu, kişilikli bir politika yürütmek mümkün de-Bildir. Böylesi onurlu bir dış politika ise, ciddi bir iştir, malalıp satmaya, Semra hanımın elbisesine güvercinler kondurarak barış mesajlan göndermeye benzemez... 


Sayfa 10 


Pek çok etmen iklimlerin dengesini bozuyor 


Yeni bir buz çağına mı giriyoruz? 


Bugün hiçbir bilimadamı, dünyamızin ikliminin ne yönde değişme gösterdiği sorusuna kesin ve açık bir yanıt veremiyor. Acaba yakın bir gelecekte milyonlarca yıl öncesi gibi çok sıcak mı olacak, yoksa yeni bir buz çağına mı giriyoruz? Kuzey yanmkürede yaşayanlar, özellikle Avrupalılar bir noktada birleşiyorlar. Havanın “çekilmez” ve oldukça soğuk olduğu noktasında. Havanın isisinı genel olarak iklime bağlamak tabii ki yanlış. Yüz serin yaz, yüz çetin kış bile geçse, bu yine de yeni bir buz çağına girdiğimiz anlamına gelmez. Global bir iklim değişimi ancak yüzlerce, binlerce yılda gerçekleşir. 


Yine de aynı yüzyıl içinde iklim- de farklılıklar gözlenebilir. Örnegin yirminci yüzy “isınma”yla 
başladı. Ortalama ısı, 1880 ve 1940 
yıllan arasında kuzey yarımkürede 0,6 derece bir artış gösterdi. On- 


BİLİM-TEKNİK 


rafyacı VE leri JARA dd Säptamıştır. 


pai no 


Ural kelimesi Tatarcadır ve taştan beri anlamına gelmektedir, 


dan sonraki otuz yıl içinde ise isi- da 0,3 derecelik bir düşüş gözlendi. 
gin yalnızca otuz yıl içindeki bu değişimden sonuç çıkarın ABD'li Prof. Roberts, iklimdeki genel kötüleşmeye dikkati çekiyor. 


Öngörülerinde biraz daha temkinli olup, onbin yıldan beri devam eden sıcak sürecin 2-3 bin yıl içinde buz çağına devredeceğinden sözeden uzmanların Sayısı da az 


değil... 


.. Uzmanlann çoğunun birleştikleri bir nokta varsa, o da havaya yayılan zararlı maddelerin dokada neden olduğu değişimlerle havanın etkilenmesi. Evet, bu du- 


Avrupa ile Asya'yı ayıran sınır 


Ural dağları tarihte her zaman günümüzde olduğu gibi Asya ile Avrupa arasındaki sınır olarak görülmemiştir. Eski Yunanistan'da tarihçi Heredot (M.Ö.5.yy.) bu sının Istanbul Boğazı ve Don nehri olarak, düşünmüştür. Bu görüş 18. yüzyıla kadar geçerliliğini korumuştur. Alman bilgini Alexander von Humboldt Asya ve Avrupa'yı bir kıta olarak ele almayı önermiştir (Avrasya). 

Avrupa ve Asya arasında Kuzeyden Güney'e 2000 km boyunca uzanan Urullar'ın nehirlerin akış yönü. m bir sınır oluşturduğunu ilk olarak gören Vassili Tatisçev (1686-1750) adlı bir Rus coğ- 

ARRS olmuştur. Tite? am Ural Dopart doğu ve batısında farklı bitki Örgü- 


rum iklim üzerinde artık önüne geçilmesi olanaksız ölçüde olumsuz sonuçlar yaratmadı ama elde tehlikenin büyümekte olduğunu gösteren kanıtlar var. 

Kömür ve petrol gibi maddelerin tamamen yanmaması durumunda ortaya çıkan karbondioksitin atmosferdeki miktan yıldan yıla artış gösteriyor. Artış bugünkü hızıyla devam ederse, havaya 2000 
yılına kadar 2 milyar ton karbon gazının yayılacağı hesaplanıyor ve doğanın artık bu durumda atmosferi temizlemekte güçlük çekeceği belirtiliyor. 

Karbondioksit, uzun dalgalı güneş ışınlarının gittikçe daha fazla oranda emilmesine ve böylelikle de troposferin (yeryüzünden 12 kilometre yükseklikteki tabaka) ısınmasına yolaçıyor. Ama yine bu durum, yeryüzünden yansıyan ışınlar geri dönüşlerinde karbondioksit tabakasının içinden zor geçtikleri için de, stratosferin (yeryüzünden 
12 ile 50 Kilometre yükseklikteki 
tabaka) soğumasına neden oluyor. 
Bu yüzden bazı uzmanlar kutuplardaki buzların kısmen erimesi ve denizlerin yükselmesi tehlikesine işaret ediyorlar. Bazıları ise kutuplardaki buzların çok yavaş bir hızla eriyeceğini, o yüzden de bunun bir “afet”e yol açmayacağını savunuyorlar, 

Azotoksit, metan ve kükürt bile- 


İNCELEME-ARAŞTIRMA 


şimleri gibi öteki endüstriyel zararlı maddeler statosfere girip parçalara aynlınca, oradaki ozon tabakasın- da yokedici etkilere vol açıyor. Ancak ozon öldürücü ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu bir tabaka olduğundan, sonuçta bu zararlı maddeler yalnız iklimi değil, insan yaşamını da tehdit etmiş oluyor. 
ABD'li bilimadamları, ozon tabakasının yüzde 20'sinin bile yokolması halinde yeryüzünde canlı varlık kalmayacağını belirtiyorlar. 


Artan enerji üretimi yüzünden atmosfere ve sulara gittikçe daha fazla oranda endüstriyel “artık sıcaklık” nüfus ediyor. Ancak bunun güneşten gelen sıcaklıktaki payı önbinde bir olduğu için yeryüzündeki iklime şimdilik bir etkisi yok. Yine de bu durumun büyük kentlerdeki iklim dengesini bozma eğiliminde olduğu da kaçınılmaz bir gerçek. 


Horizont dergisinden çeviri. 
Yazan: Hans Ronneburger. 
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oord 


VOI Sya VE AV 
Avrupa ve Asya arasında 


pa yi o 


Güney'e 2000 km boyunca 


uzanan Urallar'ın nehirlerin akış 


bir sınır oluşturduğunü ilk olarak gören Vassili Tatisçev li adlı bir Rus coğ- 


yönü. 
el ge kas olmuştur. Tatisçev aynca Ural dağlarının doğu ve 


leri öldüğünü disâptamıştır. 


tasin 


Urâl kelimesi Tatarcadır ve taştan kemer anlamına gelmektedir. 


tısında farklı bitki Örgü- 


ÜLDÜŞÜN 


Ahmet ihaleye girdi 


Kapı birden açıldı. Kelli felli bir bir adam çıktı dışarıya. Kendisini bekleyen yüzlerce insana “Susun” der gibi ellerini havaya kaldirdi. 
“Beyler açık eksiltmeyi bahçede yapacağız, lütfen bahçeye çıkahm” deği. 

Demek burası çeşitli eşyalann “Açık artırma” usulüyle satışa çıkanıdığı bir yerdi. Bugün de “Açık eksiltme” yapılacaktı. Herhalde bir bina falan açık eksiltme ile ihaleye çıkanlacaktı. 

Bekleyenler arasıda 4 yıldır işsiz olan Ahmet de vardı. Yoldan geçerken kalabalığı görmüş, “Ne var burada” diye aralarına katılmıştı. 
Ahmet Türkiye'de belediyede çalış mişti, Belediyenin ihaleye çıkardığı işlere tanık olduğundan “Açık eksiltme”nin ne olduğunu bilirdi. 
Ama bahçede toplanan insanlarda ihaleye girecek kılık, kıyafet göremiyordu. Aralarında Almanlar da vardı; yabâncılarda. 

Kelli felli yöneticinin sesi duyuk du: “Başlıyoruz lütfen buraya dikkat edin. Evet ilk eksilten kim?” 

“Acaba eksiltmeye çıkanlan ne?” diye düşündü Ahmet Kalabalıktan bir ses duyuldu. 

— 15 mark, 28 gün izin. 

— 14 mark, 26 gün izin. 

Ahmer söylenenlerden birşey anlamıyordu. Arkadan biri bağırdı: 

— 13 mark, 25 gün izin, güvenilir CDU seçmeni, 

Biri onu bastırırcasına seslendi: 

— 12 mark, 23 gün izin, CDU'lu ve sendikasız. 

Ahmet şaşırmıştı, neydi bunlar 

— M mark, 22 gün izin, çok çalışırım, hiç hastalık yapmam, dedi. 

— 10 mark, 20 gün izin 116. 
maddedeki değişiklikten yanayım. 

Ahmet “Valla böyle ihale, böyle açık eksiltme hiç görmedim” diye düşündü. Biri daha seslendi; 

— 9 mark, 19 gün izin, zamsız mesai yapanm. 

— 8 mark, 18 gün izin, iyi grev kıncısıyımdır. 


— 7 mark, 17 gün İzin, vergi ve sigorta kamesi de istemem. 

Ahmet şaşkın şaşkın, yüksek bir yere çıkmış olan yöneticiye bakıyordu. İçinden “Ulan şuna ben de katılayım, merak ettim bakalım neymiş” diye geçirdi. Kararını vermişti. Yönetici bir daha sorarsa, Ahmet de katılacaktı, nasıl olsa bir şey olmuyordu. En azından ne olduğunu öğrenirdi. 


Yönetici bağırdı “7 mark, yok mu eksilten?” Ahmet bütün cesaretini topladı, kalabalığı yardı, öne fırladı ve avazı çıktığı kadar bağırdı: 

— $ mark, 15 gün izin, hem de 

fi 


parasız! 
Alanı bir sessizlik sardı. Ümitsiz gözler Ahmet'e çevrildi. Yöneticinin eli havaya kalktı ve sordu: “Yok mu eksilten? Veriyorum bir, veriyorum iki ve verdim üç”. 


R YANDAN 

I$ EĞİTİMİNİ 
ÜRDÜRÜRKEN 
IR YANDAN DA 


Yönetici Ahmet'e dönerek “Ön tarafa gelin, işe siz alındınız!” dedi. 

FAC'de gizli açık 4 milyon işsiz. 
olduğunu unutan Ahmet “Açık eksiltmenin” ne için yapıldığını böylece öğrenmiş oldu. 


Hamburg'dan bir okuyucu 


Vatan nasıl bölünür? 


Diyarbakırlı bir usta tutuklanır. 
Suçlama bellidir “Vatanın bütünlüğünü bölmek ve komünizm propagandası”. Usta savcıyı dinler, dinler, doğulu şivesiyle: 

- Lo savcı beg, ben vatanı nasıl bölmişem? Sizin bu dediğiniz vatan hıyardır, ben ortadan ikiye bölem? 


Sevgili çocuklar, 

Kiminiz tatile gitti, döndü, kiminiz şu anda tatildesiniz veya tatil yapmaya hazırlanıyorsunuz. Bize tatilde neler yaptığınızı, ne gibi ilginç şeylerle karşılaştığınızı yazın. Ya da gördüğünüz, gezdiğiniz yerleri resimlerle anlatın, olur mu? 

Sevgili çocuklar, ne yazık ki, resimleri renkli olarak basamıyoruz gazetemizde. 
Resimlerinizin basıldıktan sonra da güzel ve belirli olabilmesi için bize gönderdiginiz resimlerde lütfen mavi renkli kalem kullanmayın. 
Siyah kalemle yaparsanız çok daha güzel sonuç alırız. 
Sevgiler... 


Öngün 4 yaşında 

BALIKLAR NEDEN 

KONUŞMAZ? 

İki arkadaş konuşuyorlarmış. Biri sormuş: 

— Acaba balıklar niçin konuşmaz? 

Diğeri hemen cevap vermiş: 

— Sen suyun içinde konuşabilir misin? 


Selda Şahin 9 yaşında 


HANGİSİ DAHA 

FAYDALI? 

Bir gün Nasrettin Hoca’ 
ya çocuklardan biri sormuş: 

— Hocam güneş mi, aymı daha faydalı, 

— Ay daha faydalı. Ay geceleri doğar ortalığı aydınlatır. Günes ise gündüzleri doğar. Ortalık zaten aydınliktir. 


bilmece- 


bulmaca 


Sevgili çocuklar, Elif ile Şirin eşarplarını kaybetmişler. Elif'in eşarbı, Çiğdem'in eşarbından iki kez fazla puanlıymış. Onların eşarplarını bulabilir misiniz? 


9- g Hwg 


i 


6, 


Yabancılar Konferansı'nda kültür programında büyük beğeni kazandınız. Sanat çalışmalarımza nasil başladınız, kısaca 


tiği bir yer var, Sivas. Ben de o yörenin insanıyım. İlk dönemlerde babam saz çalıyordu. Fakat kendisi bir eğitim görmediğinden fazla ilerleyememiş. 
Tek amacı bana saz öğretmekti. Ben, Türkiye'den, küçük yaş tan beri saz çalıyorum. Federal Almanya'ya gelince sanayi işçisi oldum. Tabii burada işçilerin pek çok sorunları oldu. Bunları süreç 


larında sazımla, sözümle yeral-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SANAT-KÜLTÜR 


Göçmen işçi ve aktif bir sendikacı olan sanatçı Haydar Korkmaz ile bir röportaj 


“Bir güldeste sunmaya çalıştık” 


© Haydar Korkmaz Sivas'ta doğdu. O yörenin insanları gibi çocukluğundan bu yana sazla haşır neşir oldu. 
Göç seli içinde F. Almanya'ya işçi olarak geldi. İşkolu sendikası 1G-Metall'de aktif görev aldı. Sazı ve sözü ile göçmen işçilerin sorunlarını yansıttı, ç 


Türkiye Postası: 1G-Metall 1. Türkiye Postası: Siz sadece sanatla uğraşmıyorsunuz, aynı zamanda aktif bir işçi, sendikacısınız. Sendikal çalışmala” 


nnız hakkında bilgi verir misi- 


bilgi verir misiniz? niz? 
Haydar Korkmaz: Biliyorsu- Haydar Korkmaz: 1979'da nuz Anadolu'da ozanların yetiş- ( çalıştığım işyerinde sendika tem- 


silcisi (Vertrauensmann) idim. 3 
yılık süre sonunda işyeri işçi temsilciliğine (Betriebsrat) aday oldum ve seçildim. Daha sonra şube temsilciler toplantısı delegesi (Vertreter Versammlung) oldum. 1984 seçimlerinde yeniden işyeri işçi temsilciliğine seçildim. 1985'de Stadthagen'de şube düzeyinde Yabancılar Kor misyonu'nu kurduk ve başkan- 


içerisinde sanalımda yansıtma- böna getirildim. 

ya başladım. Kaçınılmaz olarak Türkiye Postası: Günlük yada işçilerin örgütleri olan sendi- o şamda karşılaştığınız sorunlar kalarda görev aklım. 1G-Metal'in sanat çalışmalarınıza ne şekil- çeşitli seminerlerinde, toplantı” de yansıyor? 


Haydar Korkmaz: Önce bir olayın sanata ulaşabilmesi için belli bir birikim gerekiyor. Yaşadığım koşullarla ilgili birtakım şiirler, türküler yaptım. Örneğin Göçmen Işçi şöyle bir dörtlükle başlıyordu. 


Her tarafta hor görülen Senin adın göçmen Işçi 
Kader değli, boyun eğme Senin adın göçmen işçi 


İçinde yaşadığımız toplumda horlanan bir yabancı olarak görülüyoruz. Yaşadığımız koşullann etkisiyle bende oluşan yaban- 

“a mangha karşı bir şiir yaz- 


Yenik ve yıkılan bir enkaz ikən Yaratıp da tekrar kurduk sonunda 
Bunca emeğimiz hiçe sayıldı Ausländer raus olduk sonunda 


Türkiye Postası: Halk türkülerimiz yaşanılan gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren sanat çalışmalarıdır. Siz de sanat çalışmalarınızda bu türü mü benimsediniz? 

Haydar Korkmaz: Halk ozanlan toplumumuzun hassas unsurlarıdır deniliyor. Ben bir işçi 


olarak zor olan bu meseleyi kav- 


radığımdan bu temelde türküler yapiyorum. Çünkü işçi sınıfı toplumsal gelişmenin ana itici gü-Güdür. Ben bunu benimsediğim- den sanatımı da bu sınıfın hizmetine koymayı planladım. Biçim olarak geleneksel halk ozanlığının bir türünü devam ettiriyorum. Fakat içerik olarak oldukça 

değişik. Örneğin bir köylülük bilinci dışına çıkarak, bir sanayi işçisinin yaşam biçimi, kronometrenin tik taklarına ayarlanmış makinayla yaşayan bir işçinin yaşam biçimi ve müzik olarak da bu ritm var çalışmalarımda. 


Haydar Korkmaz 
Sanatımı işçi sınıfının hizmetine koymayı planladım 


e 
Türkiye Postası: Yaşadığımız koşullar kültür çalışmalarını da etkiliyor. 


Haydar Korkmaz: Elbette, toplum biçimi değiştikçe süreç içinde sanatları da değiştirecektir. Değişen toplumun yapısına uygun eserler sunulmak zorunda. 


Türkiye Postası: Bugüne dek dinleyicilerin tepkisinde, eski- ye oranla farklılık var mı? 


Haydar Korkmaz: 1978-79 dönemi Türkiye'de devrimi potansiyelin yükseldiği bir dönem- di. 1980 öncesinde sloganvari türkülerle kitlelerin karşısına çrkıyordum. 1980 ` sonrasında, 1984'e dek baktım, kitleler yavaş yavaş türküleri dinlemiyor. 
Daha önceleri bir tutkum vardı, sadece kendi yazdığım Şiirleri söylüyordum. 12 Eylül darbesi, sonrası dönem beni de etkiledi. 
Araştırmaya yöneldim. Pir Sultan Abdali, Karacaoğlan" ele aldım. Enver Gökçe Türkiye'nin değerli bir şairi, beni çok etkiledi. Onun şiirlerini yorumladım. 
Son olarak da Enver Gökçe'nin anısına bir müzik ae yaptm. 
Yaş 


Sayfa 11 


“Büyük işleri yapanlar büyüktür” 


Hep kulaklarımda çınlıyor başa aldığım bu sözler. Yıl 1982. 
Azerbaycan, Baku, Hakani caddesindeyiz. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nde. Karşımızda büyük bir yazar: Mirza Ibrahimof, Asya-Afrika Yazarlar Birliği Başkani: 70 yaşında “iki delikân-W" çağında. Canl, ince, narin davranışları, görkemli kişiliği ile etkiliyor bizi. Kafkasya'dan Hint'e, Yemen'den *“Sibir"e bir şanlı adı var, yüzbinlerin yazan, Evrensellik ise, en güzeli işte. “Gelecek Gün” ve öykülerini unutamıyorum bir türlü Ne yazık ki Türkçede çıkmadı bunlar. 


Ellerimi avuçlarının içine alıyor. 

— Gözümüzüste geldiniz balalarım, diyor. 

- Yetmişinizde şiir yazdığınızı, bir Kafkas güzeline aşk ateşi ile yandığınızı duyduk, diyorum daha ilk karşılaşmamız» da. Kahkayı patlatıyor. 

> Kimden eşittiniz? 

— Edebiyat müzesindeki kızlardan. Ziyaretçileri iyi anlatmak için sizleri adım adım izliyorlar, dikkat 

Öylesine kaynaşıyoruz ki hemen: 

— Eee Insan bir gençliğinde bir de kocalığında aşık olar, diye yanıtını veriyor, hiç gizlemiyor. 

Azeri halkının büyük cevap ustası olduğunu biliyorum. 

Birçok söz ustalarını, yazı ustalarını tanıtıyor bize tek tek: 

— Büyük yazarımız, büyük şairimiz, diye. Hakkında bilgi vere vere, 

Herkese “büyük” diyor. Hep birlikte oturuyoruz büyük bir masanın çevresine. Edebiyat sanat sorunlarından, sanatçılardan sözediyoruz. Söyleşimiz öylesine içten yoğunlaşıyor ki.. “Dedem bu yerlerden göçmeseydi eğer, ben de bu birliğin üyesi olacaktım” diye düşünüyorum. Anadilimi konuştukça öylesine mutlu, öylesine mutlu oluyorum ki... Altıbuçuk milyonluk Azerbaycan'da 50 binlik kitap tirajlarını kıskanıyorum. 50 milyonluk Türkiye'de 3 binlik kitap tirajlarına yanıyorum. Saatlerin nasıl geçtiğini bilemiyorum. Kalktığımızda herkes birer ikişer kitabını imzalayıp veriyor. Kollarımın: altı dolu dolu otele dönüyorum. Heyecanla açıyorum bir bir... 
Okuyorum. Hayret! “Mirza ustanın büyük dediği yazarlar, şairler bunlar mı7?.." diye düşünüyorum. İçinde gerçekten büyükler var ama hepsi değil... “Peki neden böyle tanıttı?..” 
Sonraki karşılaşmalarımızda çekine çekine soruyorum: 

— Hocam, geçen gün bize herkesi büyük diye tanıtınız. 
Kitaplarını okudum ama... 

Anlıyor ne diyeceğimi ve sözümü kosiyor: 

~ Büyük işleri yapanlar büyüktür... 

Öylesine etkileyici, ermiş bir kişiliği var ki, ikna olmuyorum ama, karşı da duramıyorum. İçimde kalıyor. Ve Radi Fiş buraya gelende tekrar konuyu açıyorum: 

— Yahu abi hele anlatsana bu işi, Mirza Ibrahimof böyle iken böyle dedi ama, 

Gülüyor o çelebiliğiyle: 

> Haklıdır Mirza usta. 

= Katılmıyorum dediklerine, 

O daha genç olduğundan olacak rahat tartışıyoruz. Sanal edebiyat açılır da tartışılmaz mi. 

— Bak, diyor, 1. Bizde bu İşle uğraşanlara büyük değer verilir bir kere. Sayısal ne kadar çok olursa olsun herkesin yapıtları yayınlanır. Bu sayısal çokluk nitesel sıçramayı bireaiyayi Pabo çok Büyük yazar Çık. Yaptıkları ' 


Yücel FEYZIOGLU 


Fotoğrafın net olabilmesi için birçok önkoşul vardır. Fotoğraf makinesinin iyi olması gerektiği kadar da o fotoğraf makinesini iyi kullanabilmek lazımdır. işte biz bu sayıdan itibaren birkaç tefrika boyunca hem kendi başına netliği hem de başka ayarlamalarla Ilgili olarak yine netliği incelemeye çalışacağız. 

Objektifimiz ile filmimiz arasındaki mesafenin yine objektifimiz ile görüntülemek istenen motifimiz arasındaki mesafeyle uyumlu olması lazımdır. 
Bunun için de en önemli koşul hiç şüphesiz makinemizin ayanini tam yapabilmektir. Makinenin motife olan uzaklik ayannın yapılması esnasında, objektifin filmden olan uzaklığı da kendildinden ayarlandığından film/ objektif ve objektif/motif uyu mu kendiliğinden sağlanmış olur, 

Fotoğraf makinesinin objektifi Üzerinde hareket edebilen halkada, genellikle 1 metreden başlayıp sonsuza (sonsuz İşareti ) dek varan işaret ve sayılar kazınmıştır. Objektifin sabit halkasının üste gelen kısmında da kimi zaman “O-Çizgisi" kimi zamanda “Dur-Çizgisi" diye adlandınlan tek bir çizgi kazınmıştır. 

Eğer elimizdeki makine baba ve dedelerimizden kalma ise, objektif üzerine kazınmış “dur çizgisine” göz kararı ile makinemizin motife uzaklığını belirten metreyi denk getirmek mesafe ayannı yapmış olmak demektir. Yalnız, böylesine bir metre ayarı yanlış tahminleri içerebileceğinden, hatta gözümüz mesafeyi cm'lere kadar göremediğinden çok kez yanılmalara yol açar. 

Öncelikle kaset film kullanan "ufak makinelerde veya cep makinelerinde makine objektifinin mercekleri tahminen 1,5 metreden sonra hemen herşeyi net görür. Bu tür makinelerde sadece motiften 1,5 metreden 


Netlik - 1 


Mesafe ölçüsü 


fazla uzaklaşmak yeterlidir. Fakat böylesine basit mercek oyunlarıyla çekilen resim Türkçede “idare eder” denilen tür- den fotoğraflardır, iyi fotoğraf olmaktan çok uzaktırlar. Mesafe ayarının doğru olup olmadiği, bu tür makinelerin vizörleri içerisinde gözükmez. 
Günümüzün modern makinelerinde elimizle objektif üzerindeki halkadan mesate ayanni mekanik olarak yaparken, vizör içinde de değişik şekillerde, yapılan ayann doğru olup olmadığını optik olarak gö rebiliriz. Bu görüntü makinenin marka ve kalitesine göre değişik şekillerde olur, fakat bunla nn hemen hemen hepsi güvenilir ayarlamalardır, hata olaini asgariye indirmişlerdir. 
eğin bazı makinelerde, vizör içindeki görüntü, mesafe ayan yanlışsa, net değildir. Vizör içinde, çekmek istediğimiz motifi net görene kadar ob- 


Jektif üzerindeki mesafe ayar halkasını sağa veya sola oynatirsak, motifin vizör içinde net olmasıyla birlikte mesafe ayan da tamamlanmış olur. 

Çokça raslanan bir başka durumda ise, vizörün içinde tam ortadaki daire veya kare içerisinde mesafe ayannın doğru olup olmadığının izlenebilmesidir. Çekmek istediğimiz mo-Win, en iyisi yukardan aşağı inen kontrasi yüksek bir tek çizgisini makinenin vizörünün ortasındaki yuvarlak veya kare- nin içerisine alırız. Eğer ölçü olarak seçtiğimiz bu çizgi yu kandan aşağı hiç kesilmeden, düz iniyorsa, mesafe ayan tamamdır. Eğer ölçü olarak s6Çtiğimiz bu çizgide bir kesilme varsa, bu taktirde objektif üzetindeki mesafe ayar halkasını sağa veya sola oynatarak, bu çizgiyi düz etmemiz gerekir. O zaman mesafe ayan tamam olur. 


Bu fotoğrafta mesafe ölçüsü yalnış yapılmıştır. 
Anlaşıldığı yer: Resmin her tarafında netlik yoktur. Bulanıklık resmin 


her tarafında vardır. 


Değişik marka makinelerde- ki bu çokça raslanan birkaç örneğin dışında kalan biçimlere raşlanıyorda olsa, Sistem ayni olduğu için biz hepsinin aynntisina girme gereği duymuyoruz. Kullanılan sistem ister Çizgi ister gölge ister bir başka türlü olsun hepsinde hemen hemen aynıdır. 


Bu fotoğrafta iki hata birden gözükmektedir. 

1) Mesafe ayan doğru yapılmamiştir, çünkü bulanıklık fotoğrafin her tarafina yayılmıştır. 

2) Enstantane düşüktür. Bulanıklık resmin hareket halinde olan kesimlerinde gölgeye benzer izler birakmıştır. (Bak ayak ve eller), 


Aynca son zamanlarda, bazı marka makinelerde mesafe ayan elektronik bir sistemle kendiliğinden O yapılmaktadır. 
Bunlara “Autofocus” diyorlar. 
Birincisi bu tür makineler mesafe ayannı kendiliğinden yaptıklarından bize anlatacak fazla birşey kalmıyor, ikincisi biz bu tür makinelerin çok pahali ol duğundan, eğer bu ayarları öğrenirsek onca parayı harcama- nın gereği olmadığı görüşünde olduğumuzdan ve en önemlisi bu tekniğin gelişmesini tamamlayıp, güvenilir hale gelmediği görüşünde olduğumuzdan burada bu tür makineler üzerinde durmayacağız. 


anısına bir müzik kaseti yaptım. 
Yaşamlarını yurtdışında sürdürmek zorunda olan sanatçıların şiirlerinden aldım. Şiirler üzerinde çeşitli müzik çalışmaları yaptım. Sadece sazla deği, dedim ya değişen toplum sanatı değiştiriyor, müziğin zenginleşmesi için örneğin, davul, gitar gibi enstrümanları da kullandım. Emeğin Türküsü adlı kasetim çıkalı kısa bir süre oldu. Ama satış diğerlerine göre daha fazla. 


Tekdüzelikten çıkıp daha geniş bir sanat alanını ortaya koyma olanağı var. 


Yurt dışında bir işçiyim, bana yen olayları dile getirdim. 

'neğin, gurbet, aynlık olayı, geçmişte İlkokul öretmenliği yaptım. Çocuklar şiirlerimde yeraldı. Hepsi birbirini tamamladı. 
Bir güldeste sunmaya çalıştık ama ne denli başanlı olacağız, onü süreç gösterecek. 


ür ve Turizm Bakanlığı'nın özel tiyatrolara sözde desteği 


edebiyat açılır da tartışdmaz mt ss 

— Bak, diyor, 1. Bizde bu işle uğraşanlara büyük değer verilir bir kere, Sayısal ne kadar çok olursa olsun herkesin yapıtları yayınlanır. Bu sayısal çokluk nitesel sıçramayı birlikte getirir. Daha çok büyük yazar çıkanrız. Yaptıkları * böylesine büyük işlev görür. 2. Sanat ve edebiyat; toplu, mu, İnsanları geliştiren, incelten, manevi zenginliklerle donatan büyük maddi bir değerdir. Öyleyse Mirza'unta haklıdır. Büyük işleri yapanlar büyüktür! 

— Evet, diyorum, haklısın. 

Bizde büyük işlerle uğraşanların yeri ise hapis, zindan, aynlık diye düşünüyorum. Bir yazanmızın bir ressamımızın ilgi görebilmesi için 20 yi emek vermesi gerekiyor. Tiraji yine de 3-5 bin. Içim sızlıyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de birbirimize düşüyoruz. Ben de dahil büyük işlerle uğraştığımızı unutuyor, ufak tefek ayrıntılarda, eksiklerde uğraşıyoruz. Birisi birşey mi üretti, önce “olmadı” diye yaygarayı basıyoruz. Bu esinti, batının iğrenç rekabetçi yapısın- dan kaynağını alıyor. Oysa çağımızda batı “ilham” verme özelliğini yitirmiştir. “Ilham” doğu halklarından geliyor. Onun için işte Günter Grass ülkesini terkedip “lham” toplamaya gidiyor. Doğan Görsev abimizin dediği gibi rekabetin yüzüne kapılan kapatıyor, yüreğimizi, olanaklarımızı “Büyük işlerle uğraşan büyük” arkadaşlarımızın yanına koyuyoruz. Kim hangi alanda ne üretirse üretsin bu sayfalardan daha yoğun tanıtmak, geliştirmek istiyoruz. Okurlanmızdan da het sanatçımızın yapıtına sahip çıkmasını, sevecen yaklaşmasını, Igi göstermesini bekliyoruz. 

Not: Sanatçı arkadaşlar, yeni çıkan yapıtlarınızdan birer adet gazeteye göndermenizi rica ediyoruz. 


Bu yıl AST’a yardım yok 


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl özel tiyatrolara devlet yardımı altında verdiği para yardımı bu yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'na (AST) veril- 


medi. 


AST dört yıldan bu yana en üst dereceden ödenek alıyordu. Keyfi bir tutumla yardımı kesen yetkililer, uzun süre bu konuda bir açıklama yapmadılar. Daha sonra yetkili kurul tarafından gönderilen yazıda, AST'ın bu sezonki sanat etkinlikleri ve gelecek sezon için düşündükleri oyunların kendilerince yeterli bulunmadığı belirtiliyor, Oysa basından öğrenildiğine göre, AST'ın etkinlik dosyası ilgili kurula sunulmadan para yardımı redde- 


dildi. 


25. yılına girecek olan AST'ı ülkemizin değerli tiyatrocularından Asaf Çiyiltepe kurmuştu. Yine seçkin tiyatro adamlarından, geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Vasıf Öngören uzun yıllar AST'nu yönetti. Gerek sunduğu oyunlar gerek tiyatro çalışmalanyla ülkemizin sanat yaşamında onurlu bir yeri olan AST, pek çok değerli tiyatro sanatçısı 


yetiştirdi 


Günümüzde Rutkay Aziz'in yöneticiliğinde çakşmalarını sürdüren AST, bu sezon, “Bir Ceza Avukatının Anılan", “Nafile Dünya”, “Rumuz 

” ve “Bir Halk Düşmanı” adlı oyunları Sundu. 31 gün süreyle Anadolu turnesinde oyunlarını sergileyen AST 14. Uluslararası Istanbul Festivali'nde en çok seyirciyi toplavan tivatrnvrhi 


SİZİN İÇİN GÖRDÜ 


“Hamilelik Türk erkeğine ters gelir.” Sinema oyuncusu Bahar Öztan 


“Yanlış anlama olmasın, 
OECD banka değildir. Kredi vermez, teknik yardım da vermez. Sadece akıl verir.” Teknik yardım İsteyen TÜSTAD Başkanına OECD Genel Sekreteri Jean Claude Paye'nin cevabı, 


“Semra Özal'dan Allah razı olsun. Onun başlattığı şapka giyme modası ile satışlarım yüzde yüz artı.” Türkiye'nin tek kadın şapkacısı Mine Güngör 


“Paramız. yok. Şu ana kadar cebimizdekiyle idare ettik. 
Ama yasalar ne derse desin, işadamlarımızın bizi de fark edeceklerini düşünüyorum.” 
Büyük Vatan Partisi Genel Başkanı Tayyar Şafak 


OKUDUK 


Portekiz'in başkenti Lizbon şehrinin Belediye Başkanı K. Abecasis, (Demokratik Sosyal Merkez Partisinden) şehirde çiçek yetiştirenlere “Kırmızı karanfil” yetiştirilmesini yasakladı. 
Gerekçesi mi? Şöyle diyor başkan: “Kimse kimseyi hoşlanmadığı bir şeyi sevmeye mecbur edemez”. 

Bilindiği gibi kırmızı karanfil Portekiz'de 1974 anti-faşist devrimin sembolüydü. 

Bakın şu başkanın yaptığına. İster misiniz kırmızı- dan korkan bu adam milyonlarca insana kan değişimi yaptırsın? Ister misiniz bundan sonra Portekiz'e gidenler içi siyah karpuz yesin? 


Samta Hamm, Yide Sarayı Hasbahçe kapısından iceri girdiği zaman, gerlişahlik döneminin kiyafetleri içindaki múhshz ve teşrilâiçılar, kendisini Va- 


özenen Ankara ve Istanbul’ un para babaları ve yüksek bürokratlar “vur patlasın, çal oynasın” eğlendiler. 
Evren-Özal devri sultanları, beyleri eğlene dursun- 


Geçtiğimiz günlerde Yıldız Sarayı Hasbahçe'de Osnanlı devrinin görkemli saray alemlerinden biri yaşandı. Semra Özal'ın kurduğu Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı" 
nin düzenlediği baloda içki- 


ler su gibi aktı, yemek masalarında bir kuş sütü eksikti. 
Semra sultan ve cariyeleri ipek giysileriyle havuzun içinde saltanat kayığı ile şarkılar söyleyerek dolaştılar. 100 bin liraya biletleri satılan o Osmanlı 


robotlar 


lar, belediye zabıtaları küçük Enver'i suçüstü yakalamışlar. Enver ne hayali ihracat yapmış, ne de yedek parça kaçakçılığı. 

Mecidiyeköy'de yetim 
Enver, geçim derdine “buz gibi soğuk su” diye bağırararak yaz sıcağında susasayanlara su satıyormuş. 
“Vay sen misin su satan?” 
diye yakasına yapışmış zabıtalar. Suyunu yerlere döküp, su bidonuna da el koymuşlar. 


~ 


i lerde çamaşır yıkama- 


Türkiye Postas 


Türkiye -» 
ABD'ye yatırım yapacak 


Evet yanlış okumadınız, 24. 7.86 tarihli Hürriyet gazetesinin başlığı şöyle: “ABD'ye yatırım yapacağız”. Gazete, Türkiye'nin petrol kuyusu alıp işletmeyi planladığını, bir yetkilinin bu iş için ABD'ye gidip geldiğini, petrol kuyusu sahiplerinin banka borçlarını ödeyemedikleri için kuyulara haciz konduğunu, o Türkiye" 
nin bunları alarak işleteceğini ve çıkan petrolü ABD'de pazarlayacağını yazıyor. 

Gördünüz mü? Kedi- 


ya başladı. Hep Amerikalılar mı bizim ülkeyi | parselleyecek? Birazda biz parselleyelim. Herhalde ABD'de bu kuyuları satın alacak petrol tekeli kalmadığından olacak, banka borçlarını ödeyemeyen kuyu sahipleri bizim zala 
“yetiş ya hızır” demişlerdir. 

Özal'ın petrol işi de hocanın yün işine benziyor. Diş borçları 25 
milyar dolar olan, eski bir başbakanın deyimiyle 70 sente muhtaç Türkiye gibi bir ülke, göbe- 


a hünerli 
Max'ın bir dizi hüneri 


var. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve mitingleri 


Açlık, yoksulluk, sefalet rey kimin umrunda? Beyler, sultanlar milyonları su gibi Osmanlı devri alemlerinde 


sa 
“Alarko'da bulunduğum noktaya İshak Alaton'un kızı olduğum için değil, niteliklerim sayesinde geldim.” Alarko Holding sahibi Ishak Alaton” un kızı holding yöneticilerin- den Leyla Alaton 


“Yeterince zenci öldürülürse ülkede düzen ve asayiş sağlanır.” Güney Afrika Adalet ve Düzen Bakanı Louis Le Grange 


*Dilediğimiz köye gideriz, vis- ki şisesini çıkarır, önümüze koyarlar.” ANAP Burdur Il Yönetim Kurulu üyesi Hasan Conka : 


“Ankara'dan odun koysak kazanınz.” ANAP Ankara Il Başkanı Rıfat Diker 


“Allah sonumuzu hayır etsin.” Başbakan Turgut Özal 


“Eğer başanlı olmasaydım, bunca iktidarlar beni tutar mıydı? Bunu benim yağcılığımin kuvvetli oluşuna bağlayabilirsiniz.” Başbakanlık “teknik’ danışmanı Erkal Zenger 


“İşitme, görme ve tâkipetme refleksleri çok iyi. Turgut dedesi kadar akıllı olacak.” Özal" in torununun doktoru Gündüz Gedikoğlu 


Bir tabancaları eksik 


Yukarıdaki resimde Hacı Ömer Sabancı ilk palazlanmaya başladığı yıllarda oğul- 


larıyla birlikte görülüyor. 


Adana'ya gidenler girişte sıra sıra dizili sonu “SA” ile biten işyeri, fabrika levhalarını anımsarlar. Çukurova'da ticarete başlayan Kayserili Sabancı ailesinin artık Türkiye ekonomisinde elini atmadığı alan kalmadı. Bünyesinde 30 binden fazla personel çalıştıran Sabancı Holding 1984 yılı değerlendirmesine göre dünyada ABD dışında en büyük 500 firma sıralamasında 168. oldu. 

Bu yıl Sabancı Holding, 84 milyar vergi ödemiş. Bunu günlük hesaplarsanız, 280 
milyon ediyor. Yani günde çeşitli vergi kaçırma oyunlarına rağmen 280 milyon vergi ödeyecek bir gelir elde ediyor Sabancı Holding, Varın serveti, kârı daha doğrusu sö- 


mürüyü siz düşünün artık. 


Sabancılar artık Türkiye'de sosyal faaliyetleri, sanata düşkünlükleriyle de ünlüler, Hiç bozulmamış Adana şivesiyle Sakıp Sabancı sanat eleştirileri de yapıyor. 


Yukarıdaki baba ve beş oğul bu pozlarıyla Chikaco 


sokaklarında ortalığı kasıp kavuran 


Sicilyalı bir mafya ailesini çağrıştırıyor. Bir tabancaları eksik! 


ZDF den izin tavsiyeleri 


FAC'nin Hamm-Uetrop kentindeki atom reaktöründe meydana gelen olaylar dünya kamuoyundan tam bir ay gizlendikten sonra açıklanırken, Çernobil olayları hâlâ dillere destan. 

FAC'nin 2. televizyon programı ZDF'in günlük haberler programında “Iziz ülkeleri” konusunda verdiği bilgi bu açıdan ilgi çekici. 

Gerici tutumu ile tanınmiş ZDF, bu yıl izin için rağbet görülen ülkeler arasında kapitalist Avrupa ülkelerini saydıktan sonra, bu 


ülkelerin sınır komşuları olan sosyalist ülkelere olan ilginin yüzde 50 düştüğünü söyledi. Sebebi mi? Tabii ki Çernobil olayları. Haberin mantığı şu; “Izin sosyalist ülkelerde tehlikeli, kapitalist ülkelerde ise değildir.” 

ZDF'in mantığından hareket edersek ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Çernobil atom reaktöründen sızan zehirli hava Avrupa'ya yayılmaya başlar. Sosyalist ülkelere yayılır. Yayıldıkça yayılır. Tam kapitalist ülkelerin sınırına dayandığında 


durur, Hemen bir kavis çizer, virajı alarak bu ülkeye girmeden, yandaki sosyalist ülkeye girer. 

Örneğin (o Bulgaristan'ı baştan aşağı saran zehirli hava, ZDF'in izin ülkesi olarak tavsiye ettiği Türkiye sınırına geldiğinde herhalde Özal'ı görüp korkmuş olacak ki, içeri girmez geri döner, Buradan bir kavis daha çizer ve köşeyi dönerek başka bir sosyalist ülkeye, Romanya'ya yönelir. 

Yani sizin anlayacağınız Sovyetlerin atom sızıntıları 


Max'ın bir dizi hüneri var. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve mitingleri dağıtıyor. Su hortumu kullanıyor, göz vaşartıcı bomba atıyor, ateş edebiliyor, film ve video kamerası kullanip resim çekiyor. Ajanlık yapıyor ve kendisine verilen emre göre hareket ediyor. 

Saymakla bitmez bizim Max'ın yetenekleri Irlanda'da kullanılıp istenilen sonuç alındıktan sonra, şimdi de 
ABD'de, New York, 
Houston ve Los Angeles şehirlerini düzene sokacak bizim Max. 

Kimden bahsediyoruz biliyor musunuz? 
Max'dan, Ingiliz “Morfax" firmasının yaptığı bir robot polisten. 

Bizim kanımıza göre Ingilizler çok geri kalmuşlar bu alanda. Bizim Türkiye'de verilen emre göre hareket eden, birinin adı Evren, diğerinin adı Özal olmak üzere iki robotumuz olduğu gibi, onların hüneri Max'da yok. Bizim robotlar “insanlara” emir verip işkence bile yaptırıyorlar. 


bile zikzaklı. Yahu bunlar insanları bu kadar aptal mı sanıyorlar acaba? 


inden bağlı olduğu ülkeden, yani ABD'den aş Y e orada 

kiden Teli 

vardı. Şimdi onlarda kalmadığına göre, bir varilini kaça satarız acaba? 


ar. 
Açlık, yoksulluk, sefalet kimin umrunda? Beyler, sultanlar milyonları su gibi Osmanlı devri alemlerinde akıtıyorlar. Sonra da yetim Enver'i suçüstü. Esas suçüstü yakalanıp, kökü kurutulacaklar halkın gözünün içine baka baka sefahat hayatı yaşıyorlar. 


Doğan çocuk borçlu 


Bilindiği gibi Türkiye ABD'den her yıl askeri ve ekonomik yardım adı altında milyonlarca dolar borç almaktadır. 

Alınan borçlar ülke ekonomisini kalkındırmadığı gibi, ülkemizi dünyanın en borçlu ülkeleri arasında baş sıralara getirmektedir. 

“Sabah” gazetesinin verdiği bir habere göre, 25 milyon dolar borcu olan ülkemizde her yeni doğan çocuk dünyaya gözlerini 350 bin lira borçlu olarak açmaktadır. Gazete, düşük olan ekonomik kalkınma hızıyla bu borcun ödenmesinin imkânsız olduğunu belirtiyor. 

Ne demişler! Borç yiyen kesesinden yer! Ama, bu işin ufak bir pürüzü var; “kendi kesesinden”. 


